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EDİTÖR 


e çabuk! Yılın ikinci sayısı şu an ellerinizin 

arasında. Kaç yeni yıl kararını uygulama aşamasına 

geçirebildiniz bilmiyorum. Belki hiç. Anı, anıya 

çevirmeyi başarabildiyseniz belki de çok önemi yok. 

Ocak deli dolu geçti. Şubat mı? Gün sayısı ile bile 
nevi şahsına münhasır bir ay olduğundan umut vadediyor. Güzel 
olsun... Bu ay en çok aşk olsun. 

Şubatın karakterinde derin bir tutku var. Sevgiler Günü'nü 
sevin ya da sevmeyin bolca sevgi cümlesi kurmanıza neden olacak. 
Olsun da! Biz de bu sayıyı hazırlamaya bu heyecanla başladık. 
Gerçek aşkın olduğunu kanıtlayan dört ünlü çiftle, ikonik aşıkların 
fotoğraflarını yeniden yorumladık. Evet iyi haber: Aşk hala var! 

Siz de bakın Simay Engür'ün cümleleri ve Nurdan Usta'nın şahane 
fotoğrafları sayfa; 58'de. 

Kapağımızda da bu ayın melankolisine uygun bir isim 
var. Tülin Özen gerçekten özel bir kadın. Özelliği, kendi gibi 
olmasından... Rol yapmamasından, gereksiz samimiyet gösterilerine 
girmemesinden, sahnenin en önünde olmaktansa birlikte alkışa 
çıkma anını tercih ediyor olmasından. Güzel, başarılı ve son 
dönemde çok konuşuluyor. Filiz Şeref'in röportajını okuduktan 
sonra onu daha da çok seveceksiniz. Sayfa; 38'de. 

Bu ayın beni en çok etkileyen hikayelerinden biri de sayfa 
66'da... Bir kendini buluş hikayesi Emirhan'ınki. O bir trans birey. 
Kendini gerçekleştirmeyi başarmış, varlığının, hislerinin arkasında 
sonuna kadar duruyor. Gerçek! Başarılı! Cesur! Lütfen okuyun... 
Farklar sadece zihnimizde. 

Rengarenk bir sezon kapanışı, bakım önerileri, beslenme 
tüyoları, biraz nota, seyahat rotaları ve şehirde bu ay yapılacak listesi 
de ayın 'en'leri. 

Şehirde yapılacaklar demişken... Eternal Sunshine of the 
Spotless Mind (Sil Baştan) sanırım en sevdiğim aşk filmi. Şubat 
için biçilmiş kaftan. Bu ay yeniden izlenmeli tabii. 'Şu anda tam 
da olmak istediğim yerdeyim” repliği bana göre filmin birçok 
cümlesinin önüne geçiyor. Bu cümleyi sıkça kurabildiğiniz bir ay 
olsun. Biriyle ya da kendinizle ama olmak istediğiniz yerde olun... 


Sevgiyle... 0) 
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PAMELA 


Bu ekstrem, pozitif 
ve gerçekçi kadının 
M şarkılarını sizcede 
4 çok özlemedikmi? 


YAŞAM 
50 AJANDA 


Kışın tadını çıkarmak için son fırsat! 
Sıcacık etkinliklerin ve tabii ki 
alışverişin tam zamanı. 


52 KÜLTÜR&SANAT 


Bu ay şehre romantizm hakim. Filmler, KAP K 


sergiler ve sanatın bin bir türlü haliyle 


şubat ayı sevilmeyi hak ediyor. T Ü Lİ N ÖZ EN 


98 ZİHİN Ufak Tefek Cinayetler'in 
Basit bir sevgi gösterisi, Arzu'su, hakkında merak 
sorumlulukların dayanılmaz edilen her şeyi tüm 
ağırlığını hafifletebilir mi? içtenliğiyle anlattı. 


144 SEYAHAT | ” i a 
Rengarenk kıyafetler, tapınaklar, 
sefalete meydan okuyan bir yaşam. 


Bambaşka bir dünyanın kapılarını TRİKO: 

açan Nepal'e doğru keşfe çıkmaya AMERİCAN 

hazır mısınız? VINTAGE 
ETEK: A46 


150 OTOMOBİL 
Citroen G3 Aircross, kalbimizi 
ilk görüşte fethetti! Şık, genç ve 


TREND 
LİSTESİ 


kişiselleştirme konusunda iddialı. sin zl Bu sezon büyük 
: MODA si düşünenlerin 
162 ASIRO LOJ 7 (LA e zamanı! Geniş 
Vurdumduymaz, sabit fikirli ve sivri LR 4 ( 4 Vem formlar ve XL puf 
dilli; ama onların zekası hep bir tık e al Vi wwwzialecoir Ml — 
üstte. Bu ay dünyanın merkezinde 
Kovalar var. 
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SICAK TEMAS 

Kışlık gardıropların must have” 
parçası yine kadife oldu. Ona kim 
hayır diyebilir ki? 


KABUK DEĞİŞİMİ 

Karşıdan ciddi, içindeyken çok rahat. 
Takım elbiseler ve gömlekler sizi yeni 
bir hatta taşıyacak. 


ÇOK KLAS 

Lacivert her zamanki saygınlığı ve 
itibarıyla bizimle. 

ALTIN ÇAĞI 

Beklentilerin ötesinde bir stil desteği, 
gold parçalardan geliyor. Spor- 

şık olmanın yolunu altın çağında 
bulabilirsiniz. 


SAHNEDE HAKİ 

Dinamik görüntüsünün altında 
dingin bir karakter yatıyor. Haki, 
sezonun kilit rengi! 


KAYAK ZAMANI 

Kayak pistlerinin rengarenk 
podyumlara dönüşüne tanık olun. 
Bu kışın en gözde stil kodları, karlı 


yollara çıktı. 


MODA 


RETRO ÇAĞRIŞIMLAR 


Bol paça pantolonlar, iri kemerli paltolar ve dore 
çizmeler... Retro rüzgarlara kendimizi kaptırıp, 70'li 


yılları selamlıyoruz! 


SEKS 


Kadınların G noktasının kontrolünü, 


MASUM CAZİBE 


Hem masum hem de seksi olmak mümkün mü? 
Önyargılarınızı rafa kaldırın, güzellikte yeni trend 
zıtlıklardan yana. 


GÜZELLİK 
& BAKIM 
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BAK BU DA VAR! 


Kışın rehavetini cildinden 
uzaklaştırmak isteyenler için güzel 
haberlerimiz var. 


KAR DÜELLOSU 

Soğuk havalar cildin daha fazla 
kurumasına neden oluyor. Çözüm 
nerede mi? Çantanızdan hiç 
çıkarmamanız gereken ürünler 
olabilir. 


İNCELİKLİ BAKIM 

Daha sağlıklı ve parlak saçlara giden 
yol, saç cinsinize en uygun bakımı 
yapmaktan geçiyor. 

SENİN MASKARAN 
HANGİSİ? 

Dolgun, ekstra hacimli ya da uzun 
kirpikler. Sizin tercihiniz hangisinden 
yana? 


ELELEOÖZEL 


BAŞROLDE AŞK VAR! 


Modern zamanın eğip bükemediği 
tek şey: Aşk! Dört ünlü çiftle birlikte, 
ikonik aşıkların, dönemine damgasını 

vuran fotoğraflarını yeniden 
yorumladık. 


teknoloji ele aldı. Nasıl mı? Yeni nesil seks 
oyuncaklarıyla... 
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KAMERA ARKASI 


Fotoğraf: Yasin Saraç 
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Kim: Tülin Özen 

Ne: Kapak çekimi 

Nerede: Pera Palas Hotel Jumeirah 
Ne zaman: 15 Ocak Pazartesi 


Nasıl: İstanbul'un baş köşesinde, 
yıllara meydan okuyan Pera 
Palas'ta uzun ve yorucu ama 

Tülin Özen'in muhteşem enerjisi 

sayesinde oldukça eğlenceli geçen 
bir çekim... Bu kadar mütevazı bu 
kadar sakin ve bu kadar pozitif 
biriyle yapıyorsanız çekimi, ufak 
tefek sorunlar asla engel olamaz 
size. Doğallık, profesyonellik, 
samimiyet! Motivasyon 
kaynaklarımız neyse ki 
yeterince iyiydi. 
Niçin: Semih Kaplanoğlu'nun 
yazıp yönettiği Meleğin Düşüşü 
ile tanıdığımız ve bu filmle Altın 

Portakal Film Festivali'nde En İyi 

Kadın Oyuncu Ödülü'nü alan 
Tülin Özen, oyunculuğuyla bizi 
büyülemeye devam ediyor. Bu 
sezona damgasını vuran Ufak Tefek 

Cinayetlerin Arzu'su, izleyicilerin 

ona olan sevgisini ve hayranlığını 

fazlasıyla hak ediyor. 


PASTELİN GUCU 
Satenin yumuşaklığı örgünün sıcaklığı ile 
buluştuğunda, onları destekleyen soft renkler 
olsun! 


b K 
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TORY BURCH 
(BEYMEN) $429 
di 


ZARA * 149.95 


MANGO $ 79.99 
Ni 9) | 
BEYMEN CLUB #59 
( 


H&M 179.99 
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vi 


BERSHKA $ 179.95 


DOĞALLIK BAŞ 
TACIMIZ! 


Sadece bir maskara, bir allık ya da bir ruj 
ile dozunda güzelliği yakalayan kadınlar 
vardır. Güzellik enerjide saklı! 


Es 


NARS 1115 


ESTEE LAUDER $115 


YSL 1245 


GUERLAIN 1344 


SMASHBOX 175 
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YENİ DALGA 


Filiz Şeref 


christtlan Louboutin'i nasıl bilirsiniz? Tasarımcının 
işe ve hayata karşı olan neşeli ve sert yaklaşımı, 
Iikbahar/ Yaz 2018 Loubitag koleksiyonunda 
hayat buluyor. Kapsül koleksiyonda her stile, 
tasarımcının ikonik imzasının yanı sıra 
koleksiyonun ruhunu ve kendisini temsil eden 
karakterler ve mesajlar da sevgiyle basılıp işlenmiş. 


SÜRE DOLDU! 


Hollywood'da yaşanan sansasyonel 
cinsel taciz skandalının ardından 
oyuncular, yazar ve yönetmenler 
“Time's Up (Süre Doldu)” diyerek, 
kadınlara karşı yapılan cinsel 

tacize karşı bir kampanya başlattı. 
Yönetmen Harvey Weinstein'ın pek 
çok kadın oyuncuya yapmış olduğu 
cinsel tacizin ortaya çıkmasının 
ardından meydana gelen oluşumun 
amacını internet sitesinin açılışında 
yazan “İş yerinde cinsel istismar, 
taciz ve eşitsizlik konusunda süre 
doldu. Bununla ilgili bir şey yapma 
vakti” açıklaması yeterince iyi 
anlatıyor aslında. Altın Küre'ye 
siyahlar giyerek katılmak da bu işin 
bir parçasıydı... Keşke biz de böyle 
güçlü adımlar atabilsek kadınlar 
adına... Örneğin, 18 yaşından 
küçük olup hamile kalan ve kaydı 
tutulmayan 115 kız çocuğu için 
süre doldu diye bağırsak avazımız 
çıktığınca... Ya da boşanmak istediği 
için iki çocuğunun tabutu başında 
emzikle kalan anneyi görünce süre 
doldu diye haykırabilsek... Sahi, 
*süre doldu? deyince kalemleri 
bırakır mı erkekler; erkeklik 
sınavlarını bu iki kelimeyle bitirmeye 
gücümüz yeter mi? 


NE TATLI ÇİFT! 


HARRY HER ZAMAN AİLENİN FIRLAMA 
TİPLİ OLANIYDI ZATEN,SEMPATİKLİĞİ İLE 
RADARIMIZDAN HİÇ ÇIKMADI. HALİYLE 
YAŞADIĞI AŞK DA SIRADAN OLAMAZDI! SON 
DÖNEMDE BAKIP BAKIP NE KADAR SAMİMİ 
VETATLI DİYE DÜŞÜNMEKTEN KENDİMİZİ 
ALAMADIĞIMIZ İKİLİ, İNSANIAŞKIN 
KURALTANIMAZLIĞIYLA BİR KEZ DAHA 
KARŞI KARŞIYA GETİRİYOR.ONLARIN 
GÖZLERİNDEKİ IŞIĞA VESAMİMİYETE 
BAKARKEN KRALİYETİ,GELENEKLERİ, 
KURALLARI BİRYANA KOYUYORUZ; 
ASLINDA BİRAZ DA ONLAR BUNLARI BİR 
KENARA KOYUYOR OLDUKLARI İÇİN 
BELKİ DE...NE DE OLSA, MEGHAN MARKLE 
KRALİYET'İN İLK MELEZ,DULVEYAHUDİ 
GELİNİ OLARAKTARİHEADINIYAZDIRIYOR. 
19 MAYIS'TAKİ EVLİLİKTÖRENİ 
HEYECANLA BEKLENİRKEN, AŞKLARININ 
BİRTELEVİZYON FİLMİNE KONU OLACAĞI 
SÖYLENTİLER ARASINDA... 


JESSICA CHASTAIN 
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yaratıcılık m DEDİ? 


Doğu Ekspresinde Cinayet, Muhteşem Şovmen, Bir Yıldız Doğuyor yeniden 
çekildi. Christopher Nolan'ın Memento'su ve Alfred Hitchcock'un Kuşları halen 
çekiliyor. Küçük Kadınlar yeni bir BBC dizisi olarak karşımızda. Bu yıl yeniden 


em sinemanın hem de 
dizi dünyasının en çok 
rağbet ettiği alanların 
başında geliyor yeniden 
çevrimler. Yeniden 
çevrimlerin seyirci garantisi yüksektir 
her şeyden önce, bu nedenle büyük 
oranda risksizdir. Geçen ay vizyona giren 
Murder on the Orient Express (Doğu 
Ekspresinde Cinayet) ve The Greatest 
Showman (Muhteşem Şovmen) ile 
Bradley Cooper'ın başrolünü üstlendiği 
A Star is Born (Bir Yıldız Doğuyor) 
yeniden çevrimlerin yeniden gündeme 
geldiğinin bir kanıtı, The Birdcage 
(Kuş Kafesi), The Ring (Halka), bir 
dönemin sevilen dizisi Bir İstanbul 
Masalı'na ilham kaynağı olan Sabrina, 
King Kong, Carrie, The Great Gatsby 
(Muhteşem Gatsby), James Bond filmi 
Casino Royal, yığınla Alfred Hitchcock 
uyarlaması, Clint Eastdwood”lu The 
Fistfull Dollars (Birkaç Dolar İçin), The 
Magnificent Seven (Muhteşem Yedili) 
ve Coen Kardeşlerin'in göz bebeği 
filmi True Grit gibi sayısız western 
bunlardan sadece birkaçı. Şimdi yeni 
bir uyarlama var listelerde. Soğuk şubat 
gecelerinde içinizi ısıtacak sıcacık bir 
hikaye arıyorsanız, Louisa May Alcott'ın 
ölümsüz klasiği Küçük Kadınlar (Little 
Women) yeniden ekrana geliyor. 
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çevrimlerin yılı olabilir mi? 


Neredeyse 150 yıl önce yayınlanmasına 
rağmen güncelliğinden hiçbir şey 
yitirmeyen March kardeşlerin öyküsü 
BBC tarafından üç bölümlük bir diziye 
çevrildi. Oyuncular arasında en dikkat 
çekeni ise Jo March'ı canlandıran Maya 
Thurman-Hawke. Dizi aynı zamanda 
Uma Thurman ile eski eşi Ethan 
Hawke'ın 19 yaşındaki kızları Maya'nın 
ilk oyunculuk deneyimini izleme şansı 
sunuyor bizlere. 


ALTIN YUMURTLAYAN 
TAVUK 

Bir de aynı dizinin Amerikan versiyonu 
ya da filmden diziye dönüştürülen 
yapımlar gibi alt kolları var meselenin 
yani yeniden çevrim olayı sadece filmle 
sınırlı değil. 
Japon yapımı 
Ringu'nun 
Amerikan 
uyarlaması 
The Ring 
orijinalinden 
daha çok 

ses getirdi 
ama İsveç/ 
Danimarka 
ortak yapımı 
Bron'un 
Amerikan 


BI alamy stock photo 


versiyonu The Bridge ya da İsveç 
yapımı Forbrydelsen'in Amerikan 
versiyonu The Killing orijinal 
yapımın başarısını yakalayamadı, 
atmosferinden olsa gerek. Bir 

de Coen Kardeşler'in muhteşem 
Fargo'su yine Coen Kardeşler'in 
denetiminde diziye dönüştürüldü 
kısa süre önce ve Emmy ve Altın 
Küre gibi prestijli ödüllerde 
rakiplerine nal toplattı. 


EVİRDİM, ÇEVİRDİM, 
UYDURDUM 

Türk dizilerine bakacak olursak 
yeniden çevrimler genelde edebiyat 
uyarlamaları. Aşk-ı Memnu, Yaprak 
Dökümü, Çalıkuşu bir döneme 
damgasını vurdu. Orijinalinden 
Türk kültürüne evrilen dizilerimiz 
de var. Kavak Yelleri Dawson's 
Greek'in, İntikam Revenge'in, 
Galip Derviş Monk'un, Medcezir 
The O.C'nin, Doktorlar The 
Grey's Anatomy'nin, Kuzey Güney 
Zengin ve Yoksul'un, Umutsuz Ev 
Kadınları Desperate Housewives'ın, 
İçerde Martin Scorsese imzalı 
The Departed filminin uyarlaması 
aslında. Son dönemde sevilen 
pek çok dizinin Kore uyarlaması 
olduğunu da belirtelim. 
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EKRANDAN 
SOKAGA 


Bu ay Fifty Shades Freed filmiyle ekranlara gelen güzel yıldız 
Dakota Johnson'ın tarzına odaklandık. Yaz-kış ayrımı 
yapmaksızın her dönemin yıldızı kırmızı. Nar çiçeğinden kan 
kırmızısına kadar uzanabilir çılamız, kırmızının her tonunu 
kabul ediyoruz hele uygun bir makyajla kombinlenince. 
Kırmızının can dostları tabü ki gri ve siyah. 


MUDO 189.95 


A 


FOREVER 
NEW 
189.90 


İNCİ $ 129.99 


NİNE WEST 
1329 


— > 


<2 > 


IPEKYOL $ 990 RM 
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ONLARIN 
FAVORİLERİ 


Jamie Dornan, bu ay üçlemenin son halkası 
Özgürlüğün Elli Tonu ile sinemalarda. “Batman” 
Christian Bale yeni filmi Hostiles'da Amerikan 

İç Savaşı'ndan sonra kendi topraklarına 
dönmeye çalışan bir Cheyenne şefine yardım 
eden yüzbaşıyı canlandırıyor. Mark Whalberg'i 
ise Ridley Scott'ın yeni filmi All The Money 
in the World'da eski bir CIA ajanı olarak 
izleyeceğiz. 


AMIE DORNAN 
EN SEVDİĞİ FİLMLER 
Robin Hood, Terminator, Die Hard ve Annie Hall 
EN SEVDİĞİ YÖNETMENLER 
Pedro Almadovar, Tim Burton 
EN SEVDİĞİ OYUNCULAR 
Angelina Jolie, Diane Keaton 


CHRISTIAN BALE 
EN SEVDİĞİ FİLM 
Beverly Hills Ninja 

EN SEVDİĞİ YÖNETMEN 
Christopher Nolan 
EN SEVDİĞİ OYUNCU 
Chris Farley 


MARK WAHLBERG 


EN SEVDİĞİ FİLMLER 
Yüzüklerin Efendisi (Lord of the Rings), Çıplak 
Yumruk (Hard Times) 
EN SEVDİĞİ YÖNETMENLER 
Peter Berg, Jim Sheridan 
EN SEVDİĞİ OYUNCULAR 
Gabriel Byrne, James Cagney, Meryl Streep 
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Aslıhan Sever 


ADL* 
CENGİZ 
ABAZOĞLU 
190 


CARA DELEVİNGNE — 


“ SIENNA MILLER 


| 


ELENA PERMINOVA 


aşa, Kadifenin yumuşak karakterine 
YARINÇEKİM o yesıcak davetine hayır demek 
amkansız. Kışlık gardıropların 
'musl have' parçası 
kesinlikle kadife. 


ZARA 199.95 


— 


GUSTO 1319.92 


İNCİ 1299.99 | d 


j 
il | 
| | 
v i 
DIVARESE 5449 | 
; | 
i 
ğ | 
i &| 
HOTİÇ 5239 -i 
ACADEMİA 1795 MANGO 1179.99 C-YA 1469 
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MASSIMO DUTTI 165 
SELİN ECER 
1495 


. 


CHIARA FERRAGNI 


KADİFE 
BÜYÜSÜ 


GIGI HADID 


SUKI WATERHOUSE ii 


KAREN MILLEN 1423 


GİUSEPPE ZANOTTI $£ 1773 


SANDRO $ 5540 GIZIA GATE $ 271 H&M $39.99 BRIAN ATWOOD $ 1338 
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ın 


D&G 11020 


ak 


ESCADA 13989 


MARELLA 1 1349 


İNCE DETAY 


Maskulen duruşu 
yumuşatmanın kolay yolu zarif 
detaylardan geçiyor. 


IPEKYOL 1359 


DEĞİŞİMİ | 


Takım elbiseler, gömlekler, 
makosen ayakkabılar... Karşıdan 
bakıldığında ciddiyken içinde 
vahat edeceğiniz bu stil, sizi yeni 
birhatla taşıyacak! 


ACCESSORIZE 149.99 


ALEXANDER WANG 


EXOUISE 


COS 1250 


BO-BERRİN ÖZKAN 145 


İNCİ $ 159.99 
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DETAYA 
ODAKLAN! 


Tarzınız ne olursa olsun aksesuar 
seçimine dikkat! Tamamlayıcı 
detayların önemi büyük! 


MICHAEL KORS 1503 di BR 


gg ALEXANDER MCOUEEN 
4 1448 


m : k ei) 
> i N FENDİ $ 1500 | 
ve E z > N 
BUST2 $ 575 BEYMEN CLUB $ 789 . 
> 


BHYAZ DR. MARTENS $ 945 


Maskulen stilin ana 
kodları renklerde 
saklı! Siyah, beyaz 


ve gri ile maskulen PREMIATA $ 1376 


stilin çizgileri güç 


kazanıyor. 
JIL SANDER 1 1363 


Ye 


JANNETTE KİEIN 


GİUSEPPE ZANOTTI £ 1894 


LE TANNEUR $.1123 


LANVIN 12928 
H&M 199.99 ZARA 169.95 ACADEMİA 1445 WEEKEND 1 1795 
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STİL 


COOL TAVIR! 


SEKSİ VE © 
çekici © 
— 


BAĞIMSIZ 
SEÇİM 


BROOKS BROTHERS 


KLASİK 
SEÇİM 


İDDİASIZLIĞIN 
İDDİASI 


BALMAIN 


YARGICI 189.95 ZARA 169.95 MAX&CO. 1510 MANGO $ 69.99 LA NUE FINE 
CLOTHING $ 180 
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Her boy ve farklı formda karşımıza çıkan etekler, sezonun kurtarıcı parçası 
olmaya aday. Tarzımızın yansıması bu sezon eleğinizden olsun! 


AT 
SEFETE 


RENKLERLE 
DANS 


IVAN AVALOS*YESHUA 


HERRERA 


DİKKAT 
ÇEKİCİ! 


| 


PACO RABANNE 


FİDAN ŞİMŞEK * 1800 OXXO 169.95 MAJE 5570 ROMAN 1 199 KOTON 149.99 
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TIN N TORY BURCH 


K 


ÇAĞI 


Gold, beklentilerin 
ötesinde bir stil desteği 
sunuyor bu sezon! 
Sporşık olmanın yolu 
altın rengini 
işaret ediyor: 


BEYMEN 
COLLECTİON 


ESRA GÜRSES 1340 


LUUJO 11295 


Goldun egosunu ve 
araya mesafe koyan 
tavrını, sade seçimlerle 
samimileştirin. Jean 
pantolon ve gold bir 
moni iyi anlaşabilir! 


ZEYNEP ALPPAY 
1350 


LE SILLA 
1 1965 


TOPSHOP 
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TAKMA YORUMLARI 


Bea ka ATASAY 


STİL 


o 


ia sahnede 


yi Sezonun kilit rengi haki! 
Dinamik görüntüsünün altında 
yalan dingin karakteriyle 
vendleri takip ediyor 


LANVIN 14281 I 
TWİST 5179 


— 
o 
a 
a. 
u. 
(0) 
fa 
ul 
EE 
KR 
(0) 
SE. 


H&M 169.99 


MAX MARA 


13945 ZARA $ 89,95 
TORY BURCH (BEYMEN BLENDER) $ 529 
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PREMIUM 
SPREYİ 


GÜNEŞTEN 
KORUR 


Uludağ'ın kaynağından cildinize doğal armağan: € N ç 
Uludağ Premium Cilt Bakım Spreyleri. Utiillağ Ula ağ 
Maden suyunun içerdiği zengin mineraller YÜZ SPREYİ YÜZ SPREYİ 
cildinizin beslenmesine vefnem dengesini a 
korumasına yardımcı olur. 30 SPF yüksek 
koruma özelliğiyle cildinizi kış güneşinin 
zararlı etkilerinden korur. > 


OĞAL MADEN SUYU 


şa GE» 
v 


> 


uludagpremium.com (9) uludagpremium 


STİL 


o o o 
O her sezon, her dönem tahtından düşmeyecek tek 
parça! Çünkü binbir yüzüyle bizi hep bir başka 
karşılıyor. Denim popüler tavrıyla kalplerimizi 
çalmaya yeni sezonda da devam ediyor. 


KEZ 


PINKO 11250 


126.130 


MARELLA 1 1389 


H&M 182.99 


TWST $ 159 
VAZGEÇİLMEZ! 
LEE $319 MANGO $ 79.99 IPEKYOL * 129 ESCADA $ 1709 PHILIPP PLEIN 51268 | ZARA 1179.95 


(HARVEY NICHOLS) 
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o DVİTAMİNİ. 
İHTİYACINIZ İÇİN 
HER GÜN 


1 FIS 


YETER! 


Welicare' 


Vitamin D. 


İçeren Takviye Edici Gıda 


1 puff -4001U İİ 


1 puff - 600 1U 7 


Vitamin D. 


İçeren Takviye Edici Gıda 


1 puff < 100010 


& BHA içermez 

v& Koruyucu içermez 

v Yapay tat içermez 

Yapay renklendirici 
içermez. 


5ml 


Welicare" 


Vitamin D. 


STİL 


TED BAKER $361 


ACADEMIA 
13695 


PARLA! 


Fark etmemek imkansız! Parlak dokular 
her yerden çıkıyor, üstelik spor parçalarla 
bile kombinlenmeyi göze aldıkları için 
gelecek vadediyor: 


CHRISTIAN DİGOR. 


i 
“Rİ 

Rİ i , 
zi 


GUCCI 19630 


ELLE $ 179.90 i LOVE MOSCHINO 1935 
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DİLME S8 Y im e 


YENİ DİZİ CUMARTESİ 


20.00 


irlem 


MEDYA 
kanald.com.ir (o facebook.com/KanalD o iwitter.com/KanalD o instagram.com/KanalD Türkiye'nin Kanalı 


STİL 


Nazlı Güler 


KAYAK ZAMANI 


Farklı ve çekici tonların revaçta olduğu en gözde parçalarla pistler, 
adeta rengarenk podyumlara dönüşüyor. 


COURCHEVEL 

CARRERA $ 149 SAINT-BON- 
TARENTAIİSE, 
FRANSA 
Avrupa'nın en iyi 
kayak merkezlerinden LG.R 11850 
biri kabul edilen 
Courchevel'in 


kartpostal 
güzelliğindeki MONCLER 
manzaraları 16540 


tarzınızı 
şekillendirin. 


MANGO $ 59.99 


KARTALKAYA 
BOLU, TÜRKİYE 
Alp disiplinine ve tur kayağına 
oldukça uygun pistlere sahip 
olan Kartalkaya'da, sezonun 
en trend parçalarıyla eksinin 
altındaki sıcaklıklarda bile 
stilinizden taviz vermeyin. 


YVES SALOMON 
(WEPUBLIC) 
1500 


PERFECT 
MOMENT 
(NET-A-PORTER. 
COM) € 319 


We RUBBER DUCK 
(SUPERSTEP) 
UN £599 


N COLORS OF 
Eğ CALIFORNA 
(BEYMEN) $735 


NEIL BARRETT 
(BEYMEN) 12895 


MANGO $ 99 
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Bülçenizi zorlamadan da şıklığı ve rahatlığı 
yakalayabilirsiniz. Ekonomik ve stil sahibi 
detaylarla kombinlerinizi tamamlayın. 


WED'ZE 
(DECATHLON) 
t1l9 


ROXY 11329 
BURTON 
SNOWBOARDS 
12099 
BANSKO 
BLAGOEVGRAD, 
BULGARİSTAN 


75 kilometre 
uzunluğundaki pisti ve 
birçok kış festivaline ev 
sahipliği yapmış olmasıyla 
meşhur merkezde, 
ekonomik tercihlerle 

de şık olunabileceğini 
kanıtlayın. 


STARLING 
(BEYMEN) $ 149 


INUIKII 
(VETRINA) 
11360 


ICEPEAK $ 1466 
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e 
> / e | ) 
| 
di 
BEATS SOLO 2 J 
(D&R) 1599 
(A | 
Ni 
Mn İ N 
| b 
— 
COLUMBIA 
| ii 1599 
9 Mb çer MOON BOOT 


m EYMEN) b549 


SUPER BY 
RETROSUPERFUTURE 
11220 


TCHIBO 
1369.90 


ACCESSORIZE 185 


PALANDÖKEN 
ERZURUM, 


TÜRKİYE 


2011 Dünya Üniversite 
Kış Olimpiyatları'na 

ev sahipliği de yapmış, 
yapısı bozulmayan karı ile 
ünlü Palandöken'de, buz 
mavisi ve kar beyazının 
muhteşem uyumunu 
tarzınıza yansıtın. 
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Feray Kanpolat 


FOTOĞRAF: NURDAN USTA 


Konirasi renklerin bir 
aradalığı güçlü bir 
görsel efekt yaralıyor. 
Hareketli ve enerjik 
görünmek için venk 
oyunlarına başvurun! 


ICL MANGO 1159 

2. SELİN ECER 1200 

3. BERSHKA 189 

4. SELİM BAKLACI 1300 
5. OUTPOST LAB 1399 


CESARELI 
OYUNU 


Sade ama ışıltılı, sportif ama 
iddialı, rahat ama şık! Sezonun 
ana kodlarını cesur olduğu kadar 
dengeli adımlar oluşturuyor. 
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irkaç sezondur 
modayı etkisi 
altına alan glam 
leisure akımı popüleritesini 
artırarak yoluna devam 
ediyor. Glam parçaları 
sporüf görünümle 
birleştiren bu tarz, günlük 
hayatımızın içerisine adım 
adım sızmış durumda. Kısa 
bir süre öncesine kadar 
yalnızca özel gecelerde ve 
davetlerde giymeye cesaret 
ettiğimiz pullu payetli 
kıyafetleri artık alışverişe 
giderken bile giydiğimizde 
kimse yadırgamıyor, ışıltılı 
ruhumuzu öne çıkarmanın 
mutluluğu da cabası! 
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I. MANGO $ 129 
2.ALDO 8219 
3. YASEMİN PEKKAN 1400 


4.İNCİ 1199 
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Zamansız bir klasik! Leoparın cazibesi 
tartışılmaz. Ayakkabı ya da aksesuarda 
leopara şans verin ve görünümünüzü 
hareketlendirin. Spor parçaları glam 
detaylarla birleştirerek fark yaratın! 


1. SELİM BAKLACI $220 
2. SUMEJA $299 
3.MANGO $119 

4. ALDO $349 

5. MULBERRY 54160 
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STİL 


a 


Ne rahatlıktan ne şıklıktan 
ödün veriyoruz. Sırl 
çantalarının konforu dorenin 
çekiciliğiyle birleşince 
bize de özgürce ışıldamak 
düşüyor. Günlük hayatın 
koşlurmacasında enerjiyi 
yüksek tutmak elbette mümkün! 


1. LINAS ISTANBUL 1280 
2. DEFACTO 160 

3. ÖZLEM KAYA 1495 

4. ALDO 1399 
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Iddialı parçaları sportif 
görünüme adapte etmek 
çok da zor değil. Biraz 
cesaret istese de aslında 
keyifli bir oyun. 


I. DEFACTO $129 


1. TWİST $ 152 
2. ESRA GÜRSES 5450 2. SALVATORE FERRAGAMO $ 395 
3. MANGO 139.99 


3. CHRISTIAN LOUBOUTIN 

FİYAT SİPARİŞ ÜZERİNE BELİRLENİYOR. 4. MANGO 1129.99 
4. SWATCH 1185 5. ZARA 1129.99 

5. CONVERSE 1219 6. ADIDAS $415 
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STİL 


Farklı dokuları 
birleştirmek hem 
uyumlu bir denge 

hem de tarz yaratmak 
için ideal! Kış 
mevsiminin favorisi 
yün kazaklar artık her 
kombinin vazgeçilmezi! 


I. AGENDA $ 79.90 

2. CHLOE 51642 

3. HOOOP THE BAG 1425 
4. TWİST 1132 

5. ADIDAS 1459 
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ARIŞ 


Pırlanta Sanatı 
1906 


pan yg dl m 


yi Pırlanta ile Anlat Ona Hislerini... 


Mucizelerle dolu Miracle Koleksiyonu! ile aşkı hisset... 


Miracle Kolye 
O Kaç, TL 
İp a 1.199 
ARIŞ İd P: 0101 ct 
A / z 
“Ru « 


arispirlantasanati arispirlanta aris. pirlanta 


WWww.arispirlanta.com 


#hisset 


al 
$ 
NN 
a 
pa 
Zz 
z 
m 


www.elele.com.tr 


ŞUBAT 2018 


3 


38 ölele 


www.elele.com.tr 


Ve kadar çi m olur?” gibi hesaplara girmeden, 'ne 
istiyorum? un üzerinden adımlarımı atan, Aşıksam her şeyi 
yapabilirim diyen eğlenceli bir kadın o. Tülin Özen, sadece 
Ufak Tefek Cinayetler'in Arzu'su olarak değil, kendine özgü 
tavırlarıyla da gönlümüzde yer edinmeyi başarıyor. 


ge min anan RÖPORTAJ: FİLİZ ŞEREF 
> © FOTOĞRAF: SEMİH KANMAZ 
b, Na MODA EDİTÖRÜ: PINAR AYTAŞ 
a ik ş. >. © SAÇ: MEHMET MENTEŞ 


Me - MAKYAJ: ECE KARAGÜLLE 
Mudo 'Concept'e teşekkür ederiz. 
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or bir rolle kariyerine başladığı 
için kendini şanslı sayıyor. Elektrik 
mühendisliği okurken sahnenin 
mıknatısına kapılıyor. Planlı ve 
programlı bir hayat yaşamıyor. 
Modayı takip etmediği için kendini 
sıkıcı buluyor. Sizi çok seviyoruz 
dediklerinde ise üzerine alınmıyor. Tülin Özen 
özetle ve kısaca böyle bir kadın işte. Aynı zamanda 
iyi bir oyuncu olsa da insanlara karşı oynamaktan 
hiç hoşlanmıyor. 
Tabii ki hepsi için genellenemez ama oyuncu 
dediğiniz insanın size de oynamadığından 
emin olmak istiyorsunuz röportajı ve çekimi 
gerçekleştirirken. Sırf röportaj yapacaksınız diye iyi 
geçinenleri, yanlış kişinin yapacağını sanıp gerçekte 
röportajı yapacak olana kötü davrananı görünce biraz 
tereddütlü yaklaşabiliyorsunuz haliyle oyunculara. 
Tülin Özen bunlardan tamamen uzak biri. Daha 
size karşıdan yaklaşırken değişik bir bakışı olduğunu 
hissediyorsunuz. Sakin mi, ürkek mi, mesafeli mi 
anlamakta güçlük çekiyorsunuz başta! Hah, mesafeli 
zaten bingo kelimemiz ona dair; ama mesafeli 
olduğundan değil, insanların onun yaklaşımını öyle 
anlamlandırmasından. Oysa Tülin Özen beş dakikada 
birini sevmek zorunda hissetmiyor kendini, ya da bir 
görüşte sevilmezse bunu normal karşılıyor... Dürüst 
diyelim mi? Ya da gerçek! İnsanlara yaklaşım şekline 
“mesafe? kelimesini hiç ilişürmemesi bundan belki 
de! Değişik bakışı sadece gözlerinde değil aslına 
bakarsanız, zihinsel ve ruhsal olarak da bakış açısının 
farklı olduğunu hissediyorsunuz onu tanıdıkça. 
Meleğin Düşüşü, Beyaz Gelincik, Pek Yakında, 
Muhteşem Yüzyıl gibi dizi ve filmlerde izlerken 
zaten kendisini ayrı bir yere koymamız gerektiğini 
hissetmiştik elbette, ama Arzu karakteri onu 
parlatan ışık oldu. Öyleyse, bu özel kadını yakından 
tanımanın, anlamanın ve çözmenin tam zamanı! 
Onun huzur veren evrenine davetimizi geri 
çevirmeyin. 
Hayatınızda yakaladığınız ve değerlendirdiğiniz en 
büyük şansın ne olduğunu düşünüyorsunuz? 
Herhalde ilk filmim Meleğin Düşüşü. Semih 


Kaplanoğlu çok zor bir yönetmen gerçekten. Onunla 
birlikte çalışıp ayakta durabilmek, onunla beraber 
çalışıp nefes almayı başarabilmek, sonrasında iyi 
olduğu söylenen bir şey yapıyor olabilmek... Büyük 
bir başarıydı benim için. Başarı değil işti aslında. 
Şimdi farkına varıyorum. O dönem, bütün filmler, 
bütün yönetmenler o kadar zor zannediyordum 
ayrıca. Sonra olmadığını gördüm. 

Zorlanarak işe başlamak, rahat şekilde işe 
başlamaktan daha sağlam bir başarı getiriyor 
olabilir mi? 

İlk deneyimim gerçekten zordu; yönetmen 
zor, karakter zor, ilk seferinde başrol oynamak zor. 
Devamını tutturmak zor. Bu işle ilgili bütün zorluklar 
bir anda başıma geldi ve hiçbir deneyimim yoktu. 
Çok zorlandığım bir şeydi ama evet, bu bir şanstı, en 
büyük şansımdı. 

Oyunculuk, hayatınızda ne zaman bir kariyer 
planlamasına dönüştü? 

Aslında hiçbir zaman hayallerim arasında 
oyunculuk olmadı. Ortaokuldayken bir gün 
arkadaşlarımız tiyatro yapmak istedi, bir tane de 
dünya tatlısı öğretmen geldi ve yaptığımız iş hoşuma 
gitti. O dönemler insanın kendini tanıma süreci; 
ergensin, isyanın var ama neye isyan ediyorsun o 
da belli değil. Sen kimsin, o belli değil. Nasıl biri 
olacaksın, belli değil. Tabii ki de çok iyi geldi bana o 
dönem tiyatro ve o zaman oyunculuğu çok sevdim. 
Ama sonra yine sayısal bölümde okudum. Bizim 
evde de böyle bir ilgi alanı yoktu zaten. Oyunculuk 
yapılacak bir şey miydi, onu bilmiyordum bile. 
Uzağımdaydı oldukça. Sonra İTÜ'yü kazandım, 
elektrik mühendisliği okumaya başladım. 
Üniversitenin tiyatro kulübüne katılmak istedim. 
Sonrasında derslere katılmayıp sürekli kendimi 
tiyatro yaparken buldum. Bir kariyer planı olarak, 
meslek olarak “oyunculuk yaparım, bu işten para 
kazanırım” gibi şey halen yoktu ama. Üniversitede 
okurken, tiyatrodan para kazanacağımı hiç 
düşünmüyordum. 

Peki kırılma noktası, dönüm noktası ne oldu? 

İTÜ'den ayrılmaya karar verip tiyatro bölümüne 
geçmek oldu. Benim için zor ve risk taşıyan bir 


“Bu işle ilgili bütün zorluklar bir anda 
başıma geldi ve hiçbir deneyimim 
yoktu.Çok zorlandığım bir şeydi ama 
evet,bu bir şanstı,en büyük şansımdı.” 
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karardı ama Yeditepe Üniversitesi'ni kazanınca 
oyunculuk zaten artık kesinleşti. Meleğin Düşüşü ve o 
rolle Altın Portakal ödülü almam ise etrafımdakiler, 
ailem ve benim için ikinci bir kırılma noktası tabii ki.. 

Beklenmedik bir şey olmalı bu durumda 
ödül almak... 

Bu film yarışmaya gider, bana da ödül gelir diye 
aklımın ucundan bile geçmemişti. Dünyamda öyle 
bir şey yoktu zaten, bunun için hiç beklemiyordum. 
Antalya'ya da ödül almak için gitmedim yine. Hatta 
oyuncu seçmelerine girdiğim kıyafetle gitmiştim. Bir 
filmde çok iyi bir rolüm vardı, çok zor bir yönetmenle 
çalışmıştım; tek ilgilendiğim buydu. Zaten film 
çekildikten sonra unuttum ben o filmde oynadığımı, 
tuhaftı yani. Ben zaten şuursuz bir tipim. Hesaplı biri 
değilimdir. Kariyer planı da yapmadım bugüne kadar 
haliyle. Hala da yapmıyorum, yapmam da. 

Akışına bırakıp, hayat bildiği gibi gelsin şeklinde 
mi yaşıyorsunuz? 

Türkiye'de olmakla ilgili olabilir bu düşüncem. 
Çok planlı programlı yaşayan birisi olamıyorum. 

Hırsları, büyük hayalleri olan biri değilsiniz yani... 

Evet, kendimi Oscar alırken hayal etmiyorum 
mesela. Sadece o sırada bir şey yapıyorsam, onu en iyi 
şekilde yapmayı istiyorum. Sorumluluklarımı bilirim. 
Ekstra bir hırsım yoktur. 

Şimdi bir dizi ile gündemde olsanız da siz aslında 
çok iyi bir sinema oyuncususunuz. Tiyatro zaten 
geçmişten bugüne hayatınızın bir parçası olmuş. Her 
alanda oyunculuğunuzu var edebilmenizde nasıl bir 
sır yatıyor? 

Ben dizi de, tiyatro da, sinema da yaptım. 
Popüleri de yaptım, bağımsız olanı da yaptım, hiç 
izlenmeyenini de milyonlarca insan tarafından 
izleneni de yaptım. Evet bu anlamda çok fazla 
oyuncunun başına gelen bir şey değil bu. “Toplamda 
kaç para kazanırım?, “Ne kadar follower'ım olur?” gibi 
hesaplara girmeden, 'ne istiyorum?'un üzerinden 
gitmek gerekiyor hayatta belki de. 

Sinema sizin için nerede duruyor? 

Sinemanın da güzeli ve kötüsü var. Yani şimdi 
bir sürü oyuncuya soruyorlar ve onlar da, “En büyük 
hayalim sinema filminde oynamak” diyor. Oynadığı 
diziden daha kötü sinema filminde oynayanlar var 


oysa. Pek çok dizinin ilk bölümü o filmden daha 
iyi belki. Müzikalde oynamak istiyorum diyorlar da, 
hangi müzikal? Şu anda Türkiye'de keşke oynasam 
diyeceğin bir müzikal bile yok. Bunlar çok klişe 
cümleler. 

Yıllardır sizi izliyoruz ama sanki hiç Ufak Tefek 
Cinayetler'de olduğu kadar sizi konuşmadık. Arzu 
karakterinin sizi heyecanlandıran yanı ne oldu? 

Arzu'nun daha görmediğimiz, yaşayacağı 
bir süreç var. Yaşayacak olduğu şey beni esas 
heyecanlandıran, tamam o zaman dedirten... 
Kadınlar arasında tuhaf bir yerde duruyor. Bütün 
kadınlar kendi açısından tuhaf bir yerde duruyor 
gerçi. Hangisi önerilseydi heyecanlanabileceğim 
roller bir taraftan da. Çünkü anlam vermesi zor 
bir ilişkileri, arkadaşlıkları var. İçine çok tuhaf 
kadınlık halleri, kadınlık taktikleri giriyor, aynı 
zamanda saflıkları var. Arzu'da da bunlar var. Anne 
olmak var. Arkadaş olmak var. Birinin karısı olmak 
var. Aldatılmak var. Hesap sormaya çalışmak var. 
Kendi ayağının üzerinde durmaya çalışmak var. 
Yıkılmak var. “Toparlanır mıyım?” demek var. Ama 
çocuklarım var?” demek var. Bir sürü sorusu olan bir 
karakter, o yönden beni heyecanlandırıyor. 

Sizin nasıl bir arkadaş grubunuz var? 

Bornova Anadolu Lisesi'nden kalan arkadaşlarım 
var benim ama ne yazık ki görüşemiyoruz. Tabii 
bizim böyle sakat bir ilişkimiz yoktu. Çok çocukluktan 
beri arkadaş olunca olmaz diyecektim ama 
buradakiler de çocukluktan arkadaş olmuşlar; nasıl 
bu hale geldiler anlamıyorum gerçekten! En son 
birbirlerini zehirleyecekler mi acaba diye izliyorduk. 

Kadınlar çeşitli durumlarda oldukça garip 
kimliklere bürünebiliyorlar. Artık hormonlar mı 
desek, hırslar mı, özgüvensizlik mi, toplumsal 
ya da kişisel sorunlar mı; insan anlam veremiyor 
ve bilemiyor... 

Kadın olmak bir sürü dengeyi beraberinde 
getiriyor herhalde. İçinde küslükler, kırgınlıklar... 
Erkekler çok daha düz. Karşıdan bakanın tahmin 
edemeyeceği şekilde tripler atabiliyoruz biz. Ama 
birbirimizi daha çok anlıyoruz. Erkeklerin ilişkileri 
daha kaba; “Asker arkadaşım ne derse yaparım, öl 
dese ölürüm' gibi. 


“Aşk her şeyi yapabilme gücü veriyor. 
Sevdiğin erkek için her şeyi yapabiliyor 
musun? Her şeyi yapabilirim ben 
aşıksam. Bu delilikten falan değil.” 
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Tülin Özen nasıl bir kadın? Sizi en iyi tanımlayan 
kelimelerin neler olduğunu düşünüyorsunuz? 

Mesafeli hissi yaratıyorum sanıyorum insanlarda. 
Bu bence tamamen sıfır mesafeli olmamdan kaynaklı 
aslında. Böyle hem uzak hem yakın tuhaf bir yerde 
tutuyorum mesafemi. Tanıştığım insanı kadın, erkek, 
yaşlı, genç, çocuk, Türk, yabancı diye ayırmadan, 
sosyal sınıfını takmadan konuşan biriyim. 

Bir de, ünlü biri var yanımızda hissini 
yaratmamaya çalışıyorsunuz sanki bilinçli bir şekilde... 

Bu hiç aklıma gelmiyor biliyor musun? Bununla 
hayat geçiremem yani. Gerçek bir şey değil bu! “Sizi 
çok seviyoruz” diyen bir sürü insan var; oysa gerçek 
beni tanımıyorlar. Buna nasıl inanabilirsin ki? Ne 
bilebilirler ki benim hakkımda dizideki karakterimi 
izleyip? Şimdi siz, 'sizi çok seviyoruz'u kendi üstünüze 
alınamazsınız. Yani o sevdikleri, televizyonda 
karşılaştıkları ben. Yıllar geçtikçe, hani 'magazinde 
ters bir hareketinizi görmedik, size güveniyoruz” 
filan denebilir belki. Ancak ilk işinde çok sevildiğini 
zanneden bir sürü insan var! Nasıl sevilebilirsin? 

Yani ünlü olmanın psikolojinizi değiştirmesine izin 
vermemeye dikkat mi ediyorsunuz? 

Evet. Çünkü tanıdıkları insan ben değilim. O 
konuyu sıfırlayarak başladım ben aklımda... Ya da 
öyle olması gerektiğini yoksa sonra üzüleceğimi 
hissettim. Bir yalana inanırsan, üzülürsün! Beyaz 
Gelincik bittiğinde, bir sene sonra o dönem kadar 
tanımıyorlardı beni mesela. Buna bozulacak mıyım? 
Bozulmamalıyım! Yeni biri gelir, onu tanırlar, sonra o 
da gider... 

Nasıl bir aileydi sizinki? Nasıl bir ortamda 
büyüdünüz, o günlerden bugüne neler yansıdı? 

Bizim ailede hakikaten sınıf farkı, cinsiyet 
farkı, kim başarılı kim başarısız, kim zengin kim 
fakir, hangi akrabamızı daha çok sevsek, yakınında 
dursak gibi hesaplar hiçbir zaman olmadı. Bende 
bu yüzden bunun arızası var! İnsanların mesafeli 
diye düşündüğü şey de aslında bu. Çünkü ben 
tanıştığımın beşinci dakikasında bana en büyük 
derdini anlatıp ağlayan insanları da biliyorum. 

Yani nasıl mesafeli olabilirim ki, değilim! Ben 
mesafeli değilim, siz çok sıcaklık bekliyorsunuz. 


Tanışır tanışmaz çok sevmeyi ya da çok sevilmeyi 
bekliyorsunuz. Ben mesela onu da beklemiyorum, 
bir süre bana gıcık olabilir insan. Çünkü beni daha 
tanımıyor. Kendime güvenim oradan kaynaklanıyor. 
Tanıdıkça anlayacaktır; benim bir zararım yok, 
karşımdakini de düşünüyorum. Ama bunu beş dakika 
içinde göstermem gerekmiyor yani. 

Aşkla ilişkiniz, aşka bakış açınız, aşkın açılımı 
sizde nasıl? 

Hiçbir şeyden korkmama hissi getiriyor bana. 
Eğer herhangi birine veya bir şeye aşıksan, bu her 
şeyi yapabilme gücünü getiriyor. Bendeki en büyük 
yansıması bu, aşk kelimesinin. Aşk her şeyi yapabilme 
gücü veriyor. Sevdiğin erkek için her şeyi yapabiliyor 
musun? Her şeyi yapabilirim ben aşıksam. Bu 
delilikten falan değil. Şu anda biterse de okeydir, 
güzel geçmiştir. Çünkü çok güzel bir şey yaşadım. 
Bence bunu diyebilmek lazım. 

Aşka bakışın yaş aldıkça değiştiğini 
düşünüyor musunuz? 

Mesela 20'lerde hiç düşünmedim aşk ne diye! 
Aşık mıydım, onu da bilmiyorum. Daha sonraları 
düşündüm ben aşk ne diye; mesela işimi aşkla 
yapıyorum dediğimde ne kast ediyorum acaba 
aslında? Bana ekstradan verdiği şey ne? Bir sürü 
arkadaşımı çok seviyorum ve bir sürüsü için bir 
sürü şey yapabilirim mesela. Ama ilişkide başka; aşk 
gerçekten her şeyi yapabilme gücü veriyormuş gibi 
hissediyorum. 

Peki oyunculukta başlangıçtan bugüne nasıl 
geçişler yaşadınız? 

Başlangıçta; heyecanlanır, duygulanır ve 
yıpranırsam seyirci de aynı şeyleri hisseder diye 
düşünüyordum. Sonradan fark ettim ki, seyircinin bir 
şeyi anladığı yer, senin anlattığın yer aslında. 'Kız ne 
güzel oynadı” değil de, *O kadın niye gitti de bilmem 
ne yaptı” dedirtebiliyorsam, bence oyunculuk orada! 
Sen başka birini anlattığını düşünürsen, sen değil 
başka biri doğuyor, oluyor, yaşıyor. Yani “Arzu bakalım 
ne yapacak?” dedirtebiliyor musun hakikaten? Senin 
ismin mi öne çıkıyor, yoksa Arzu'nun ismi mi öne 
çıkıyor? Ben mesela Arzu'nun ismi öne çıksın diye 
yapıyorum bu işi. Arzu'ya gıcık olsunlar, Arzu'yu 


“Bizi çok seviyoruz diyen bir sürü insan var; 
oysa gerçek beni tanımıyorlar. Buna nasıl 
inanabilirsin ki? Ne bilebilirler ki benim 
hakkımda dizideki karakterimi izleyip ?” 
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“Zaman geçiyor ve tabii ki de 
genç biri senden daha güzel 
oluyor Haliyle güzel değil, 
özel olmak çok önemli bence. 
Kendine yapabileceğin tek 
şey özel biri olmak. 
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sevsinler, Arzu'yu anlasınlar diye. Çünkü “Tülin ne 
güzel oynuyor” bu işin mevzusu değil. Benim için 
heyecan verici kısmı o değil, Çünkü yarın biri gelir, 
başka tarz oynar ve sen hooop eski oyuncu olursun. 
Ama birini anlatıyorsan olmazsın. Hele birini 
gençlere anlatıyorsan, hiçbir zaman olmazsın. 

Zamanda yolculuk yapma şansınız olsa, hangi yıla 
gitmek isterdiniz? 

Galiba hiç öyle bir zaman yolculuğu hayalim yok. 
Bence kadınların esas hayali kıyafet üzerine oluyor. 
Hangi dönem kıyafetini giymek isterlerse, odöneme 
gitmek istiyor olabilirler. 

Ben sizin yerinize geçip Mehmet Günsür'le Beyaz 
Gelincik”te oynamak isteyebilirdim mesela... 

O bir sürü insanın hayali. O dönem bir sürü 
arkadaşım bana gıcıktı mesela. 

Bir de insan hiç mi değişmez... 

Hakikaten; pis Mehmet ya hiç değişmiyor cidden. 
İnanılmaz tatlı biridir gerçekten. Tamam Mehmet 
Günsür çok yakışıklı, çok tatlı falan ama tanıştıktan 
sonra bayağı dünyalı değilmiş gibi bir his veriyor 
insana; o ve ailesi. Ailesi de inanılmazdır. Ailesini 
tanıdığınız zaman tamam” diyorsunuz. Bu aileden 
geldiği için böyle. Benim suratımda uçuk çıkınca 
şaşırmıştı bir kere. 'O nasıl bir şey ya, uçuk da mı 
çıkmadı, o kadar mı mükemmelsin ya. Biz insanlarda 
çıkıyor yani!” olmuştum. 

Modayla olan ilişkiniz ne boyutta? 

O konularda bayağı sıkıcı bir tipim. 

Chanel, Dior, Gucci kelimeleri ile karşılaşınca ne 
beliriyor aklınızda? 

Vitrinlerine bakınca, tek ürün mü satıyorlar bu 
koca dükkanda, ne var ki acaba içeride dediğim, 
hala da kapılarından girmediğim ama mesela 
tanıtımlarını falan inanılmaz beğendiğim markalar. 
Fotoğraf çekimleri, katalogları, reklamları inanılmaz. 
Ancak bana, vitrindeki çanta için evimi satıp oraya 
bırakmam gerekir gibi geliyor... 

Nasıl bir tarzınız var? Nasıl giyinmekten 
hoşlanıyorsunuz? 

Hep aynı şeyleri giyiyorum. Aynı pantolon, benzer 
tüşörtler, mümkünse yazısız benzer kazaklar. Çok sıkıcı 
yani. Gerçekten moda tutkunu biri için sıkıcıyım. 

Siz mutluysanız sorun yok bence. 

Evet. Çok iyiyim bu şekilde. Her gün bugün ne 
giysem diye düşünen bir insan olsaydım çok mutsuz 


olacaktım. Zaten kendim için böyle davranıyorum 
bir taraftan da. Yoksa insan ötekinden mutlu 
olacaksa ona zaman ayırır. Biraz kafasını yorar. Ve 
becerebilir yani. 

Peki güzellik algınız nasıl şekillenmiş durumda? 
Güzel olmak, güzel kalmak üzerine bir kaygınız 
var mı? Sabah kalkınca güzel hissetmezseniz kötü 
hisseder misiniz mesela? 

Kendimi kötü hissediyor oluyorum tabii. 
Uyandığında kendini tahmin etmeye çalışıyorsun 
ve gördüğün şey senin tahmininden daha kötüyse, 

“a bir şey olmuş bana, kilo mu aldım, hasta mıyım 
acaba?” gibi bir süreci getiriyor bu durum. Kendinin 
en iyisini görmek istiyorsun her zaman. Bir de şu 
dönem kendime uzun uzun bakmayı gerektiriyor. 
İki saat kendini ekranda izliyorsun. Bir sürü insan 
bir sürü şey söylüyor senin hakkında, ama işte bunlar 
da öğreniliyor zaman içinde; herkes seni beğenecek 
diye bir şey yok! Güzelliği bir yere kadar takabilirsin 
çünkü senden güzeli var. Yani ne yaparsan yap, 
esmersen senden güzel bir sarışın ya da kızıl var ya 
da daha güzel bir esmer. Senden uzun boylusu var, 
daha iyi vücutlusu var. Hepsi var yani! Neye, ne kadar 
takabilirsin ki? Ya da ne kadar güzel olabilirsin ki? 
Zaten zaman geçiyor ve tabii ki de genç biri senden 
daha güzel oluyor. Haliyle güzel değil, özel olmak 
çok önemli bence. Kendine yapabileceğin tek şey 
özel biri olmak. Herkes gibi düşünen herkes gibi 
davranan biri olmak değil, kendi fikrinin sahibi biri 
olmak önemli. Bunun gerçekten fark edilen bir 

şey olduğunu düşünüyorum. Ve senin sadece bunu 
ilerletme şansın var. Yani çok rahatsız oluyorsan 
botoks yaptırabilirsin ama ilk etapta yapabileceğin 
şey özel biri olmak. Kendin için, mesleğin için, ülken 
için. 

Sağlıklı beslenmek ve spor yapmak hayat 
rutininiz içinde var olan şeyler değil mi? 

Kendimi bildim bileli koşuyorum. Benim annem, 
babam da koşar; hatta saatlerce koşuyorlar. Sağlıklı 
besleniyorum, o da yine ailemden gelen bir özellik. 
Yani pilavın en lezzetsizi halen bizim evde yapılıyor. 
Yağsız, tuzsuz, lezzetsiz. Doğrusunu yapmış aslında 
annem. Gazlı içecek mesela sevmez, eve de alınmadı 
hiç. Kızartma yapılmazdı. Çalıştığı için annem hafta 
sonundan dolaba zeytinyağlıları hazırlardı, onları 
yerdik. 


“Kendimi Oscar alırken hayal etmiyorum mesela. 
Sadece o sırada bir şey yapıyorsam, onu en iyi 
şekilde yapmayı istiyorum. Sorumluluklarımı 
bilirim. Ekstradan bir hırsım yoktur.” 
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MEVSİMİN SON AYININ TADINI 
ÇIKARIN! BİRBİRİNDEN 
KEYİFLİ ETKİNLİKLER, 

AKTİVİTELER VE TABİİ Kİ 
ALIŞVERİŞ ZAMANI! 


Filiz Şeref 


ŞUBATA GÜZEL ADIMLAR 
ATARAK BAŞLAYALIM! 


SAM EDELMAN (BEYMEN) £ 1375 


Hem hayvansever hem de tiyatroseverseniz, 
bu oyunu mutlaka izlemelisiniz! Kemal 
Hamamcıoğlu'nun yazıp yönettiği, Metin 
Akdülger'in tek kişilik performansıyla muhteşem 
bir oyunculuk çıkardığı Baldan Karanlık oyunu, 
aynı zamanda sokak hayvanları için bir çağrı 
yapıyor ve oyuna gelenlerin, barınaklara 
bağışlanmak üzere mama getirmesini rica ediyor. 
İnsanın, doğaya ve insana yaptıklarını sorgulayan 
oyun, şubat ayı boyunca her cumartesi 20.30'da | 

Toy İstanbul'da! | 


Pazartesi stresini bu akşam keyifli bir mekanda 
keyifli bir şeyler atıştırarak atmaya ne dersiniz? 
Mert Fırat, Didem Balçın, Harun Tekin, Koray 
Candemir ve Muzaffer Yıldırım ortaklığında 
sanatseverler ile buluşan DasDas'ın dünya 
mutfağına özgün yorumlar getiren restoranı 
DasDas Mutfak, İstanbul Batı Ataşehir'de açıldı. 


İstanbul'da bir kış gecesi rüyası yaşamak 
için rotanızı, yurt dışına çevirmenize 
artık gerek yok! Vadi İstanbul, bu keyfi 
ayağımıza getiriyor. Açık havada buz 
pateni keyfi, paten şovları, lunapark 
eğlenceleri, DJ performansları, ışık, 
dans gösterileri ve çocuklara özel çeşitli 
atölye çalışmaları ile her yaşa hitap 
eden İstanbul Winter Dream, 25 Şubat 
tarihine kadar deneyimlenebilir. 


GI DESIGN 
STORE 

(nl1.com) 
1120 


Vintage deyince akıllara Büyükannemin Sandığı gelir! 


BİRAZ PEMBE BİRAZ Şubat modunuz ister ler iter 8 ya da 9O'ar 
GÜNEŞ IŞIĞI İLE HER olsun, eh özel parçalara Kadıkdiy'deki bu samim 


mağazadan ulaşmak mümkün. Ürünlerinin birçoğunu 


ŞEY MÜMKÜN... KEÇEDEN yurt dışından getirten Büyükannemin Sandığı, 
Instagram ve websitesi üzerinden de alışveriş imkanı 


MUTLULUKLARINIZ OLSUN! sunuyor. İflah olmaz vintage tutkunlarına duyurulur! 


2Ü dele ŞUBAT 2018 www.elele.com.tr 


12 Şubat © 


temalı resim Sergisi Galeri İdil'de görülebilir. 


Sevgililer Günü'nü sportif bir aktiviteyle, koşarak 
kutlamaya ne dersiniz? Couple Run adı altında 
bugün İstanbul, İzmir ve Antalya'da | 1.00'de start 
alıyor. Bir Dost, Anne-Çocuk, Baba-Çocuk ve 
Couple Run olmak üzere dört farklı kategorisi 
olan koşuda katılımcılar, partnerleri ile birlikte 
eş zamanlı start alarak 3.5 km koştuktan sonra el 
ele finish ipini göğüsleyecek. Yarışla ilgili detaylı 
bilgi ve başvuru içinuzunetap.com adresini ziyaret 

edebilirsiniz. 


değinecekler. 


BUGÜN MÜYDÜ. 
SEVGİLİLER GÜNÜ? 


Bugün biraz olsun şehrin 
kalabalığından uzaklaşıp, kitapların 
arasında nefes almak isterseniz, İstiklal 
Caddesi'ndeki Türk Alman Kitabevi 
Kafe'ye doğru yola çıkabilirsiniz. 

60 yılı aşkın tarihi dokusu, çeşit 
çeşit kahveleri ve Alman unlu 
mamullerinden oluşan pastanesiyle 
sizin de vazgeçemediğimiz mekanlar 
arasına katılacak! 


Bahar gelmeden, baharı eve taşımak güzel olabilir. 
Hep aynı dört duvardan sıkılmış olabilirsiniz. Rasch 
markasının Freundin İl duvar kağıdı koleksiyonu 
çiçeklerden palmiye yapraklarına, kaktüslerden 
kelebeklere uzanan desenleri ile tropikal iklimin 
sıcaklığını evlere taşıyor. hannahome.com.tr adresi, 
ruhunuzu ve evinizi güzelleştirmek için sizi bekliyor. 


Gülelim. Çok gülelim. 
Hadi hadi, her şeyi 
sorun edeceğimize 
olur olmaz her şeye 
gülelim. Son dönemin 
en sevdiğimiz 
isimlerinden Kaan 
Sekban, bugün 
20.30'da Kaan 
Sekban-Saçmalar ile 
Ted Eskişehir Koleji 
Metin Sürel Kültür ve 
Sanat Merkezi'nde. 
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Günlük yaşamdan yansımaları çarpıcı bir bakış açısıyla sunan Aslı Özen” in “Tutku? 


Üsküdar Üniversitesi, 
dünyanın en önemli 
fikir ve tartışma 
platformlarından biri 
olan TEDx'e ev sahipliği 
yapıyor. Üsküdar 
Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Nevzat 
Tarhan, Prof. Dr. 
Sevil Atasoy ve Prof. 
Dr. Sinan Canan'ın da 
aralarında bulunduğu 


akademisyenler, “Değişen İnsan, Değişen Bilim 
başlığında gerçekleştirilecek programda bağımlı 
beyinden yapay zekaya pek çok ilginç konuya 


RENKLİ 
BİR ŞUBAT 
OLSUN! 


cosalindo.com 
172185 
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KÜLTÜR&SANAT 


Gülru İncu 


SEHİRDE > 
SUBAT 


Bu ay şehre romantizm hakim, 
tabü aşkı, sevgiyi, güzellikleri 
taçlandırmanın pek çok hoş 
alternatifi var. Altın Küre 
gecesinden ödülle dönen filmler 
vizyona gelmeyi sürdürüyor. 
Ve bir sergi var ki Devrim 
Erbil'in sanalıyla tanışmak için 
bulunmaz bir fırsat. A 
MEKAN 


AŞK KOKANTARIFLER 

Özel günler güzel olmasına güzel ama arada bir değişiklik de 
O. > fena olmaz hani. İşte “Ben bu yıl farklı bir şey yapmak istiyorum” 
> diyenlerdenseniz Mövenpick Hotel Istanbul, 9 Şubat'ta 
19.00-22.00 saatleri arasında Sevgililer Günü'ne özel çikolatalı 
tatlılar kursu düzenliyor. Neler mi yapılacak? Çikolataya batırılmış 
damla çikolatalı kurabiye, karışık pralin çikolata, bademli kırmızı 
kalp çikolata, Frenk üzümlü çikolatalı brownie ve çikolata kasesi 
içinde çilekli ve çikolatalı mus. Katılım kişi başı 150 lira. Mövenpick 
Hotel Istanbul'un Başaşçısı Giovanni Terracciano ve Pastane 

Şefi Feyzullah Aksoy'la beraber sevdiklerinize leziz çikolatalar 
hazırlamak harika olmaz mı? 

Tel: (0212) 319 29 29 


WE 


SERGİLER BİZİ BEKLER 


FARK YARATMAYA HAZIR 
Alametifarikası *Chef's Table'ı ile adı kısa 
sürede geniş kitlelere ulaşan Toi İstanbul, 
yenilenen Casual Dining menüsüyle 
damak tutkunlarını şaşırtmaya kararlı. 


Yeni menüde kök kereviz çorbasından RESİMDE SANAL GERÇEKLİK DENEYİMİ 
el yapımı tagliatelle kabuklu ıstakoza Gama Sanat Galerisi, Sanal Gerçekliğin Boyutlarında Devrim Erbil adlı 
uzanan nefis lezzetler var. Şef Ismet Saz'ın sergisiyle bir ilke imza atıyor, çünkü sanatçının eserleri ilk kez teknolojiyle 


spesiyalleri dana wellington, ızgara Ege birleşiyor ve Muse sVR yapımıyla sanal gerçekliğe dönüşüyor. Erbil'in, “Benim 
Ni : renkli çizgilerle yapmak istediğimi, çizgi ve renk ışıkta üst üste binince resme 
ahtapot salatası ve ördek prosclutto 1se çok büyük zenginlik katıyor. Boya bu bağlamda yetersiz kalıyor” dediği sergi 


hala en çok ilgi görenler arasında. 4 Mart'a kadar 42 Maslak/42 Shops Art!Space Gallery'de izlenebilir. 
Tel: (0212) 258 00 29 
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RÖPORTAJ 


pazarlardan seçip alıyoruz. Reçelleri kendimiz 
yapıyorum ve her şey farklı tabaklarda karışık bir uyum 
içerisinde misafirlerimizi bekliyor. Her gelen kendini 
evinde gibi hissediyor, bu durumda bizler çok mutlu 
oluyoruz. 

Menünüz mevsim dönümlerine göre değişiyor mu 
ya da her ay özel bir lezzetiniz var mı? Değişiklikleri 
yaparken neleri göz önünde bulunduruyorsunuz? 

Tabii ki mevsimsel değişiklikler yapıyoruz, yeni 
lezzetler getiriyorsak öncelikle onları deniyoruz. 

Tüm ekiple paylaşıp, ortak bir kararla eklemeler 

ve çıkarmalar yapıyoruz. Bu konuda en çok desteği 
damak ve sunum zevkine güvendiğimiz marka 
danışmanımız olan Mmhouse İletişim'in sahibi Esra 
Türker'den alıyoruz, göz önünde bulundurduğumuz 
en önemli şey, damak zevklerimiz. 

Any İstanbul'u şubeleştirmeyi düşünüyor musunuz? 

Hayır, diğer markalarımızı şubeleştiriyoruz ama 
Any İstanbul tek. 

İstanbul'un en çok hangi semtlerini seviyorsunuz? 
..—..i A Arnavutköy, Bebek, Bahçeköy, Eminönü, Cihangir 
ve Beylerbeyi. 


HÜULYA& OYTUN YAZDIÇ İstanbul'da güzel yemek ve keyifli bir ortam için 
“BURADA HER SAATIN TADI BAŞKA” kaçış noktalarınız nereler? 


Mahalle ortamını çok sevdiğimiz için önceliği 


FOTOĞRAF: AVŞAR GÜLENER 


Favori lezzetleri neler? İstanbul'un en çok hangi semtlerini 


seviyorlar? Yemek için hangi adresleri tercih ediyorlar? Any Arnavutköy'e veriyoruz. Sabit bir yerimiz yok ama sushi 
İstanbul ve Dirty Hands'in sahipleri Hülya& Oytun Yazdıç yemek istersek Inari'ye, balık yemek istersek Zıpkın'a, 
çifti ile buluştuk. zaman zaman hamburger yemeye Akali'ye, bazen de 
Any İstanbul'u diğer kafe ve bar konseptli Eminönü'nde Kral Kokoreç'e gidiyoruz. 


mekanlardan ayıran en belirgin özellikler neler sizce? 

Samimi ve her saati değerlendirebilecek 
alanlarının olması. 

Dekorasyonda gördüğümüz her şeyin satılık 
olduğuna dair bir haber okumuştum. Bu sistem hala 
geçerli mi, müşteriler beğendikleri her şeyi satın 
alabiliyorlar mı? 

Restoran içerisindeki birçok ürün kendi 
tasarımımız olduğu için ilk iki yıl böyle bir projeye yer 
vermiştik. İsteyen olursa hala devam ediyoruz. Masa ve 
sandalyelerimiz çok tercih ediliyor. 

Menüdeki en özel lezzetler neler? 

Aslında bizim için hepsi favori ama morel mantarlı 
burger, dana katsu ve keçi peynirli salata diyebiliriz. 
Tatlı olarak da Beta Karoten Tiramisu mutlaka 
denenmeli. 

Kahvaltınızı farklı kılan dokunuşlardan 
bahseder misiniz? 

Bence kahvaltı Any için çok özel, çünkü diğer 
brunch türlerinden çok farklı, masayı gördüğünüzde 
kendinizi bir pazar annenizin hazırladığı gibi bir 
masada buluyorsunuz. Dumanı tüten ekmekler, 
hamur kızartması, salçalı sosis, patatesli yumurta, 
iştah açan şarküteri tabağı ve birçok eski kahvaltı 
lezzetleri bir arada oluyor. Kahvaltı özellikle bizim için 
çok önemli, birçok kahvaltı çeşidini gidip kendimiz 
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EDİTÖRÜN GÖZÜNDEN 


DARKEST HOUR 


EN KARANLIK SAAT 
(Darkest Hour) 


2. Dünya Savaşı'nın başlangıcı, Nazilerin tüm 
Avrupa'ya ve İngiltere'ye karabasan gibi çöktüğü 
dönem. Büyük Britanya başbakanı Neville 
Chamberlain görevinden ayrılmak durumunda 
kalmıştır. Yerine Winston Churchill'in getirilmesine 
karar verilir. Görevi devralmasının hemen ardından 
Churchill'i çok zor günler beklemektedir. Günümüz 
sinemasının büyük oyuncularından Gary Oldman, 
Churchill performansıyla yine büyüleyecek. 

2 Şubat'ta gösterime giriyor. 


PARAMPARÇA 


(Aus dem Nichts) 


Fatih Akın'ın 75. Altın Küre Ödülleri'nde En 

İyi Yabancı Film Ödülü'nü aldığı Paramparça, 
Almanya'da 8'i Türk 10 kişinin ölümünden sorumlu 
tutulan aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) 
terör hücresi ekseninde son yıllara damgasını vuran 
skandaldan izler taşıyor. Konusu mu? Hamburg'da 
yaşanan bir patlama, Katja'nın hayatını paramparça 

eder. Hapisteyken evlendiği, eskiden uyuşturucu 

tacirliği yapmış ancak hapisten sonra pis işleri 
bırakmış Kürt kökenli eşi Nuri'yi ve oğlu Rocco'yu 
kaybetmesinin ardından intikam almaya karar verir. 

2 Şubat'ta vizyona giriyor. 


SUYUN SESİ 
(The Shape of Water) 


Yönetmeni Guillermo del Toro'ya Altın Küre 
Ödülleri'nde En İyi Yönetmen Ödülü'nü kazandıran 
film, soğuk savaş yıllarında Amerikan hükümetinin 
gizli bir araştırma tesisinde temizlikçi olarak çalışan 
dilsiz Eliza Esposito'nun büyük sırrı öğrenmesiyle 
gelişen olayları beyazperdeye taşıyor. 16 Şubat'ta 
gösterime girecek. 
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THE IMITATIĞ 


THE WEINSTEN Co 


MITATig 


PORTRE 
MATTHEW GOODE 


Son günlerde adına sıkça rastlıyoruz, özellikle 
Netflix fenomeni The Crown'da rol alınca 
tüm gözler bu genç İngiliz oyuncuya çevrildi. 
Eleştirmenler onun için biricik Sherlock 
Holmes'umuz Benedick Cumberbatch ve 
Jamie Dornan'ın mükemmel bir karması 
yorumunu yapıyor. The Imitation Game, 
Match Point, A Single Man, The Good Wife 
ve Downtown Abbey'le zaten gönlümüzü 
fethetmişti. Bu yıl iki yeni diziyle; Ordeal 

By Innocence ve A Discovery of Witches ile 
ekrana gelmeye hazırlanıyor. “Aslında hiçbir 
zaman ünlü biri olmayı istemedim, sadece 

iş bulmaya çalışıyordum” diyecek kadar da 
mütevazı. Kendisini takibe aldık. 


NE İZLEYELİM? 


BİR PARÇA PLASTİK 


Marius von Mayenburg'un yazdığı Hemzemin 
Tiyatro'nun sahnelediği Bi Parça Plastik'te 
Damla Sönmez, Erce Kardaş, Ushan Çakır, 
Süreyya Güzel ve Ahmet Rıfat Sungar rol 
alıyor. Sanatçı Halupa, yeni projesi için ilham 
perisini bulmuş. Kişisel asistanının evinde işe 
başlamış bir temizlikçi. Dünya onun gözünde 
bir çöp yığını ve temizlikçi ise bu çöp yığınına 
kafa tutabilecek bir başrol oyuncusu. 15 ve 28 
Şubat'ta DasDas Tiyatro'da izleyebilirsiniz. 


Kedi 


KEDİ KİTABI 
Angus Hyland, 


Caroline 
Roberts 
Hep Kitap 
Sanat en sevdiklerimizden ilham 
almıştır hep; çiçekten, ağaçlardan, 

aşık olunanlardan ya da evdeki tüylü 
dostlarımızdan... Yazar Colette der ki 
“Sıradan kedi diye bir şey yoktur.” Kedi 
kitabı, zekalarıyla bizi hayrete düşüren, 
kendi krallıklarının kralları ya da kraliçeleri 
olan kedileri resim sanatında yer bulan 
halleriyle önünüze getiriyor. Kendi 
iradelerinden taviz vermeyen, tersiymiş 
gibi görünse de sevgilerini kazanmak 
zorunda kaldığınız kedilere bir de 
sanatçıların gözünden bakın. 


İPEK YOLU 
Peter Frankopan 


Pegasus Yayınları 

İpek Yolu, antik Pers ve Büyük İskender'den 
günümüze 2500 yıllık bir tarihe ortak 
ediyor okurları. Doğu ile Batı'nın ilk 
temasının gerçekleştiği yer olan İpek Yolu, 
Batı'nın kaderinin nasıl da ayrılmaz bir 
şekilde daima Doğu'yla bağlantılı olduğunu 
gösteriyor. Nereden gelip nereye gittiğimizi 
merak edenler için çok keyifli bir derleme 
niteliğinde. 


DOKSAN ÜÇ 
Victor Hugo 


İletişim Yayınları 

Victor Hugo'nun son romanı olan Doksan 
Üç, Fransız İhtilali'ni izleyen çalkantılı 
yıllara ilişkin belgesel niteliğinde bir 

kitap. Paris Komünü'yle Fransa'yı saran 
isyan dalgasının hemen ardından 1874'te 
yayımladığı Doksan Üç'te Hugo, Fransız 
İhtilali'ne yönelik karşı-devrimci tepkilerin 
neredeyse iç savaş boyutuna ulaştığı bir 
tarihsel bir dönemeci ele alıyor. 
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SEVGİLİLER GÜNÜ 
YEMEĞİ 


4 aşamalı olarak hazırlanan enfes set menümüz ve 
enstrümental müzik eşliğinde unutulmaz bir akşam yaşayın. 
Başlangıç Saati: 19:00 

299TL İçecek hariç iki kişi KDV dahil. 

399TL Limitsiz içecek iki kişi KDV dahil. 


Bilgi ve Rezervasyon için: 


0212 4651550 
HYATT REGENCY ISTANBUL ATAKÖY H YAT TI 
Ataköy 2-5-6. Kısım, Rauf Orbay Caddesi Sahil Yolu REGENCY” 


No:2/1 Bakırköy, Istanbul, 34158, Turkey 


ISTANBUL ATAKÖY 


HYATT name, design and related marks are trademarks of Hyatt Corporation. 
©2018 Hyatt Corporation. All rights reserved. 


YAZAR 


HER GÜN AŞKLA 
BAŞLA GÜNE 


Birsen Tezer-Hüsnü Arıkan'ın Hoşgeldin şarkısıy- 
la başlayıp Endless Love, Diana Ross&Lionel Richie 
ile devam edebilirsin... Hadi hazırsan başlayalım soh- 
betimize. 

Uykunun artık gözümden bile akmaya mecalinin 
olmadığı, bel ve baş ağrımın geçmediği, emzirme pi- 
Jamasıyla geçen günler ve gecelerin birbirini kova- 
ladığı, iş için saç baş yaptırıp giyindiğimde aynada 
kendimi tanımakta zorlandığım günlerden merha- 
ba... Evet yorgunum. Altı aydır 
uyku saatlerimi ve iki çocuk 
annesi olmaya çalışan telaşlı 
hallerimi görseniz şaşarsınız. 
Sadece bebek bakmak ve kızı- 
ma yetişmek değil telaşım; evi- 
mi ihmal etmemek, pişen ye- 
mekten, evin temizliği ve düze- 
nine kadar her şeyin iyi olması- 
nı sağlamak ve organize etmek 
ve elbette canım kocama da va- 
kit ayırma isteklerim ve çabala- 
rımdan tabiri caizse pilim ger- 
çekten bitik. 

Yetebiliyor muyum? Haya- 
limdeki gibi becerebiliyor mur- 
yum? Her şey yolunda mı? 

Kocama ve çocuklarıma ye- 
terince ve eşit zaman ayırabi- 
liyor muyum? Alışveriş liste- 
si tamam mı? Eksik bir şey 
var mı? Allah'ım aklımda 
bitmeyen deli sorular... 

Dur dur hemen derin 
nefesler alıp, “Bunca 

hayat koşuşturması ve 
sıkıntısı arasında bir de 

senin hayat koşuşturma- 

nı mı okuyacağım? Koydur- 
dun bana aşk şarkısı, yazdıkla- 
rına bak!” deme hemen. Ya da, 
“Aaa yalnız değilim, benden 
bir tane daha var” da diyebilir- 
sin, ki haklısın yalnız değilsin. 
Bunca yakınmanın (ya da ufak 
çapta dertleşmenin) sonunda 
duygularımı bir cümle ile tamamlamak isterim; bu 
buhranlara ve yepyeni hayatıma adapte olmaya çalı- 
şırken yaşadıklarıma, sadece bir sebeple isyan etme- 
den ve her yeni gün aynı kuvvet ve gülümsemeyle de- 
vam edebiliyorum, o da AŞK! Evlatlarıma ve kocama 
duyduğum aşk... Şubat geldi de aşkı hatırladım san- 
ma... Yuvamda bana her gün Sevgililer Günü. Bu ka- 
dar önemli bir duygunun 365 günün sadece | gü- 
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nünde kutlanmasına ve koca yıl eline çiçek almayan- 
ların tam da o gün normalinin dört katı para verip 
sevdiğine çiçek götürmesine ve bundan övünmesine 
anlam verdiğimi söyleyemem. Bu bakımdan kendim- 
ce şöyle bir önerim var sana; sadece 14 Şubat'ı değil 
de gel tüm şubatı aşk ayı sayalım. Şubat ayı boyun- 
ca aşk duyduğumuz her şeyin hakkını verelim. Aşkı 
yakından tanıyıp hatırlayalım, hatırlatalım, hissede- 
lim, hissettirelim... Ne dersin arkadaş? Yapacakları- 
nın ufak bir listesini ben yap- 
üm. 

Şöyle ki: 
e Bu ay her gün aşkla başla 
güne. 
* Aynada önce kendine aşkla 
bak ve 'seni seviyorum” de. 
se Her gün sevdiklerine 10 defa 
“seni seviyorum” demeyi he- 
defle (bu 10 ayrı kişi de olabi- 
lir, sevdiceğine de diyebilirsin 
ama bence arkadaş, dost, aile 
fertleri de listende olmalı) 
e Tüm gün etrafa gülümse 
(deli desinler boş ver). 
e Karşılaştığın herkese gülen 
gözlerle, gözünün içine baka 
baka günaydın de. 

e Ters zamanlarda, kavga 

. Sonlarında, zamanlı zZ7a- 

mansız vedalarda derin 
bir nefes al ve vardır bir 
hayrı demeyi dene. 

» Yolda gördüğün kediye, kö- 
peğe sevgiyle yaklaş, arabanda 
mama taşıyıp onlara kış soğu- 
Şunda iyilik yapmayı dene. 

» İhtiyaç sahiplerine yardım et. 
» Sevdiklerine gözün telefon- 
da olmadan, göz göze zaman 
ayır. 
e Kendi ellerinle sevdiklerine 
sürpriz hediyeler hazırla. 
» Sosyal medya hesabında res- 
mini gülümseyerek like etti- 
gin, uzun zamandır sesini duy- 
madığın arkadaşını ara onu ne kadar sevdiğini 
söyle, iki lafın belini kır. 
e Sevgiline gün içinde telefon açıp sadece 'seni sevi- 
yorum” de ve telefonu hemen kapat. Bu ay sevgi ayı 
olsun arkadaş ve sen her gün etrafına sevgiyi, sevme- 
yi ve sevilmeyi hatırlat 
Hadi hemen sevgi listeni yap ve Instagram'dan 
©ceydadvenci etiketleyelerek listeni paylaş, ben de 
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sayfamda en sevdiğim listelere yer vereceğim... 

Asla unutmaman gereken bir şey var ki önce ken- 
dini sevmekle başlar her şey, gerçekten kendini se- 
vince öğrenirsin sevmeyi. Yaralarınla, hatalarınla, se- 
vabınla, günahınla kendini sev ve hemen listeni yap. 
Yaşasın sevgi ayı, yaşasın aşk. 

Gördün mü yazım nasıl bitti? Sana dur demiş- 
tüm, bu enerjiyle bir altı ay daha uykusuzluktan pes 
etmem! 


CEYDA DÜVENCİ'NİN tüm yazıları için elele.com.tı/blog 


BAŞKA DİLDE a 
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ZİK k EM 


* Başka Dilde Aşk 

se Selvi Boylum Al Yazmalım 
s Kelebeğin Rüyası 

* Aşk Tesadüfleri Sever 

se Duvara Karşı 

se Love Story 

* Harry Sally ile Tanışınca 

e Sil Baştan 

eleo 


Ka 
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AŞK TESADÜFİERİ: SEVER 


se Amelie 


Siz birliktelik için doğmuşsunuz. Ölüm mele- 
ginin beyaz kanatları sizi ayırana kadar ayrılma- 
yacaksınız. Allah'ın sessiz tanıklığında bile bera- 
ber olacaksınız ama birlikteliğinizde mesafeler 
bırakın; bırakın ki, cennetin rüzgarları aranızda 
dans edebilsin... Birbirinizi sevin ama, aşk tutsak- 
lığı istemeyin; bırakın aşk, ruhunuzun kıyılarına 
vuran dalgalar gibi olsun. Birbirinizin bardağı- 
nı doldurun ama aynı bardaktan içmeyin; ekme- 
ginizden verin birbirinize ama aynı somundan 
ısırmayın... Birlikte şarkı söyleyin; lakin birbiri- 
nizi yalnız bırakmayı da bilin, sazın telleri de yal- 
nızdır ve armoni içinde aynı melodiyi seslendi- 
rir... Birbirinize kalbinizi verin ama karşılıklı ki- 
litleyip saklamak için değil! Sadece hayatın eli o 
kalbi saklar! Birlikte durun; ama yapışmayın, ta- 
pınakların sütunları da bitişik değildir! Ve unut- 
mayın, meşe ile çınar birbirlerinin gölgesinde 
büyümezler... 

Halil Cibran 


Buay OKU derim 


* İmkansızın şarkısı 
MURAKAMİ 

* Anna Karenina 
LEV TOLSTOY 


s Ağrı Dağı Efsanesi vE ŞURUR 
YAŞAR KEMAL E ÖNYARGI 

» Gurur ve Önyargı mm 
JANE AUSTEN 

se Kürk Mantolu Madonna i 
SABAHATTİN ALİ 

* Bir Gün Tek Başına m © 
VEDAT TÜRKALİ 4 


JANE AUSTEN 


bBuay 


ÇOCUĞUNA 
OKU derim 


se Annemi Neden Çok Seviyorum? 
DANIEL HOVART 

se Babamı Neden Çok Seviyorum? 
DANIEL HOVART 

se Bil Bakalım Seni Ne Kadar 
Seviyorum? 
SAM McBRATNEY 

e Filozof Çocuk Serisi-Sevgi Nedir? 
OSCAR BRENİFTIER 

se Sevgi Kitabı 
NURAN TURAN 

* Sevgi Canavarı ve Mükemmel 
Hediye RACHEL BRIGHT 

e Çıtır Çıtır Felsefe-Aşk ve Dostluk 
BRIGITTE LABBE, MICHEL 
PUECH 


Sevgi Kitabı 
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“Öyle Değiştirdik ki Dünyayı 

Uyamık Akılı Dürüst Enayi 

Bir Tek Aşk Var! 

Aşk Var mı? Var... Aşk Var 

Kaf Dağının Ardına Kaçsa Bile Aşk Var 
Yatak Çarşaflarına Sıkışsa Bile Aşk Var 
Yalmız Bir Titreşim Olsa 

Ya da Bir Kıpırtı Kalsa Bile Aşk Var” 


Bülent Ortaçgil 


dına şiirler yazılan, uğruna dağlar 

delinen, her kitaba her filme 

sızmadan konunun netlenemediği, 

yeri geldiğinde nefes aldırmayan kimi 

zamansa oksijen kaynağı haline gelen 
aşk modern zamanın eğip bükemediği belki de tek 
şey! Ve bazı aşklar tarihe kazınacak, unutulmayacak, 
ilham alınacak kadar gerçek! Gerçek aşkın 
parlaklığından bir şey yitirmediğini kanıtlayan dört 
ünlü çiftle, ikonik aşıkların fotoğraflarını yeniden 
yorumladık. 
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DOĞA RUTKAY 

Aşk, eşimi tanıyana kadar; tanımlanamayan 

uçan bir cisimdi. Şu an aşkın birçok anlamı var. 
Kendinizi keşfettiğiniz, kendinizi dövdüğünüz, 
kendinizi sevdiğiniz, kendinizi beğendiğiniz ya da 
beğenmediğiniz ne varsa bunu biri gösteriyor; 
senin anlamını sana anlatıyor. Daha güçlüyüm, 
çünkü iki kişiyim artık. Kerimcan'ın bir birey 
olduğunu unutmuyorum, saygılı ve edepli 
yaklaşıyorum. İlişkilerin bu kadar yoz olduğu bir 
dönemde; sonsuz saygı duymak modern insanın 
deliliği oluyor galiba! Frida ve Diego'nun fotoğrafı 
tek kelimeyle “üretmek” demek. Aslında hazin bir 
aşk ama Frida'yı Frida yapan Diego'ya duyduğu 
yüksek gönüllü aşk belki de... Biz de üretken bir 
çiftiz! Çok konuşuruz, çok tartışırız, üretiriz yani. 
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KERİMCAN KAMAL 

Aşk, bir delilik hali; ilişkiyse onun tedavi edilmiş 
biçimi. İkisi birlikte olduğu zaman ilişkiler devam 
edebiliyor. Yanımda Doğa var! Beni benim'kadar 
düşünen ve seven biri olduğunu biliyorum. Diego 
ve Frida'ya bakınca tutku görüyorüm. Heizaman 
Frida'nın tek taraflı aşkı konuşulur ama bence 
Diego'nun da Frida'dan vazgeçemeyen bir'tarafı 
var. Aynı tutkuyu ve birbirinden vazgeçememe 
hali Doğa'yla benim aramda da var. 
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İDINDIOKOYADIN 


AUDREY HEPBURN VE MEL FERRER 
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PINAR TUNCEGİL 
Aşk, bir an. Aşk öyle bir an ki; sonrasında 


başka yoğunlukta duygular devreye giriyor. 
İki kişinin arasındaki, sözsüz ama çok 

güçlü bir anlatım dili diyebilirim. Alper'le 
karakterlerimiz birbirinden çok farklı fakat 
iki ayrı uçta insanın bir arada yaşayabilmesi, 
bizim en büyük deliliğimiz! Sevgimiz 

beni daha güçlü kılıyor çünkü sınırlarımı 
zorlayabiliyorum. Audrey Hepburn'de de 
zarifliğin ve naifliğin ardındaki güçlü ve 
tutkulu kadını görebiliyorum. Günümüzde 
tutkuların peşinden gidilmiyor, her şey 
çok hızlı tüketiliyor; ama Audrey öyle 
değil! Birbirlerine bakışları, insanın ruhuna 
dokunuyor. 
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ALPER SALDIRAN 


Her şeyin üstünde tuttuğumuz, 


4 j 0. çıkarsız ve saf bir aşkımız var. 
© a ü “3 Kıvılcım var, alevler yanıyor ama 
, ,  Ç bualevleri sürekli kılacak olan 
Gi « şey; ilişkiyi yaşama biçimimiz. 
j (ği “ , Bizim saygı üzerine inşa edilmiş bir 
j vi ilişkimiz var; ama aşkımızı her şeyin 
i i © önüne koyarak, en büyük deliliği 
| yg yapıyoruz bir yandan. Aşk bizi 


daha güçlü kılıyor; çünkü “dünya 
önüme gelsin, şöyle bir üflerim 
giderler” diyorsun. Muhteşem bir 
motivasyon bu! Audrey Hepburn 
ve Mel Ferrer fotoğrafıysa, “tek 
vücut” olmayı ifade ediyor benim 
için. Tıpkı Pınar ve ben gibi. 
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URAZ KAYGILAROĞLU 
Her ortamda ve koşulda birbirini kollayan, ara 
sıra büyük kavgalar etsek bile hiçbir şey olmamış 
gibi devam eden, şirketimizin bozulmaması için 
her şeyi yapmaya hazır iki sevgiliyiz. Bu yüzden 
aşk, ortaklık bence. Hiç tanımadığım güzel bir 
kıza benimle birlikte yaşamasını teklif ettim. Daha 
sonraysa yanımdan ayrılmasını hiç istemediğim 
için, kimselerin haberi olmadan evlenme teklifi 
ettim. O günlerden beri birbirimizi yükseltmenin 
yollarını arayarak geçiyor zamanımız. Serge ve 
Jane'in fotoğraflarına baktığımda, birbirlerine olan 
bağımlılıklarını görüyorum. Her duyguyu zirvede 
yaşayışlarını, bize benzetiyorum. 
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MELİS KAYGILAROĞLU 

Aşk, karın ağrısı. Uraz, heyecandan karnımı 
ağrıtabiliyor her gün; karnımda hala kelebekler 
var! Aramızdaki ilişki, heyecan, tutku ve 
dürüstlüğe dayalı. Elimde bavulumla, henüz bir 
aydır tanıdığım adamın evine taşındım. Ardından 
üç aydır tanıdığım adamla, bilmediğim bir 

şehirde evlendim. Hiç hayır demedim, koşulsuz 
peşinden gittim ve gitmeye devam ediyorum. 
Sizce de biraz delilik değil mi? Serge Gainsbourg 
ve Jane Birkin'in aşkları da deli, mantık dışı. Biz 
de hep öyle olduk ve iyi ki de öyleyiz. Onların 
birbirlerine bağlılıkları kadar; bağımlılıklarından da 
etkileniyorum. Tıpkı bizim gibi! Her zaman sırtımı 
dayayabileceğim bir “ben” daha var. 

Yeter ki kalbimiz bir olsun; çünkü aşkın gücü 
sadece kalpten gelirse işe yarar. 


p 
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JANE BIRKIN 
VE SERGE 
GAINSBOURG 
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AYLİN KONTENTE KUL 


Aşk, birini her haliyle, her gün, yeniden, defalarca sevme hali... Öyle Ligi A 
ki onu kaybetmemek için, kendinden kaybetmeye izin verdiğin haller. 
Karşılıklı beslenen bir verme hali ama asla karşılıksız beslenemeyecek di 


bir doğa olayı! Aşk eşittir sevda. Bugün Aylin, Alper'e sevdalı, huzurlu, 
güvende, aidiyette. Hep yeniden keşfettiğim, hep öğrendiğim bitmeyen pe 
bir oyun gibi... Nicoletta Braschi ve Roberto Benigni, Hayat Güzeldir 


filminde sihirli “oyun” duyguları ve çocuksu umutlarıyla beni çok etkiliyor. © 

Üstelik gerçekten aşıklar! Onlar da oyuncu ve sette birbirlerine 

sevdalanmışlar; bizim gibi... Alper'le tanıştığım üçüncü ayda evlilik " 

teklifine evet dedim. Dokuzuncu ayda evlendik. | I'inci ayda anne olmaya 

karar verdim. Sesli söyleyince kulağa inanılmaz geliyormuş! y 

- 
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NICOLETTA Ey 


BRASCHI VE 
ROBERTO 
BENİGNİ 


ALPER KUL 


Aşk için ne gerekiyorsa hiç 
düşünmeden yapılır, bir 
bakmışsın yaşam enerjin 

olmuş artık. Bu yüzden 
Aylin'le birlikteyken, kendimi 
tam hissediyorum. Eksik 
hissettiğin zaman, hayata 
karşı güçlü de olmazsın. 

Roberto ve Nicoletta'nınki 

de bizimki gibi set 

aşkı, o yönden ikimize 
benzetiyorum. Esinlendiğimiz 
fotoğraf karesiyse tek 
kelimeyle “huzur” diyebilirim. 
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YAŞAM 


“Anne, 


SİENİN 
aslında, 


bir oğlun 


VARDIN 


Emirhan, 24 yaşına 
kadar kendi iç 
dünyasına hapsolmuş 
bir vans erkek; ta ki bir 
gün telefonda annesine 
“Senin aslında bir oğlun 
vardı” diyene kadar. 
Sonrası ise kendi hayatı 
adına koskocaman bir 
devrim! Küçük Prens, 
Emirhan'a nasıl özgür 
olma cesareti verdiyse 
şimdi de kendisi onun 
gibi hissedenlere 
cesaret vermek için 
cinsiyel geçiş sürecini 
paylaşıyor. 

Röportaj SİMAY ENGÜR 
Fotoğraf NURDAN USTA 


A ZA... 


a ae 
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ollywood 
filmlerindeki “Bu 
ruh bana ait değil” 
ya da “Kesinlikle 
yanlış bedendeyim” 
klişelerinin 
gerçek olabileceği, çoğumuzun 
aklının ucundan bile geçmiyor. Ancak 
toplumdaki birçok trans bireyin 
başından geçenler tam olarak bu 
farkındalıkla başlıyor. Emirhan, 1990 
doğumlu bir trans erkek, İngilizce 
öğretmeni, yüksek lisans öğrencisi, 
SPoD”ta proje koordinatörü ve öncelikle 
bir insan. Röportaja şu sözlerle başlıyor: 
“Önce insan demeyi öğrenmek 
gerekiyor. Gay, lezbiyen, zengin, üstü 
başı kirli, Kürt, Alevi... Bunların 
ayrımcılığını yapmamak adına önce 
insana insan olarak bakmak gerekiyor. 
Bizim toplum, her daim hoşgörüsüyle 
övünür. İslam için “hoşgörü dini 
denir. Bunu biraz yaşamak, hatta bu 
hoşgörüyü yaşatmak gerekiyor.” Bugün 
birçok trans birey, korkunç ithamlara 
maruz kalıyor, her biri roman olacak 
hikayeler yaşıyor; Emirhan da onlardan 
biri. Tüm bunlara rağmen bu röportajın 
ana fikri 'vah vah neler yaşamış” değil; 
feyz alınması gereken bir özgürlük 
hikayesi. Emirhan sevgilisinin desteğiyle, 
ailesinin sevgisiyle ve normlara 
başkaldıran cesaretiyle hayatını yeniden 
inşa ediyor. “Değişen bir şey yok, ben 
aynıyım. Bu sebeple cinsiyet değiştirme 
değil; cinsiyet geçiş süreci diyoruz. 
Bu süreçte asıl değişen toplumsal 
statün: “Ailenin gelinlik çağındaki 
kızı” statüsünden, "ailenin paşası” 
konumuna geliyorsun; ya da “ailenin 
oğlu” statüsünden, el alemin gözünde 
“dönme” olarak konumlandırılıyorsun. 
Ben yıllardır beyanım doğrultusunda 
yaşıyorum zaten, asıl değişen insanların 
seni nasıl gördüğü.” Neden Emirhan 
ismini seçtiğini sorduğumuzdaysa; 
aslında tüm mücadelesini bir çırpıda 
özetlemiş de oluyor: “Bu bedenin sahibi 
benim ve bu bedene dair emirleri ben 
veririm.” 
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BENİM PİPİM 
BUYUMEYECEK! 

“Erkek kuzenimle birlikte çok fazla 
vakit geçirirdik. 4-5 yaşlarındayken, 
kuzenim ayakta tuvaletini yaparken 
benim neden oturmak zorunda 
olduğumu anlamıyordum. Sonrasında 
bir şeylerin ters gittiğini fark etmeye 
başladım. Neredeyse ortaokul 
dönemine kadar pipim büyüyecek 
zannediyordum. Çocukluk işte! 

Hani neredeyse her sabah yorganı 
kaldırıp bakardım “Aaa yine yok” 
derdim. Sonrasında memeler büyüdü, 
regl oldum vesaire... Yedinci sınıfa 
geldiğimdeyse her şeyi anladım: Benim 
pipim büyümeyecek, boşuna bekledim!” 
Emirhan fırlama çocukluğunun iç sesini 
hararetli hararetli anlatırken, her trans 
erkeğin aynı deneyimleri yaşamadığını 
ve kendisindeki tezahürün bu şekilde 
olduğunu özellikle belirtiyor. 

Trans bireylerin dışarıya açılma 
sürecini etkileyen, geciktiren birçok 
faktör olabiliyor. Emirhan ise 24 
yaşındayken, İngilizce öğretmenliği 
yaptığı sırada annesine açılmaya karar 
veriyor. Neden bu kadar beklediğini şu 
şekilde anlatıyor; “Ekonomik kaygılar. 
Reddedileceğimi düşünüyordum ve 
kendi ayaklarım üzerinde durmayı 
bekliyordum.” Annesine açılmasıyla 
başlayan cinsiyet geçiş sürecinde 
yaşadıklarını ise şu şekilde belirtiyor: 
“2015 yılında, 25 yaşımdayken, 
Ankara'dan İstanbul'a gelişimle birlikte 
zaten artık kimliğimi kabullenmiştim 
ve buna yönelik adımlar atmaya 
başlayacaktım. Aileme açılışım telefonda 
oldu: “Anne senin 24 yıldır aslında bir 
oğlun vardı.” Ne kadar da Türk filmi 
gibi değil mi? Bir yandan ağlıyordum, 
annem 60 saniye kadar sessiz kaldı ve 
sonra telefon kapandı. Reddedildiğimi 
düşündüm; ancak sonrasında annem 
şu sözcüklerle geri geldi: “Sen benim 
çocuğumsun. Dünya ne derse desin, 
el alem ne derse desin...” Annemin 
ağzından çıkan o sözler benim için 
bir devrimdi! Sonraki süreçte önce 


Ankara'da hormon kullanmaya 
başladım ve görevimden istifa ettim. 
Sonrasında İstanbul'a geldim ve tüm 
hastane sürecimi İstanbul'a taşıdım. 
Hormon almaya devam ederken, yani 
2015 Temmuz'da ilk mahkememi 
açtım, ancak duruşmam kasım ayında 
gerçekleşti. 2015 Kasım ayından, bir 
sonraki yılın temmuz ayına kadar 
yaklaşık altı celsede mahkemeyi erkek 
olduğuma inandırmaya çalıştım. 
Üstelik raporumda “Kadın olan 
cinsiyeti sonlandırılmıştır, cinsiyet 
kimliği erkektir?” yazmasına rağmen.” 
Emirhan, mahkeme boyunca oldukça 
yanlış sorularla karşılaşmış: “Şey 
ameliyatı oldun mu?” diye sorulmuş 
örneğin. Emirhan tam bu noktada 
beden dokunulmazlığını savunuyor. 
Yasada penis veya vajina ameliyatı 
olunması gerektiğine dair açık bir ifade 
olmadığından, sorunun da haliyle ne 
kadar yanlış olduğundan bahsediyor. 
“Benim iç çamaşırımın içinde ne 
olduğu kimseyi ilgilendirmemeliydi! 
Ben dışarı çıktığımda bana hanımefendi 
diye sesleniyor musun? O halde kime 
ne benim belden aşağımdan? Kastettiği 
ameliyat, benim beden bütünlüğümün 
dokunulmazlığına yönelikti. Sürecin 
devamında mahkemeye gitmedim 

ve dava düştü.” Cinsiyetin belden 
aşağımızda değil; nasıl hissettiğimizde ve 
beyanımızda olduğunun tekrar tekrar 
altını çiziyor Emirhan. Sonuç olarak, 
altı doktor tarafından imzalanmış 
heyet raporuna rağmen; tam bir yıl 
boyunca hukuk terazisinde asılı kalıyor 
davası. Elbette ki pes etmiyor ve tüm bu 
süreçten sonra 2017 Temmuz'da tekrar 
davasını açıyor ve bu kez 24 Kasım 
2017'de kararı çıkıyor! Şu anda mavi 
kimlik için beklemede. 


GİDERKEN “HANIMEFENDİ” 
DONUŞTE 'BIRADER” 
DIYORLAR 

“Cinsiyet geçiş sürecini yaşarken, 
bir yandan sosyalleşmeye devam 
ediyorsun. Toplum içinde kendini 
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var etmeye çalışıyorsun. Temel 
haklarından yararlanıyorsun, hastaneye 
gidiyorsun mesela. Bir düşünsene... 
Hormonunu almışsın, sakalların var 
ama görevliye pembe kimliğini verdiğin 
zaman, “kendisi nerede?” sorusuyla 
karşılaşıyorsun. Ulaşım hakkını 
kullanırken akbilini bastıktan sonra, 
ekranda 'K' ya da 'E' yazdığında kimlik 
hırsızı muamelesi görebiliyorsun ve 
koca bir otobüse açılmak zorunda 
kaldığın durumlar oluyor. Hormon 
sürecinden sonra pat diye sakalların 
çıkmıyor. Zamanla sesin çatlıyor, tek 
tek ayva tüyler çıkıyor; her sabah 
aynaya gidip bakıyorsun. İlk zamanlar 
hormon almak için hastaneye giderken 
dolmuşa bindiğimde “hanımefendi” 
diyorlardı; birkaç saat sonra hormon 
almış eve dönerken “birader şunu 
uzatır mısın?” dedikleri oluyordu.” Bu 
durumun ona ne hissettirdiği sorusu 
karşısında ise yanıtı net; “Bir şeyleri 
değiştirebildiğimi!” Bu olay da onun 
için devrim niteliğindeymiş ve bu 
yüzden ismine Deniz'i de eklettirmiş. 
Trans bireylerin sosyal hayatına dair 
politikalarda, kocaman boşluklar 
olduğunu konuşuyoruz; gerçekten de 
toplum onları tanımıyor, görmüyor. 
“Geçiş süreci boyunca, insanların 

sana karşı davranış biçimlerini, hitap 
şekillerini sil baştan inşa ediyorsun. 

Bu inşa süreci bazen ölene kadar 
sürebiliyor, bazen de ölümüne sebep 
oluyor. Nefret cinayetlerinde olduğu 
gibi.” 


ORTADA KALMAK 
İSTEMEZDİM 

Emirhan, toplum tarafından 
gelen her türlü negatif tutuma karşı 
nasırlaşmış, umursamıyor. Önemsediği 
tek şey elbette can güvenliği. “Kimse 
beni sevmek zorunda değil, sevgiye 
ihtiyacım yok; çünkü ailem yanımda 
zaten. Yalnızca saygı duymaları 
gerekiyor. Ben sana 'Kadın olmaya 
ne zaman karar verdin?” diye soruyor 
muyum? İşte bana da “Ne zaman erkek 
olmaya karar verdin?” diye sorulması 
bu kadar anlamsız.” Okul çağındayken 
de toplumsal normları kabul etmesi ve 
uyum sağlaması elbette kolay olmamış. 
“24 yaşında kendimi açmış olabilirim 
ama okul çağındayken de şu anki gibi 
hissediyordum ve buna rağmen kızlar 
tuvaletine girmek zorunda kalıyordum, 
soyunma odaları da aynı şekilde. Oysa 
ben beden eğitimi öğretmenimiz, 
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“Hadi kızlar şu tarafa, erkekler diğer 
tarafa!” dediği zaman, ortada kalmak 
istemezdim. Ortaokuldayken regl 
dönemi hakkında bilgilendirme yapmak 
için eğitmenler gelmişti ve kızları bir 
sınıfa toplamışlardı; ben oraya en son 
giden olmak istemezdim.” 


BİR İNSANI SEVMEKLE 
BAŞLAYACAK HER ŞEY 
Sevgilisinden bahsederken, fırlama 
çocukluğuna geri dönüyor sanki, Ağzı 
kulaklarında! Ne kadardır birlikte 
olduklarını soruyoruz, afallıyor! “Şu 
halimi görse, beni öldürür” diye 
gülüyor. Uzun bir sessizlik sonunda, 
parmaklarını denkleştirip “Dört!” 
demeyi başarıyor; aynı fırlama tavrıyla. 
“Yaklaşık dört yıldır birlikteyiz ve tüm 
süreci birlikte tamamladık. Ameliyat 
olduğumda yaklaşık 10 gün hastanede 
kaldım ve sevgilim sandalyede uyudu. 
Biraz dinlenmesi için; ameliyatlı halimle 
yatağın diğer ucuna kayardım, ancak o 
şekilde biraz uyuyabilirdi. Birlikte, omuz 
omuza yürüdüğüm bir insan! Elbette ki 
birçok zorluk atlattık; ama birbirimize 
daha sıkı sarıldık her seferinde. Mesela 
Taksim'de ilk kez el ele yürüdüğümüz 
günü hatırlıyorum. Arkamızdan biri 
“Aaa lezbiyenlere bak!” dedi ve ben o an 
sevgilimin ellerini daha sıkı tuttum.” 


TRANS 
BİREYLERİN 
DUYMAKTAN 
SIKILDIĞI 
SORULAR 


Penis ameliyatı 
oldun mu? 

Gerçek ismin ne? 
Cinsiyetini 
değiştirmeden 
önceki fotoğraflarını 
görebilir miyim? 
Şimdi siz nasıl 
sevişiyorsunuz? 
Seninki kaç cm? 
Hiç kadın/erkek 
arkadaşın oldu mu? 


YALNIZ DEĞİLSİN, YANLIŞ 
DEGİLSİN 

Kendisi gibi hissedenlere de söylemek 
istedikleri var elbette: “Kesinlikle yalnız 
değilsiniz, yanlış değilsiniz; bakın biz de 
buradayız!” Emirhan, proje koordinatörü 
olarak görev yaptığı SPoD'un danışma 
hattından da bahsediyor. Türkiye'nin 
her yerinden telefon aldıklarını söylüyor 
ve uzmanlık alanları kapsamında, 
ellerinden geldiğince herkese yardımcı 
olmaya çalıştıklarını belirtiyor. “Benim 
en büyük dezavantajım kendi içimde 
yaşamaktı ve 24 yaşına kadar umutsuzca 
kendi içimde çıkış yolları aradım. 
Bir süre kendimi kapattım, koca bir 
dolabın içine hapsettim. İlk olarak 
anneme açıldığım noktada, o dolabın 
içinden çıktım.” Emirhan şu anda geçiş 
sürecini anlatan, son derece içten bir 
kitap yazıyor. Birkaç sayfasını okuma 
fırsatım oldu, gerçekten herkesin peşine 
düşeceği ve merakla okuyacağı bir 
kitap olacağına inanıyorum. Son olarak 
Emirhan sohbetimizi bir film repliğiyle 
bitiriyor: “Herkes sadece beyaz olsaydı, 
beyazın bir değeri olmazdı. Herkes siyah 
olsaydı, siyahın bir anlamı olmazdı. 
Oysa ki beyazı en güzel gösteren siyah 
değil midir? Beni değerli yapan, benden 
olmayandır.” 
(SPoD danışma hattı: 0850 888 5428) 
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RENK PiGMENTLİ SAÇ KREMİ 


PA, İLK BEYAZLA 
> KADEMELİ C 
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HER YIKAMADA 
SAÇ KREMİ GİBİ 


5 DAKİKA 
KU LLANIN i 


5. kullanımdan sonra ilk sonuçları görün. 
Günlük saç kremi gibi kullanabilirsiniz. 


> BESLEYİCİ YAĞL/ 
ww BAKIM YAPIN. 


b 
A 


Zengin yağ içeriğiyle saçınıza eşsiz bakım Eldivene gerek olmadan rahatça saç kremi 
yaparken, ilk beyazlarınızı da kapatın. gibi kullanın, ciltte leke bırakmaz. 


“Hedef koy; 
DONANIM 


KAZAN 
farkındalığını 


ARTI! 


“Mmsan yaptığı işi mutlaka sevmeli 
ya da sevmeyi öğrenmeli, başarının 
suvrı burada yatıyor” diyor ABC 
Deterjan Mali Işler, Pazarlama, IK, 
Salış ve Ihracattan Sorumlu Genel 
Müdür Yardımcısı Eser Arıcı Kıroğlu. 
Hedef koymanın ise başarıya giden 
yolun başında geldiğini düşünüyor. 
Röportaj GÜLRU İNCU 
Fotoğraf NURDAN USTA 
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ser Arıcı Kıroğlu, Balıkesir'de 

geçirdiği çocukluğunun 

ardından 1992 yılında 
İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği 
Bölümü'nü kazanınca İstanbul'a gelmiş. Mezun 
olduktan sonra Marmara Üniversitesi İnsan 
Kaynakları Yönetimi Bölümü'nde master yapmış. 
Bu sırada yarı zamanlı olarak Alanyalı&Alanyalı İK 
Danışmanlığı firmasında işe alım alanında çalışmış. 
20 senedir devam eden temizlik ve kişisel bakım 
sektöründeki pazarlama yolculuğu ise 1997 yılında 
Başer Dış Ticaret'te İhracat Ürün Müdürü pozisyonu 
ile başlamış. “Burada Ukrayna, Rusya ve Türki 
Cumhuriyetler ağırlıklı çalıştım. 2000 yılında şirketin 
yurt dışı yatırımında görev almak üzere Ukrayna'ya 
gitim. Ukrayna maceram 6.5 yıl sürdü. 2004 yılında 
bir şirket satın alması ile Procter&Gamble'a geçtim 
ve 10 sene ürün yönetimi ve iletişim altında Ukrayna 
ve Türkiye ofislerinde farklı görevler aldım” diyen 
Kıroğlu, 2014 yılında ABG Deterjan'a pazarlama 
direktörü olarak dönmüş. Son bir senedir de Mali 
İşler, Pazarlama, İK, Satış ve İhracattan Sorumlu 
Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışıyor. Kendini 
kararlı ve sonuç odaklı biri olarak tanımlıyor ve 
sorumluluk almaktan asla kaçmadığı söylüyor ama 
işkolik olmadığının özellikle altını çiziyor. Eşi Hakan, 
10 yaşındaki kızı Nil ve dostlarıyla geçirdiği zaman 
onun için çok değerli. Çalışıp, üretmekten hep 
çok keyif almış ama günün birinde İstanbul'dan 
uzaklaşıp yeni sulara yelken açmak hepimiz 
gibi onun da hayallerini süslüyor. “İstanbul'dan 
uzaklaşıp küçük bir şehirde basit bir hayat yaşamak 
ve İstanbul'a sadece turist olarak gelmek benim 
de hayalim ama önce mutlaka yapılacaklar listemi 
tamamlamalıyım ve tabii ki bu yeni hayatta ne iş 
yapacağımı, ne üreteceğimi bulmalıyım” diyerek 
sürdürüyor sözlerini. 
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TAMAMLAYICI DETAYLAR 


VW 


9. 


. Bitta çikolata yemekten asla vazgeçmem, 


“Gençler kendilerine 
mullaka bir hedef 
koymalı ve hedefe 

ulaşmak için 
gevekli donanımı 
kazanmalılar: Bu 
noktada Kişisel 
Jarkındalığın da 
yüksek olması 
önemli.” 


Çocukluğumu düşündüğümde aklıma ilk gelen 
görüntü babanın her akşam eve bin paket kane çikolata 


ile gelmesi. 


Başkalarında asla katlanamadığım kişilik 
özelliği; yalancılık ve bencillik. 


Bu yıl mutlaka yapılacaklar listemde Ayuka 
seyahati van. Ayıca keşiş Listeme yeni ülkeler eklemeyi 
de düşünüyorum. 


sonradan pişman olacağımı bilsem bile. 


Gerçek hayattaki kahramanım owen. 


Hayat felsefem: Yaşadığın anın tadın çıkar, e olur ne 


KON 
olmaz. “az 
Başarılı bir iş hayatının sırrı; işini Sevmek, RENKLİ 

ANILAR 


sahiplenmek ve yaptığın iş ile birilerinin kayatın 
güzelleştirdiğini bilmek. 


Eser Arıcı Kıroğlu, çıktığı 
seyahatlerde en çok 
yeni kültürler tanımayı 
seviyor ve gittiği yerleri 
hatırlatacak hediyelik 
eşyalar toplamayı ihmal 
etmiyor. 


Bugüne kadar gördüğüm en güzel şehir 
Milono, çünkü fer yönü ile zarayeti ve kaliteli yaşamayı 
çoğluştuuyor. 


Teleponun, kitab Ve saç, düzleştiicin seyahatlerde 
asla yanımdan ayırmadığım üç şey. 


10. Ahmet Ünit, Jeon Cfiistophe Guonge, Dan Biowu ve 


Glen Megde favori yazarlarım arasında. 


VAZGEÇİLMEZ 10'U 


I. 
2. 


3. 
4. 


8. 


9. 


Ailem. En sevdiklerim. Her zaman beni desteklediklerini bilirim. Dünyaya 
değişmem. 

Dostlarım. Hayattan beraber keyif almayı sevdiğim özel insanlar. 
Çalışmak. Kendimi işe yarar hissettirir. 


Başkaları için bir şeyler yapmak. Hem özel hayatımda hem de iş hayatımda 
birilerinin hayatına dokunduğumu bilmek kendimi iyi hissettirir. 

Çikolata. Bazen bir küçük parça bütün ruh halimi değiştirir. 

Yeni dünyalar keşfetmek. Yeni yerlerin, farklı kültürlerin ve lezzetlerin olduğu 
hiçbir fırsatı kaçırmam. 

Köpeğimiz Kömür. Hayatımıza yeni girdi ama önemli bir parçası oldu. 


Fenerbahçe. Yedi aylık hamileyken statta, 90 dakika ayakta maç seyretmişliğim 
vardır. 


Gözlüğüm. İki yaşından beri beraberiz, nasıl vazgeçebilirim ki? 


10. Kuaförüm. İşte bu konuda risk almaya hiç açık değilim. 
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YAZAR 


BOŞANMA, CİNSELLİK 
VE MAHKEME 


Türk toplumu, cinselliğin evlilik içinde ve hatta dı- 
şında birincil unsurlardan bir tanesi olduğunu bilse de 
henüz cinsel sorunlarını açık biçimde konuşmaya ha- 
zır değil. Boşanma davalarına bakıldığında gerek an- 
laşmalı gerek çekişmeli olsun “yani tarafların birbirleri- 
ne ithamlarda bulunduğu ve bunları ispatlamaya çalış- 
tığı uzun zaman alan davalarda- çiftlerin cinsel hayatla- 
rının artık tamamen sona ermiş olduğu rahatlıkla gö- 
rülebiliyor. 

Anlaşmalı boşanmalarda cin- 
selliğin bitişi taraflar açısından 
sorun teşkil etmiyor çünkü bo- 
şanma aşamasında ne tür sorun- 
lar yaşandığı konuşulmuyor, ku- 
surlar ortaya saçılmıyor. Taraflar 
sadece şiddetli geçimsizliği ge- 
rekçe gösteriyor ve nafaka, taz- 
minat, kişisel eşyaların teslimi; 
varsa çocukların velayeti ve han- 
gi ebeveynin çocukla ne zaman 
nasıl nerede görüşeceği gibi ko- 
nularda uzlaşıp bunları imza al- 
tuna alıyor. Haliyle mahkemeye 
deşecek çok da bir şey kalmıyor. 
Anlaşmalı boşanma davalarında 
hazırlanan protokol hakim tara- 
fından onaylanıyor ve o şekliyle 
icra ediliyor. 

Ama çekişmeli boşanma da- 
valarında olay öyle cereyan et 
miyor. Taraflar birbirle- 
rine karşı bazen acı- 
masız iddialarda bu- 
lunabiliyor. Dava sü- 
resince, seneler 
dir evin içerisinde 
yaşanan mahrem 
diyebileceğimiz ne 
varsa ortaya dökü- 
lüyor. Eşler zaman zaman birbir- 
lerinin, başkalarının duymasını 
asla istemeyeceği kompleksleri- 
ni, korkularını, kusurlarını gün- 
deme getirebiliyor. Bu da çekiş- 
meli boşanma davalarını boşan- 
mak isteyenler gözünde korkutucu kılıyor. 

Unutulmamalı ki herkes gerçek olan ya da olmayan 
tüm hususları dile getirebilir. Sadece bu konuşulanların 
sinir bozucu tarafına hazırlıklı olmak gerekiyor. Çün- 
kü boşanma davaları ceza davaları gibi içinde son de- 
rece duygu barındıran, olayların sürekli değiştiği, geliş- 
tiği, kavgaların bitmek bilmediği davalar. Önemli olan 
ortaya atılan savın doğrulanması, ispat edilmesi. Davayı, 
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haklı olan değil, iddiasını ispat edebilen kazanır. 

Tabii evlilik ve cinsellik gibi kapalı kapılar arkasın- 
da yaşanan olayların ispatı zor olabilse de imkansız de- 
gil. Önemli olan boşanma sebebini, net, açık ve dürüst 
biçimde ortaya koyabilmek. Bunun için öncelikle neyin 
bir boşanma sebebi olacağını, bunun nasıl ispat edilme- 
si gerektiğini ya da nasıl bir ispat şartı arandığını bilmek 
ve bunu ortaya koymaktan çekinmemek gerekir. 

Buradan yola çıkarak ilk soruya cevap arayabiliriz; 
cinsellikte ne, bir boşanma sebe- 
bi olabilir? 

Bu sorunun bir tek yanıtı yok 
ama temel bir mantığı var: İn- 
sanlar mutlu olmak için evlenir. 
Karı-koca duygusal ve cinsel tat- 
mini birbirinde bulur, birbirine 
yol arkadaşı olur ve arzu ederler 
se -en basit haliyle- ürer. Huku- 
ka göre, bunlardan bir tanesini 
artık birlikte yapmak istemediği- 
niz insanla birlikte olmak zorun- 
da değilsinizdir. Hukuk, man- 
tıklı bir arkadaştır ve sizi mut- 
suz olduğunuz durumlardan çı- 
karmak için gerekli tüm düzen- 
lemeleri yapmıştır. Sadece top- 
lum baskısı sizi mutsuz olduğu- 

nuz yerde kalmaya zorlar. 

İşte bu yüzden evliliğe 

dair kalıpyargıla- 

| 4 vin hukuktan de- 

gil toplumun aşa- 

gılık kompleksinden 

beslendiğini unutmamak ge- 
rekiyor. 

Yani bizi mutsuz eden pek 
çok mantıklı şey boşanma sebe- 
bi olabilir. İşin özü, kişinin ken- 
disinden bu evliliği devam ettir 
mesinin beklenip beklenmeme- 
si. Örneğin sürekli alkol alan, si- 
gara içen, dişlerini fırçalamayan 
ve ağır biçimde tütün kokan bir 
kadın ya da erkek ile birlikte ol- 
mak istememek hukuk önünde 
geçerli bir boşanma sebebidir. Yine benzer şekilde, kim- 
se hijyenine dikkat etmeyen bir eş ile yaşamak zorun- 
da değil. Bir tarafın sürekli uykusuzluğuna sebep ola- 
cak biçimde horlayan birisinden ayrılmak istemeyi, uy- 
kusuzluğun neden olduğu sürekli gerginlik nedeniyle 
hayat standardının düşmesi gerekçesiyle hakim geçerli 
bir neden olarak kabul edebilir. Kısacası, evlilik -evlenir- 
ken ölene dek yemini edilse de- medeni haklar sayesin- 
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de kimsenin ölmesini beklemek zorunda kalmadan, ge- 
çerli nedenlerin varlığında rahatlıkla sona erdirebilece- 
giniz bir hukuki işlemdir. 

Cinsellik ise, evliliğin sonlandırılmasında önemli rol 
oynayan boşanma sebeplerinden biri. Cinselliğin bit 
mesi bir sebep olabildiği gibi olağanın dışında, sürekli 
ilişkiye girme talebi de boşanma sebebi olabiliyor. 

Peki bu kadar özel olan bu konuları kime nasıl 
açacağız? 

Kime güveneceğiz? Hangi konuyu gündeme getire- 
ceğiz? Mesela kadın açısından boşanma nedeni erken 
boşalma ise davada bunu nasıl ortaya koyacağız? Ya da 
karşı tarafın uykusunu kaçıracak derecede kokan bir 
eşe açılacak boşanma davasında bunu nasıl anlatacağız? 
Bunlar çok mu garip? Ayıp mı? Gülünç mü ya da acı- 
nası mı? 

Elbette hayır. 

Ne ayıp ne komik... Son derece insani ve normal. 
Adliyelerde çok sık görülen, duyulan, tanıklık edilen 
konular var: Boşanma, ihanet, tecavüz, cinayet, alacak 
verecek, dolandırıcılık, sahtecilik, babalık davaları... 

Adliyedeki memurlar, hakim savcılar, polis ve avu- 
katlar, pek çok kişinin duyarken tüylerinin diken diken 
olacağı hikayeleri yaşayan insanlarla birebir ilişki kuru- 
yor. Onların içinde bulundukları mağduriyetleri bera- 
ber yaşıyor ya da suçlarına tanıklık ediyorlar. O nedenle 
onlardan çekinmemek, anlattığınız ya da anlatacağınız 
şeyleri garipsemeyeceklerini bilmeniz gerekir. 

Ben, artık ülkemizde insanların hukuku, tıbbı gör 
dükleri gibi görmelerini arzu ediyorum. Nasıl ki bir he- 
kim karşısında soyunurken utanmıyor ya da ürolog veya 
kadın doğum uzmanına muayeneye gittiğimizde ağrı- 
mızı sızımızı söylerken çekinmiyorsak bir avukata gitti- 
Şimizde de olayları tüm çıplaklığıyla anlatabilmemiz ge- 
rekiyor. 

Çünkü vekalet ilişkisi temeli güvene dayalı bir iliş- 
kidir. Avukat ve müvekkil arasında sınırlar, duvarlar ol 
maz. Olayların en kötü halinin bile avukata anlatılma- 
sı gerekir ki avukat müvekkiline ne yapılabileceğini 
ya da yapılamayacağını objektif biçimde açıklayabilsin. 
Bu nedenle cinsel konuların avukatlara ve mahkeme- 
ye aktarılması da vatandaşlar için kesinlikle sorun olma- 
malı. Örneklemek gerekirse, özellikle ceza dosyaların- 
da tecavüz dosyalarının ifade ve iddianamelerinde her 
şey tüm çıplaklığıyla anlatılır. Olay ne zaman nerede 
gerçekleşti; öncesinde ne oldu sonrasında ne oldu; hat- 
ta bazen şantaj dosyalarında videolar açılır polis, savcı, 
avukat birlikte izlenir, “Bu siz misiniz?” diye sorulur, gö- 
rüntülere bakılır. Burada bir erotizm yoktur. Kendisine 
bir seks kasediyle şantaj yapılan kişinin bu kasedi polis 
ve savcı eşliğinde işlemesinde utanmasını gerektirecek 
hiçbir şey yoktur. Çünkü polis için de savcı için de orta- 
da mağduriyetinin giderilmesini bekleyen bir vatandaş 
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FEYZA ALTUN'UN tüm yazıları için ele, 


le.com.tı/blog 


ve izlenmiş bir suç vardır. Tekrar etmek gerekirse, ameliya- 
tınızı yapan hekimden nasıl utanmıyor ondan bir şey sak- 
lamıyorsanız davanızı yürüten avukatınızdan da aynı bi- 
çimde utanmayacaksınız. 

Utanmadığınız gibi elbette yalan da söylemeyeceksi- 
niz. Zaman zaman, avukatını bir hikayeye inandırdığında 
hakimi de inandırabileceğini düşünenler ya da anlattığı 
hikayenin inandırıcı olduğuna kanaat getirenler, gerçek 
olmayan iddialarla ispat olmadan kazanabileceğini sana- 
biliyorlar. Ama bu kolay bir şey değil. Çünkü eşinizin er- 
ken boşalma sorunu olduğunu iddia ederseniz, hakim eşi- 
nizi hastaneye sevk eder ve erken boşalıp boşalmadığı ko- 
nusunda rapor ister. Ya da velayet davasında karınızın akli 
dengesinin yerinde olmadığını iddia ederseniz hakim ka- 
rınızı bir devlet hastanenin psikiyatri bölümüne sevk eder 
ve akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair rapor is- 
ter. Rapor söylediklerinizi doğrularsa ne ala. Fakat söyle- 
dikleriniz doğrulanmadığında da boşanma gerekçeleriniz 
çürütülüyor ya da -duruma göre- kusur oranınız değişiyor 
demektir. 

Sonuç olarak mahkemede anlatılan her şey resmidir. 
Bir çifün cinsel so- 


runları o mahkeme 
açısından bir dedi- 
kodu malzemesi ya 
da aşırı ilginç bir 
olay değildir. Mah- 
kemelerde, sizin da- 
vanız gibi on binler 
ce dava olduğunu ve 
yaşadıklarınızın son 
derece sıradan ve 


Tabii evlilik ve cinsellik gibi 
kapalı kapılar arkasında 
yaşanan olayların ispatı 
zor olabilse de imkansız 
değil. Önemli olan boşanma 
sebebini, net, açık ve dürüsl 
biçimde ortaya koyabilmek. 


insana dair olduğu- 
nu unutmayın. Yar- 
gı mensupları, sadece hangi tarafın iddiasını ispatladığına 
hangisinin daha doğru söylediğine bakarak adaleti tesis et- 
meye çalışır. Bu nedenle boşanma en mahrem gerekçe- 
ye dahi dayansa adalet önünde utanç duymamak gerekir. 

Tüm bunları özümsedikten sonra harekete geçildiğin- 
de yapılması gereken öncelikli şey güven ilişkisinin kuru- 
labileceği bir avukat ile görüşmek ve tüm yaşananları ek- 
siksiz anlatmak. Anlaşmalı biçimde boşanmak her zaman 
daha kısa, kolay ve sancısız olsa da istediklerinizi alama- 
dığınızda çekişmeli boşanmadan korkmayın ve yaşananla- 
rın anlatılmasının prosedürün bir parçası olduğunu bilin. 

İçinizde huzursuzluğunu hissettiğiniz şeyleri deştiğiniz- 
de bunun evlilik içi cinsel şiddetin, psikolojik şiddetin ya 
da ekonomik, dijital şiddetin bir parçası olduğunu keşfe- 
deceğinize eminim. Bu yüzden her zaman iç sesinize ku- 
lak verin ve mutsuzluğunuzu örtbas etmeyin; doğru kay- 
naktan doğru bilgi, hukukun bir bilim olduğu ve adliyenin 
hepimizin dert kapısı olduğu gerçeği ve güven duyacağınız 
bir avukat ile yapamayacağınız şey yok. Yolunuz açık olsun. 
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il ıhan Sever Â 


WINONA RYDER, 
1989 


IZLERİ 


Zaman durmaksızın 
akıp giderken, eski 
olanın değeri artıyor. Bu 
durumda da bil pazarına 
nur yağması kaçınılmaz 
oluyor. Zamansız ve 
klasik parçaları bulmak, 
onlarla fark yaratmak 
hem nostaljik hem de 
günümüzün dünyası için 

tarz sahibi bir tavır... 


KATE MOSS, CANNES 


gibi ifadelerle karıştırılsa da aslında vintage çok 

daha kişilik sahibi bir trend. Bu modayı üzerine 
giymek için felsefesini, ruhunu anlamakla işe başlamalı. 
Modada kullanılan vintage teriminin Birinci Dünya Savaşı 
döneminden izler taşıdığı söylenir. O dönem yaşanılan kriz 
ve buhran dönemi sonrası, giysi ve aksesuarların tekrar 
kullanılması fikri haliyle ihtiyaçtan doğuyor. Günümüz 
moda anlayışına uzanan uzun bir yolda kendini var etmesi 
ise, şartlar kadar kadınların modayla olan ilişkisinin 
gelişmesiyle rayına oturuyor. Günümüze gelene kadar çok 
fazla stile ve döneme şahitlik etmesi kelimenin anlamından 
çok modanın tavrından kaynaklanıyor. İhtiyaçtan modaya 
evrilmesinin ilk tohumları ise 60'lı yılları işaret ediyor. 
Pek çok stil gibi vintage da kadınların stil sahibi olmak 
istemesiyle kendine yeni bir anlam buluyor; eski kıyafetlerin 
giyilmesi ve satılmasının bu dönemde farklı çağrışımları 
oluyor. 

Günümüzde de bu çağrışımlar devam ediyor; vintage 

kıyafet modasının niteliği, çağdaş modanın beklentileri 
karşısında hala çok farklı ve eşsiz bir yerde duruyor. 


Gi yıllarda ne sık duyuyoruz. Eskiye dönüş, retro 
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İSTANBUL 


PARIS FASHION 
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STİLDEN ÖTESİ VAR! 

Vintage trendine bugün baktığımızda; ana hatlarını 
30'lardan 90'lı yıllara kadar belirli bir döneme ait olan ve 
o dönemi yansıtan parçaları bulup yeniden yorumlamanın 
oluşturduğunu söyleyebiliriz. 70”ler etkisini iyiden iyiye 
hissettiğimiz, 80”lerse sokaklara taşındığı bir dönem halini 
alıyor. Farklı stilleri ve farklı dönemleri bir arada kullanabilen 
bu akımı, dönemin ikonlarının, tasarımcılarının veya vintage 
giyinen ünlülerin üzerinden örneklendirmek mümkün. 
Aslında vintage trendinin diğer trendlere nazaran daha 
yaşayan bir ruhu var; parçanın vintage olabilmesi için dönemin 
ruhunu yansıtması muhakkak. Peki sizce de vintage kıyafetleri 
sadece 'eski kullanılmış kıyafetler? diye tanımlamak bu 
kıyafetlerin ruhuna büyük saygısızlık olmayacak mı? Vintage 
kıyafetler daha önceki sahiplerinden kalan anıları, tarihi ve 
sanatı içinde barındırıyor. Bu kıyafetleri satın alıp, onları giyen 
insanlar aynı zamanda bu anıları, tarihi ve sanatı da yaşatıyor. 

Vintage'a örnek mi istiyorsunuz? 50'lerde Dior'un new 
look akımından bir parça vintage. Ya da Pucci'nin 60'lardaki 
baskısı vintage. Elsa Schiaparelli'nin ıstakoz elbisesi kesinlikle 
vintage. Sadece eski diye dönemin ruhunu yansıtamayan 
“klasik olmayan” bir parça ise sadece retro! Evet, retro ve 
vintage'ı birbiriyle karıştırmasak iyi olur. Hatırlarsınız ki 
Yves Saint Laurent, soyut çalışmalarıyla ünlü ressam Piet 
Mondrian'ın resimlerini tasarımlarına taşımıştı. Şu an çoğu 


tasarımcıya ilham veren bu kült tasarımlar, 1965 yılında yapıldı. 


Şu an buna vintage diyebiliyoruz. Çünkü bir parçanın vintage 
olabilmesi için üzerinden en az 25 sene geçmesi gerekiyor. 

Ya da Chanel'in 20'li dönemlerindeki tasarımları, şimdi için 
vintage parçalar olabiliyor. 30'ların Nina Ricci, Madam Gres'i, 
60'ların Mary Ouant'ı, Paco Rabanne'ı, 80'lerin Missoni'si, 
Vivien Westwood'u, Jean Paul Gaultier'i, Versace, Christian 
Lacroix, Karl Lagerfeld'i dönemin vintage olabilecek parçaları 
ve bu parçalardan da ayrıca ilham alan tasarımcıları... 

Hem önceki yıllardan ilham alıp hem de sonrası için 
vintage unsurları, modern unsurlarla beraber aktarabilmeleri 
de, onların ilham oluşturabilmeleri açısından önemli. Aksi 
takdirde bu parçalara kimse açık arttırmayla sahip olmak 
istemezdi değil mi? Çünkü mağazasına gidip alabileceğiniz 
modellerden katbekat daha pahalı parçalardan söz ediyoruz. 
Ayrıca iyi bir işçilik, iyi bir kumaş ve titiz bir dikişe sahip olması 
gerekiyor. Aksi takdirde zaten o kadar süre dayanması ve 
modanın bir parçası olması mümkün mü? Tabii bu parçaların 
iyi korunması oldukça önemli. Naftalinleyerek saklanılması 
öneriliyor. 

Farklı giyinmeyi, modem parçalarla, vintage parçaları 
kombinlemeyi sevenler için klasikleşmiş bir akım vintage. 
Vintage bir etekle, basic beyaz bir tişört altına giyeceğiniz 
kitten topuklar günümüz trendleri içerisinde başarılı look'lar 
arasına girebilir. 

Günümüzde vintage denilince akla ilk gelen isimlerden 
biriyse Alexa Chung. Sıra dışı vintage parçaları günlük stiline 
başarıyla yansıtan model, bu modanın öncülerinden. Chung'ın 
altın kurallarından biri de vintage parçaları çok sevmesine 
rağmen onları tek kullanmayıp, ünlü markaların tasarımlarıyla 
birleştirmesi. Vintage'ı günümüz modasına uyarlayarak fazla 
retro olmaktan kaçınması stlini daha da modern ve eşsiz kılıyor. 
Tabii ki bu modanın takipçisi çok; Kate Moss, Winona Ryder, 
Jennifer Aniston, Sharon Stone, Ece Sükan, Tuba Ünsal, Ahu 
Yağtu gibi isimler de vintage modasını seven ünlüler arasında. 


YAKIN 
GELECEK 


Her ne kadar geçmiş zaman 
esintileri taşısa da vintage 
modern zamanın şıklık anahtarı. 


vw 


PERSOL (AUVINTAGE.COM) 1375 


FURLA 1.190 


MISSONI € 1015 


SALVATORE FERRAGAMO 


| 15261 


GUCCI 12550 
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YAŞAM 


Simay Engür 


doğru Gil! 


Yeni yılla birlikte renklerin iktidar 
mücadelesi, dogmatizmin ayarlarıyla 
oynuyor. Yüzyulık pembenin moda, 

N teknoloji ve tasarımdaki dokunulmazlığı 
i tehlikede. Z jJenerasyonunun cinsiyetsiz ve 
cool duruşu, yüksek modanın kalbini sarı 
ve tonlarına boyamaya başladı bile. Şimdi 
» sevimli pembe gözlüklerinizi yavaşça yere 
bırakın, çünkü dünya arık sapsarı! 


v 


p 
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adınların pembeyle 
olan sonsuz flörtü 
oyuncaklardan, pembe 
panjurlu evlere kadar 
uzanır. Pembe rengi, 
önceleri cinsiyet kimliğimizin yegane 
temsilcisiyken geçtiğimiz yıllarda 
teknoloji, moda ve tasarımın her türlü 
alanında varlığını sürdürmeye devam 
etti. Üstelik pembe bu kez somon, 
bej ve şeftali tonlarını da yanına alıp 
envaiçeşit görünümde karşımıza 
çıkarak vazgeçilmezliğini yeniden 
ilan etmişti. Wes Anderson'ın Büyük 
Budapeşte Oteli'ni bir düşünün, 
kılıktan kılığa girmiş yüzlerce pembe! 
Oysa şimdi kadın ve erkeği keskin 
çizgilerle ayırmayan, son derece eşit 
ve toplumsal normların dışına çıkan 
cinsiyetsiz bir bakış açısı, yüksek modayı 
da ekseninden oynattı diyebiliriz. Peki 
tüm bu sosyal dalgalanmaların ardında 
ne var dersiniz? Koskocaman bir nesil: 
Z jenerasyonu. 1995 ve 2010 yılları 


v4 


l 
/ 
iveleldcom.tr 


arasında doğanlardan oluşan bu yeni 
çiçek çocukların en büyük özelliği 
cinsiyet ayrımlarına karşı asi duruşları. 
Hal böyle olunca kusursuz kadın 
idealini ters köşeye yatıran, sıfır beden 
olma hayallerini suya fırlatan, direnen, 
cool ve başına buyruk gençlerin 
etkisiyle neredeyse tüm markalar 
gelecek stratejilerini Z jenerasyonunun 
güvenli kollarında buluyor. Chanel 

ve Lily-Rose Depp iş birliği, Comme 
des Garçons'un tasarladığı emoji 

seti ve büyük bedenlerin modayla 
yakın temasına destek veren H&M 
markalarını bir düşünün. Markaların 
cinsiyetsiz, normların dışına çıkan ve 
dijital dünyanın sınırlarında gezen 
adımları sizce de sanal dünyanın yeni 
çiçek çocuklarına yönelik değil mi? 
Artık dünyayı anlamanın Z neslini 
anlamaktan geçtiğini rahatlıkla 
söyleyebiliriz. Ne de olsa 2020 yılına 
geldiğimizde bu genç nesil nüfusun 
üçte birini oluşturuyor olacak. 


“Şimdi kadın ve 
erkeği keskin çizgilerle 
ayırmayan, son derece 

eşil ve toplumsal 
normların dışına çıkan 
cinsiyetsiz bir bakış 
açısı, yüksek modayı 
da ekseninden oynatlı 
diyebiliriz.” 
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YAŞAM 


Z JENERASYONU SARISI Z'NİN ALTIN ÇOCUKLARI BE 
Peki tüm bunların renklerle ne ilgisi Yeni çiçek çocukların en bilinen 

var? Z jenerasyonunun cinsiyet ayrımı özelliği yaşıtları tarafından desteklenme 

gözetmeyen tavrı ve giderek artan ve onay alma eğilimi. 


feminist yaklaşımların sarı tonlarda Hal böyle olunca, sarı 
yankı bulmaya başlaması tırnak içinde devriminin başrol 
bahsedilmesi gereken detaylar. Çünkü oyuncuları elbette EN v 0 —* m 
e ki MR N GIG 
sarı tonları, cinsiyet konusunda köküne O ki sosyal medyayı 2017 2/4 
kadar tarafsız ve optimist bir nesli her daim sallayan dl , | HAT 
temsile geçti. Kültür, güzellik, teknoloji popüler isimler oluyor. li 
ve birçok alanda trend tahminlerini Stranger Things'in 
yapan Amerikan şirket |. Walter yükselen yıldızı Millie 
Thompson'a göre 2018'le birlikte bin Boby Brown'un 
bir surat pembe, yüzyıllık tahtını sarı sapsarı Kenzo elbisesi, 
ve tonlarına bırakıyor. Elbette ki yeni Instagram'da en yüksek 
neslin cinsiyetsiz takipçiye sahip Selena 
maa mina alla ve cool duruşuna Gomez'in Fetish (Fetiş) 
paralel bir aşkla *Z video klibindeki sarı 
jenerasyonu sarısı” tonların hakimiyeti, 
yükselişe geçiyor! Maybelline gecesinde 
Neredeyse tüm Gigi Hadid'in tepeden 
dünyanın renk ürnağa sarı görünümü 
iletişimine yön bu yeni “must have” 
veren Pantone, rengin fitilini ateşleyen 


İlkbahar 2018 için sıkı örneklerden. 


belirlediği 12 trend o Elbette Rihanna'yı da Z 

rengin arasına unutmamak gerekiyor! ö 

Lime Punch ve Geçtiğimiz yılın son G 
Meadowlar olmak üzere sarının iki aylarında Barbados'un 8 
ayrı tonunu ekledi. Şunu söyleyebiliriz 5Linci bağımsızlık günü Ee 
ki; tüm bu gelişmelerle birlikte sarı kutlanırken “Rihanna 3 Gö | © 
ve tonları, cinsiyet ayrımı gözetmeyen Drive' sokağının da EZ -AL 
trendlerin G noktası halini almaya açılışı gerçekleşti. Bu 
başladı. Elbette ki bu pembenin mutlak özel günde Rihanna, 
sonu değil; ancak neredeyse son 50 sarı ve tonlarının özgür 
yıldır sarı dışında hiçbir renk bir topraklarında dolaşan bir görünümle 5 
düşüncenin, neslin ve hayat tarzının bu yeni renk trendinin öncülerinde m 
yansıması olarak karşımıza çıkmamıştı. olmayı başardı. Sanal dünyanın Ul) 
Ne dersiniz genç neslin cinsiyetsiz çiçek çocukları, sosyal medyanın ö 
çizgisi, yeniden yazdığı güzellik kavramı etkileşim rüzgarını da arkasına alarak 
ve sınırsız özgürlüğü, yaşadığımız sarının cinsiyetsiz, optimist ve özgür 
yeri dev bir muz cumhuriyetine topraklarına göç edecek gibi görünüyor, 
dönüştürebilir mi? siz ne dersiniz? 


SARI TABLOLAR 


Art nouveau akımının öncüsü Avusturyalı ressam Gustav Klimt'in 
1900'lerdeki normları yerle bir eden famfatel ve protest kadınlarını 
bilmeyen yok! Klimt'in tablolarının bir diğer alametifarikası ise sonsuz 
görünen sarı ve tonları. Gelecek yıllarda moda ve tasarım trendleri, 
Klimt etkisinin hakimiyeti altında kalabilir. 


RIHANNA 
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TREND 


.İrend 
LISTEŞSİ 


Bu kış geniş ve büyük düşünüyoruz. 


XL puf montlar, bu düşünce stilinin en YUMUŞAK 
belirgin öznesi olarak bize eşlik ediyor. GEÇİŞ 


Spordan şıka her tarzı tamamlayarak, 
genişleyen kullanım alanıyla yerlerini 
sağlamlaştırıyorlar: 4 


ge ij 


. H&M $299 


« 
MONCLER 14121 
| 
KONFORALANI 
“En büyük lüks, rahatlık sözünü 
haklı çıkaran bu yumuşak 14 
montlarla,soğuk havalarda hem | j | 


ısınmak hem de dinamik bir 

görünüme sahip olmak mümkün. | | 
Puf montlar farklı renk ve 

model alternatifleri ile sezonda 


trendi yakalamanın en sıcak if — 
FOTOĞRAF: NURDAN USTA çözümlerinden biri olduğunu ZARA 1199 
STYLING: FERAY KANPOLAT kanıtlamış oldu. 
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ISITAN 
DETAYLAR 


VETEMENTS 


SANDRO 11128 


MONTUM 
ŞEKİL! 

Her tarzın bir puf'u var! 
Sportif duruştan ödün 
vermeyenler için de 
seçenek bol. 


CHANEL 17410 


FARKINI 
KONUŞTUR 2d 


Puf montlar sıradan olmaktan 


—. 2. 


uzaklaşarak, kendilerine yeni  — 
şekiller ve detaylarla kişilik MANGO $299 
kazandırıyorlar. 


BALENCIAGA 
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TREND 


Kullanım alanı son yıllarda oldukça 
genişleyen puf dolgular, fonksiyonel 
olmalarından ötürü çanta, ayakkabı ve 
aksesuarlarda da kendini gösteriyor. 


p7 


GİY.ÇIK 
Günlük kıyafetlerinizi 
puf montlarla 
kombinlerken 
detayları düşünmenize 
gerek kalmaz. 


I. MARELLA 12189 
2. POP.SEE.CUL $395 

3. MANGO $119 

4. ALEXANDER WANG 12645 
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Se İ ÇOK DAHA 
İDDİALI 


x 


BERSHKA 1 179 


MAROUES ALMEIDA 
14383 


IENKI TENKİ 25164 


SOKAK MODASI 


90'ların başında popüler olan puf montlar 
“içim iyice şişti” diyerek geri döndü ve 
sokak modasının vazgeçilmezlerinden oldu. 
Mini eteklerle sağladığı uyum jeanlerle de 
kendini gösteriyor. Kısacası, her zaman her 
z di ” MONCLER $ 2205 
yerde ve her stille uyum sağlıyor. 


ze 
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MARELLA 11819 


RENK 
PATLAMASI 


Bu kış içimizi açan, 
enerjimizi yükselten 
muhteşem renkler iyi 

ki varsınız! Parlak 

renklere daha fazla 
VAKKORAMA 1824 şans vererek küçük 

dokunuşlarla büyük 
farklar yaratabilirsiniz. 
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Addanaturals doğanın en iyilerini sizin için bir araya topladı. Doğallık, saflık ve 
yalınlık üzerine kurulan addanaturals.com zihin, beden ve ruh sağlının doğada 
olduğuna inanarak, sizin için en iyilerini araştırdı. 
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UJeliness bölümünde biovsolution markası, kişilerin kendi ihtiyaçlarını Kendi 
çözebileceği atölye ile ürün yapabilmenin keyfini sizlere sunuyor. 
Cildinizin ve zihninizin sağlığı birbirine derinlemesine bağlıdır. biovsolutionda dış 

güzelliğinizi sağlarken iç dengenizi iyileştirmeye yardımcı olur. 


Doğanın sunduğu ve sizin için hazırlanan özel ürünlerimizin 
bize yaşattığı kadar size de keyif yaşatması dileği ile... 


WWwuw.addanaturals.com WWw.biovsolution.com 


d w / rddaNaturals O w / biousolution 


RLIRO 


çağrışımlar 


Dore çizmeler, diz kapağında biten 
erkek yaka paltolar, pujfer montlar, 
peluşlar, kürk şallar, satenler ve 
yünlü dokumalarla 70Ti yılları 
selamlıyoruz. Modayı derinden 
etkileyen retro rüzgarlara kendimizi 
kaptırdık. 


FOTOĞRAF: HAKAN ADİL 

MODA EDİTÖRÜ: ANIL CAN 

SAÇ: ERDEM İNCE 

MAKYAJ: ORBAY BAŞ/MAC ÜRÜNLERİYLE 

MODA EDİTÖRÜ ASİSTANLARI: MUSTAFA ÇOLAK, NURBANU DURMAZ 
True Models İstanbul'a teşekkür ederiz. 
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PALTO: BEYMEN GİB £ | 19* $ 
KEMER: FILK STUDİ©?X490 
KAZAK: IPEKYOL 493 
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CEKET: BEYMEN € 
BERE: NINE WES 
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CEKET: MACHKA $507 
BÜSTİYER: SİMİ $ 149.95 
ETEK: ROMAN 1199 
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PALTO: MACHKA $893 
ÇİZME: | LOVE SHOES $290 
YÜZÜK: KLOTO $625 
GÖZLÜK: FENDİ $ 1700 
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MODA 


İENKİ (BEY 
:8 P.M. 120 
AROID 
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MONT: JENKİ JENKİ (BEYMEN) 4: — 


15450 

BLUZ: SUDİ ETUZ “ - 

FİYAT SİPARİŞ ÜZERİNE MONT:JENKLENKİ ——— © CEKET, PANTOLON, KORSE, 

BELİRLENİYOR. (BEYMEN) ©5750 AYAKKABI: SUDLETJZ 

iL FAA p FİYAT SİRARIŞ m Ti vel men Saman ME İRLEİİ 

BOYUNLUK: 8'P.Mr5200 «—— - BELİRLENİYOR. a MTA, TEEN Ke 
AYAKKABI: HOTİÇ 5209 ÇİZME: | LOVE SHOES.$290 GÖZLÜK: FENDİ £ 1750 

GÖZLÜK: POLARO!D:1 350 4GÖZLÜK: MAX MARA 5 1400 KÜPE: KLOTO 5475 


#- 


PALTO: 8 P.M-t 1250 PALTO: MACHKA $1148 © 


a KEMER: FILK STUDIO 1490: « <CEKET: SUDI ETUZ © A 
- BOT: HOTİÇ 1329.40 “ “FİYAT SİPARİŞ ÜZERİNE Ve 
: e NER 0 > BELİRLENİYOR. © 


2 Ea e ÇİZME: HOTİÇ $299.40 
> Ş i .. 
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PALTO: BEYMEN 5849 
PANTOLON: H&M 1179 
AYAKKABI: HOTİÇ 5209 


CEKET: H&M 1229 
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OSCAR DELA 
OSCAR DELA 


RENTA (BEYMEN) 111.250 


ELBİSE 


RENTA (BEYMEN) £ 10.750 
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: H&M 1369 
PANTOLON: H&M 1149 
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KAZAK: TOUCHE PRIVE 11199 

ŞAL: BEYMEN CLUB $ 149 
PANTOLON: SUDI ETUZ 

FİYAT SİPARİŞ ÜZERİNE BELİRLENİYOR. 
ÇANTA: AGENDA $ 69.99 
AYAKKABI: CHRISTIAN.LOUBOUTİN 
FİYAT SİPARİŞ ÜZERİNE BELİRLENİYOR. 
KÜPE: KLOTO 14255 

YÜZÜK: KLOTO $ U 
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CEKET: H&M 1369 
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ZİHİN 


Gülru İncu 


esinlikle evet! Bilimsel araştırmalar 
yetişkinlerin de tıpkı bebekler gibi 
sıcaklığa, güven duyguna, kısacası 


sevgi gösterilerine ihtiyacı olduğunu 
söylüyor. Hepimiz hayatın zaman zaman insanı çok 


yorduğundan şikayet ediyoruz, ister 15 yaşında olalım 
ister 55. Belki de böyle anlarda ihtiyacımız olan tek 


şey, bu koşuşturma sırasında unuttuğumuz insani 


bir sıcaklıktır. Sevdiğiniz insanlara onları ne kadar 
İ çok sevdiğinizi göstermeyi sürekli erteliyorsanız, 
NE a A bu ay kendinize küçük bir iyilik yapın. Sevdiğiniz 
e insanlara zaman ayırın. Basit bir kucaklaşma bile en 


derinde yatan yaralara iyi gelebilir. Nazik olmaktan 
Okul hayatının zorlukları, vazgeçmeyin ki nezakete ihtiyaç duyduğunuz zaman 

iş hayatının getirileri, aynı anlayışı size de göstersinler. Sahip olmadığınız 

sorumlulukların ağırlığı, sağlık Ya yalan eyer 
problemleri İNSAN, ilişkilerinin vazgeçin ki hayal dünyasında yaşamak yerine içinde 
dayanılmaz > ğırlığı Si t b sevgi yaşadığınız hayatın gerçekliğini kabul edin. 
göslerisi tüm bunlar için gereken 
yaşam enerjisini verebilir mi? 
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“HAYAT KISA. HAYATINI SEV, MUTLU OL, GÜLÜMSE, TADINI ÇIKAR. 
KONUŞMADAN ÖNCE, DİNLE, YAZMADAN ÖNCE, DÜŞÜN. HARCAMADAN 
ÖNCE, KAZAN. DUA ETMEDEN ÖNCE, AFFET, NEFRET ETMEDEN ÖNCE, SEV 

VAÇGEÇMEDEN ÖNCE, DENE. ÖLMEDEN ÖNCE, YAŞA. 


WILLIAM SHAKESPEARE 


Küçük bir yol haritası 


Bazen ne kadar basit olursa olsun bildiğimiz şeyleri yeniden 
okumak hayatımızda küçük farklar yaratabilir. Beş duraklı bir 
yol haritasına ne dersiniz? 


Çantanıza sığabilecek kadar 
küçük bir not defteri edinin 
ve düşüncelerinizi yazın. Her 
ay sonu yazdıklarınızı yeniden 
okuyun. Düşüncelerinizle 

baş başa kalmak içinde 
bulunduğunuz zamanı 

ya da durumu daha doğru 
değerlendirmenize yardımcı 
olacak. 


Zevk almak ve mutlu olmak 
arasındaki farkı iyi kavrayın. Zevk 
almak hızlıdır, eğlencelidir tıpkı 
bir kase çikolatalı tatlı yemek 
gibi. Mutluluğa ulaşmak ise çaba 
ister, yavaştır ama kalıcıdır. Zevk 
geldiği gibi çabucak geçip gider 
ve sizi zihinsel anlamda hiçbir 
yere götürmez ama mutluluk sizi 
gitmek istediğiniz yere götüren 
ya da gerçekte kim olduğunuzu 
anlamanızı sağlayan bir yol 
arkadaşıdır. 


Bir sonraki adımın ne olacağını 
bilmiyorsanız sakin olun 

ve zamana bırakın. Hiçbir 

şey yapmamak yanlış bir şey 


yapmaktan daha iyidir. Çabuk 
verilen kararlar çoğunlukla 
yanlış çıkar. Ne yapacağınızı 
bilmiyorsanız kendinize 
zaman tanıyın ve olasılıkları 
değerlendirin. 


Yüzünüzdeki çizgiler sadece çizgi 


değil, deneyimlerin göstergesidir. 


Yüzünüz, gözleriniz ve özellikle 
bakışlarınız bugüne kadar 
yaşadıklarınızın aynasıdır. O 
çizgilerin oluşmasını sağlayan 
deneyimleri küçümsemeyin. 
Gençlik uçar gider ama sizi 
mutlu ve bilge yapacak şey 
sadece ve sadece yıllar boyunca 
biriktirdiğiniz deneyimlerdir. 


Her gece yatağa yattığınızda 

o gün sizi mutlu eden üç şey 
düşünün. Sizi mutlu eden şeylere 
odaklanmak farkındalığınızı 
artırır ve bu farkındalık sizi 
depresif ruh halinden uzak tutar. 
Bu üç şeyden biri bir fincan sütlü 
kahve içmek kadar basit bir şey 
bile olabilir. Önemli olan sizi 
neyin mutlu ettiğini öğrenmek. 
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Şubatı 


sevmemiz 1 


10 NEDEN 
DA ” 


Yılın en kısa ayı. Çabucak bitecek, yerini 
yeni bir aya bırakacak. 

Bahara az kaldı. Güneşli ılık günlere, 
yeniden uyanan doğanın güzelliğini yakalamaya 
bir tık uzaktayız. 

14 Şubat Sevgililer Günü. Klasik ya da 
modası geçmiş bulabilirsiniz hatta bir sevgiliniz 
bile olmayabilir. Hiç önemli değil. Kendinize 
özel bir gün ayırmanın zararı yok. 

Son soğuklar. Küresel ısınma şaka değil, 
gerçek. Dünya mevsim normallerinin üzerinde 
yaşıyor. Sıcak günler kapıda yani. 

Sinema keyfi için ideal. Dışarı çıkmaya 
gerek bile yok, battaniye altında film izlemenin 
keyfi nede var? 

Kar manzaraları. Bembeyaz bir örtüyle 
kaplanan yakın yerleri görmek ruhumuza iyi 
gelecek. 

Biri gider, biri gelir. Ocak, beklentilerinizi 
karşılamadıysa üzülmeyin. Ocakta yapmayı 
planlayıp da yapamadığınız ya da ertelediğiniz 
şeyleri yapmak için işte fırsat. 

Yaşasın alışveriş. İndirim sürüyor. Sezon 
başı göz koyduğunuz o paltoyu almanın tam 
zamanı. 

17 Şubat Dünya Pancake Günü: Önceleri 
sadece bir Pagan geleneğiyken şimdilerde tüm 
dünyada kutlanıyor. Çikolatalı, soslu, ballı fark 
etmez, bayılıyoruz. Bu arada 5 Şubat da Dünya 
Nutella Günü, kaşıkları hazırlayın. 


10. 19 Şubat: Çin yeni yılı kutlamaları bugün. 


Kırmızı fenerler, havai fişekler... Rengarenk 
bir kültürü merak ediyorsanız, yakından 
tanımak için güzel fırsat. 
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Gülru İncu 


GÜZELLİK 


REVITALIFT 


LAZER. X3 
GÜNDÜZ 


LOREAL 


Zamana meydan 
okumak 


mümkün mü? 


Cilt yaşlanmaya başladığında kırışıklık 
görünümü artıyor ve cilt sıkılığını 
kaybediyor. L'Oreal Revitalift Lazer 

X3 Gündüz Kremi, tüm bu yaşlanma 
belirtilerine karşı güçlü içeriği ile gözle 
görülür sonuçlar vadediyor. İçeriğindeki 
hyaluronik asit ile kırışıklıklara 
meydan okuyor. Güçlü yaşlanma karşıtı 
etken Pro-Xylane'le de sarkmaları 
toparlayarak, cilde yeniden sıkı bir 
görünüm kazandırıyor. 


LOREAL REVITALIFT LAZER X3 GÜNDÜZ KREMİ, 1 64.99 


LOREAL 


PREMIER 
CRU SERUM, 


LE SERUM ” 
THE SERUM C 


CAUDALIE 
Kolajen üretimini 
artırıyor 


Caudalie'nin Premier Cru 


PHYSICIANS 
FORMULA 


Çok şık 
değil mi ? 
Bu hafif formüllü 
şık fondötenin dört 
farklı renk tonu 


bulunuyor. İçeriğinde 
bulunan ışık 


serisinin yeni ürünü Premier Cru İK UYUZSUZ VE aydınlık SS ZA yansıtıcı pigmentleri 

The Serum, yaşlanma izlerini bir cilt 1ÇIM serumlar 20 e ri 
Ü i . .. . e © aydınlık, parlak ve | 

KA ir Orm İn ve kolajen üretimini e | 

kullanılan nemlendiricinin Er ışıltılı bir görünüme 

etkinliğini artıran içeriklere sahip. destekleyen yaşlılık | kavuşturuyor, doğal 

Yeni formül vinergy; kırışıklıklara karşılı kremler i “0 bir sonuç veriyor. 

karşı koruma sunan ve cildi i y eni, fav oril eYimiz! Ayrıca başarılı bir 

sıkılaştıran resveratrol ile cildi h e i kapatma özelliğine 

nemlendiren bitkisel betainin Kışın ve avetini © sahip. 

birleşiminden oluşuyor. Hücresel üzerimizden atacak 

lk A nr AE MM güzel haberlerimiz NUDE WEAR 

kolajen üretimini artırıyor. AYDINLATICI 


VAN; Ya FONDÖTEN, t69 
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BVLGARI 


EAU PARFUMEE AU THE 
ROUGE 75 ML PARFÜM, 1437 


BVLGARI 


Sıcak ve 
gösterişli 

Kolonyanın lüksü mü olur 
demeyin, çünkü bunlar bir 
kolonyadan çok parfüme yakın 
duruyor. Bvlgari'nin lüks kolonya 
koleksiyonu Eau Parfumee çay 
notalarından esinleniyor ve altı 
çeşidi var. Eau Parfumee Au The 
Rouge ise Güney Afrika kırmızı 
çayının kokusuyla enerjik, çekici, 
sıcak ve gösterişli bir kolonya. 
Pembe biber portakal, kırmızı 
çay, incir, ceviz ve miskle buluşup 


DARPHIN 


rl 
irtilerine karşı 


pürüzsüz ve aydınlık bir 
cilt hepimizin hayali. Darphin'in 
yeni losyonu, cildi olgunlaşma 
belirtilerine karşı koruyor. 

Deniz zümrütü doğal kolajen 
üretimini destekliyor. Kafein 
cilde enerji veriyor. Probiyotikler 
cilt bariyerini güçlendirmeye, 
glucosamin ise hücre 
yenilenmesini desteklemeye 
yardımcı oluyor. 


STIMULSKIN PLUS MULTI-CORRECTİVE 
DIVINE SPLASH MASKE LOSYON, 1459 


ESTEE LAUDER 


Cilt renginiz 
homojen mi 


DARPHIN 


STIMULSKIN PLUS & 


ONON  MASGU 
Dw SL 
MULTI. GÖRRECT! Ni 


Muum -CORRECTIVE 
NE 8 SPLASH 
MASK 


si / 


SHISEIDO 


Cilt kalitesini 
artırıyor 


Shiseido, yaşlanma etkilerini 
azaltırken cilt kalitesini 
iyileştiren ödüllü serisi Future 
Solution LX'in yeni serumu 
Intensive Firming Contour 
Serum ile karşınızda. Yaştan 
etkilenen bölgelerde cildin 
rafine edilmesine yardımcı 
olmak için tasarlanan serum 
canlı, sıkı ve ipeksi bir cilt 
vadediyor. 


— 


Gilt rengini eşitleyen kapatıcı 
sück'ler favorimiz. Estee Lauder'in 
yeni stick'lerinin bir ucunda 

hafif kapatıcılık, diğer ucunda 

ise tam kapatıcılık sağlayan renk 
eşitleyici var. Şeftali ve kayısı 

rengi siyah halkaları nötrlüyor ” 
ve cilt lekeleriyle savaşıyor. Sarı, ng Gİ EĞ S 
donukluğu düzeltiyor ve mor » intergi m 
alanları dengeliyor. Leylak rengi, 
ciltteki sarılığı düzeltiyor. Yeşil ise 


J HAL/EİDO 


TURE SOBBTMON 


ermete 


li tahriş olmuş alanlardaki kızarıklığı 
“© kapatıyor. 


DOUBLE WEAR CORRECTING DUO RENK 
EŞİTLEYİCİ KAPATICI, 1 148 


şehvetli bir karaktere dönüşüyor. 


INTENSİVE FIRMING 


CHANEL 
CONTOUR SERUM, $ 1350 


BirAkdeniz hikayesi 


Biz kışı yaşarken Chanel 2018 İlkbahar/Yaz Makyaj Koleksiyonu'nu tanıttı bile. 
Ghanel Global Makyaj ve Renk Tasarımcısı Lucia Pica, Neapolis: New City adlı 
koleksiyon için; “Kutsal ve şehvetli, antik ve modern, ölümsüz ve görkemli, 
tarihsel ve canlı” dediği Napoli'nin renklerinden ve Akdeniz sıcaklığından 
esinlenmiş. Far paleti gözlerinize hem aydınlık ve canlılık hem de kontrast 
verecek dokuz renkten oluşuyor. İki renkli dudak nemlendiricisi antik fresklerin 
izini taşıyor. Ojeler pastel pembe, nane yeşili, turuncu ve canlı sarı. Krem 

göz farının 10 rengi var. Rujlar ise hem pembe hem de kırmızı tonlarında. 
Koleksiyonun fiyatı henüz belli değil ama şimdiden gönlümüzü fethetti. 
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GÜZELLİK 


MASUM 
CAZİBE 


Masum ve seksi! Ilk anda kulağa tuhaf geliyor 
değil mi? Onyargılarınızı rafa kaldırın, çünkü 
mümkün. Nasıl mı? Hem ruh hem de duruş olarak 
doğallığın izinden giderek. Biraz değişiklik mi 
istediniz, simlerden, kedi gözü makyajdan ve kırmızı 


KIRMIZI AŞKINA 


Özel bir gece için tercihiniz kırmızı 
bir elbise ise abartılı bir göz 
makyajından ve dikkat çeken saç 
tasarımlarından kaçının ve sadece 
dudaklara odaklanın. Gözler için 
sıcak ara tonlar ve maskara yeterli. 
Elmacık kemiklerinizi aydınlatıcıyla 
öne çıkarın ve yanaklarınızda şeftali 
rengi allık kullanın. Dudaklarınıza 
elbiseyle aynı tonda kırmızı ruj 

ve tırnaklarınıza aynı renkte oje 
sürün. 


FOTOĞRAF: SERHAT HAYRİ 

GÜZELLİK EDİTÖRÜ: GÜLRU İNCU 
STYLING: FERAY KANPOLAT 

SAÇ: AKIN ÜNAL 

MAKYAJ: ORBAY BAŞ 

FOTOĞRAF ASİSTANI: BURAK ELMALI 
MAKYAJ ASİSTANI: HAMZA SARA 

MODEL: SASHA NAHAINIKOVA/TRUE MODELS 
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tonlarından yararlanın. 


I. BOBBI BBOWN AYDINLATICI PUDRA, 1210 
2. YSL FAR, 1140 

3. SHISEIDO FONDÖTEN, 1229 

4. GUERLAIN RUJ, 1178 

5. DIOR OJE, 1127 
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ELBİSE: 

AKAY İSTANBUL 
11500 

KÜPE: O'LEA 
DIAMOND $4500 
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GÜZELLİK 


yansıyor. Gözleriniz 
yeşilse ortaya çıkarmak 
için hem göz kapaklarında 
hem de alt kirpik 
diplerinde mavi far 
kullanın ve bolca maskara 
sürün. Ten rengi yine 
doğal ve ışıltılı. Nude 

ruj ve parlatıcı da bu 
tazelik ve masum ifadeyi 
güçlendiriyor. 


İÖL elele ŞUBAT 2018 


ORMAN PERİSİ 

Genç, taze ve doğaya 

ait. Göllerle çevrili bir 

ormanın tazeliği yeşil ZN e. 
ve mavi ile makyajımıza 


MAYBELLİNE RUJ, 
119.99 


SMASHBOX 
FONDÖTEN, 


BOBBI BROWN 
ÜÇLÜ FAR, $ 165 


CLARINS 
ELBİSE: IPEKYOL *352 MASKARA, 5 144 
YÜZÜK: SELİN ECER $ 390 


LANCOME ALLIK, 
1200 
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ELBİSE: 
MACHKA 
1697 
KÜPE: 
LUZDEMIA 
189.90 


DIEGO DALLA 
PALMA ALLIK, 5124 


“5: 


LANCOME 
MASKARA, 1 140 


KEDİ GÖZU 
Eyeliner'la 
belirginleştirilmiş ve 
maskarayla gücüne güç 
katmış bir gözden daha 
dikkat çekici bir şey 
olabilir mi? Kedi gözü 
eyeliner uygulaması 

her dönem favorimiz. 
Vurguyu artırmak için ince 
taneli gold far kullanın 
ve nude rujla makyajınızı 


YSL EYELİNER, 1150 
tamamlayın. 


li 
.. 


Ep 
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ELBİSE: MARINA 

MOSCONE $4925 

KOLYE: O'LEA 

N DIAMOND $ 20.000 
VA YÜZÜK: SELİN ECER 
i 1390 


belirginleştirilmiş elmacı 
kemikleri ve şeftali” 
tonlarında bir makyaj... 
Aradığınız kelimeler 
doğallık, duru bir güzellik 
Ve bir parça da sicaklıksa 
doğru yerdesiniz, Tek << 
yapmanız gereken abartilı. 
dokunuşlardan uzak durmak, 
gerisi zaten gelir. Ten.rehgi 
fondöten, şeftali tonlarında 
allık, nude ruj ve parlak bej 
tonları ile doğal güzelliğinizi 
ortaya çıkarın. 


VE 


; 


ESTEE LAUDER 


NARS ALLIK, 5 140 

SMASHBOX FAR, 1.69 

ESTEE LAUDER RUJ, £ 109 

BABOR MASKARA, $ 149 

BOBBI BROWN FONDÖTEN, 1 175 


. 
al 


MODERN, 
ROMANTIZM 
Çok çaba sarf etmeden yani 
küçük dokunuşlarla modern bir 
romantizm yaratmanın şifreleri 
tazelik hissi, pastel tonlar, hafif bir 
ışıltı ve sadece bir tokayla ensede 
toplanmış hissi yaratan dalgalı 
saçlar. Günün her saati hatta özel 
günler için bile çok uygun. Bu 
makyajda doğallığı vurgulamak 
için kaşları belirginleştirin. 
Gözlerde kullanacağınız pigment 
glitter far ise modern romantizmi 
yakalamak için ideal. 


www.elele.com.ir 


ELBİSE: MACHKA $ 1250 
KÜPE: O'LEA DIAAMOND $4000 
KOLYE: O'LEA DIAMOND 1.4500 


pr” 
4 


WESA 


> 
YSL 
FONDÖTEN, 
1220 


DIEGO DALLA 
PALMA RUJ, 194 


ŞUBAT 2018 elele 707 


GÜZELLİK 
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Kardüellosu 


Kar tatili keyifli ama cildimiz aynı fikirde değil, çünkü rüzgar, 
soğuk hava ve güneş cildin daha fazla kurumasına hatta yanıklara 
neden olabiliyor. Çantanızda mutlaka olması gerekenler var: 


10 adımda sağlıklı cilt 


Prof. Dr. Emel Öztürk Durmaz, kış aylarında, özellikle 

kar yağışı olan dönemde ve kar tatillerinde cilt 

kuruluğu yaşanabileceğini söylüyor ve bunun en önemli 
nedenlerinden birinin de su eksikliği olduğuna değiniyor. 
Kış aylarında, soğukta, karda sağlıklı bir cilde sahip olmanın 
yollarını ise şöyle sıralıyor: 


1. Cildiniz henüz kurumadan nemlendirici sürün 
Su içmek ve sıvı almak cilt kuruluğunu önlemede yeterli 
olmuyor. Nemi cilde hapsetmenin en etkili yolu cildinize 
uygun nemlendiriciyi düzenli olarak kullanmak. 

2. Odaısısına dikkat edin 
Evin içindeki nem oranını yüzde 30-50 civarında tutun. 
Oda ısısını da 20-26 derece arasında sabitleyin; çünkü 
terleme de sıcak suyla yıkanmak gibi deriyi kurutuyor. 

3. Yarım saat önce güneş koruyucu krem uygulayın 
Güneşli veya karlı günlerde ve kayak aktiviteleri sırasında 
dışarı çıkmadan yarım saat önce yüzünüze en az 30 
koruma faktörlü güneş koruyucu krem sürün. 

4. Duş süresini sınırlandırın 
Ilık suyla duş almaya özen gösterin. Her gün yıkanmak, 


10. 


sıcak suyla yıkanmak veya yıkanma süresini uzun tutmak 
deriyi kurutabiliyor. 


. Kese ve lif yapmayın 


Kurutucu yan etkileri nedeniyle kese ve lif işlemlerinden 
ve vücut jellerinden uzak durun. Nemlendirici özelliği 
yüksek olan bir krem temizleyici tercih edebilirsiniz. 


. Soğuk havalarda maske ve peeling yapmayın 


Cildiniz kuruysa soğuk havalarda maske ve peeling 
yapmayın. Alkol bazlı tonik, jel yapıda kozmetik, 
temizleyici mendil kullanımından uzak durun. 


. Yüzünüzü günde iki kez yıkayın 


Cildinize uygun bir temizleyici kullanın ve nemlendiriciyi 
cildiniz henüz nemliyken sürün. 


. Eldiven giymeden önce nemlendirici sürün 


Her 15-20 dakikada bir ellerinizi eldivenden çıkarın ve 
nemlendirici sürün. 5 dakika bir havalandırın ve yine 
eldivenle işinize devam edin. 


. Ayak bakımını ihmal etmeyin 


Ayaklarınızdaki sert deri ve nasırları haftada bir giderin. 
Her banyo sonrası ayağınıza nemlendirici krem 
uygulayın. 

Dudak bakımı yapın 

Kış aylarında dudaklar da çok kuruyor. Yalamaktan 
kaçının ve nemlendirici bir dudak kremi kullanın. 


KIZARIKLIK VE 
GERGİNLİK HİSSİNE 
KARŞI 
Formülündeki Skin Barrier Therapy 
patenti sayesinde yoğun cilt 
kuruluğuna sebep olan dış etkenlerin 
ciltte tutunmasını ve çoğalmasını 
önlemeye yardımcı oluyor. Kuruluk 
nedeniyle ciltte oluşan kızarıklık, 
gerginlik ve kaşıntı hissini gideriyor. 
Bebek ve çocukların kullanımına da 
uygun. 

BİLEN 


| “ Atoderm 
| Intensive) 
| W. Bayme, 


BIODERMA | 
ATODERM 
INTENSİVE 
KREM, 189.99 
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GÜN BOYU KORUMA 


Kuruyan ve çatlayan eller için 
formüle edilmiş bu yoğun bakım 
kremi, tüm gün boyunca koruma 
sağlayan zengin bir formüle sahip. Bu 
formül, nem kaybına karşı koruma 
bariyeri oluşturarak, havadaki nemin 
cilde hapsedilmesine yardımcı 
oluyor. 


ULTIMATE STRENGT/ 
HAND SALVE 


ul-day care for severely dr, 
aetive hands “© 


KIEHL'S 
ULTIMATE 
STRENGTH 
EL KREMİ, 179 


YAĞ DENGESİNİ 
KORUYOR 


Kremsi yapısıyla rahatça 
uygulayabileceğiniz bu cilt temizleyici, 
yüzünüze uyguladığınız anda kolayca 
dağılıyor. Cildi nazikçe temizleyerek 
tazelenmiş ve sağlıklı bir görünüm 
sağlıyor. Makyaj kalıntılarını nazikçe 
temizliyor, ayrıca paraben içermiyor. 


e 


© 
THE BODY SHOP 


CAMOMİLE 


SUMPTUĞUS GLEİNSİNG BUTTER 
BEUERE DEMAĞLNLLANT SULE 


m A Ün a 


Ünlü 


THE BODY SHOP CAMOMİLE 
BUTTER PAPATYA ÖZLÜ 
TEMİZLEME YAĞI, £ 72.90 


GÜNEŞ YANIĞINA 


DIKKAT 

Zararlı UVA/UVB ışınlarının yanı 
sıra kuruluk ve hava kirliliği gibi 
etkenlerden cildi koruyor. Uzun 
süreli nemlendirme özelliğine sahip. 


JHIZ/EIDO 


SHISEIDO SPF 30 URBAN 
ENEVIRONMENT UV 
PROTECTION KREM, $ 199 


www.elele.com.tr 
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ACİL BAKIM 


Yıpratıcı hava koşulları ya da bazı 
ilaç tedavileri sonrasında kurumuş, 
yarılmış ve çatlamış dudakları 
besliyor ve koruyor. Akışkan 
yapısı sayesinde hasar görmüş 
dudak bölgesine kolayca ve acısız 
bir şekilde tampon hareketlerle 
uygulanabiliyor. 


EAU THERMALE 


Avene 


Coldc 


AVENE es; 
COLD Va 
CREAM 
DUDAK 
BAKIM sözde si 
KREMİ, 834 vere deye 


www.elele.com.tr 


NEM DOPİNGİ 


Cildi derinlemesine besleyip 
rahatlatan bakım yağı jojoba, 
kuşburnu, mercanköşk, biberiye, 
sardunya, gül, papatya, portakal 
ve lavandin gibi 10 özel yağdan 
oluşuyor. 


LOREAL MUCİZEVİ 
YÜZ YAĞI, 139.99 


GÜCÜNÜ 
MANTARLARDAN 
ALIYOR 


Origins ve Dr. Andrew Weil, 
Mega-Mushroom ailesini hassasiyet, 
kızarıklık, kuruluk, akne ve pul pul 


dökülme gibi etkilere karşı yaratmış. 


Mega-Mushroom Skin Relief ailesi 
ölümsüzlük mantarları olarak anılan 
chaga, reishi ve cordyceps olmak 
üzere üç çeşit mantar içeriyor. 
Ciltteki kızarıklığı gideriyor ve cildi 
anında yatıştırıyor. 


Mega-Mushroom 


Skin Relief 
$ 


rt 


> 


ORGINS DR. WEİL 
MEGA-MUSHROOM 
NEMLENDİRİCİ KREM, 1339 


ACIYI KONTROL 
EDİYOR 


Cildi nemlendirerek yumuşaklık 
kazanmasını sağlıyor. Renk düzeltici 
tonu ile ciltteki kızarıklığı yok 
etmeye, güneş koruma faktörüyle 
güneşin neden olduğu kuruluğu 
engellemeye yardımcı oluyor. Ayrıca 
beta-edorfinleri harekete geçirerek 
acıyı kontrol ediyor. 


a firme m 
”. Murad 
REDNESS Mamüser 
THERAPY e İDA 
SPF 15 
CORRECTING 
MOISTURIZER 
KIZARIKLIK 
KARŞITI 
NEMLENDİRİCİ, Ez 
1214 
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Cildinize gösterdiğimiz ilginin yüzde 
,kaçımı saçlarımıza gösteriyorsunuz? 
Özel bir sağlık probleminiz yoksa daha 


sağlıklı ve parlak saçlara ulaşmanın /p) 
en basit yolu, saç cinsine göre yapılan ## 
bakımdan geçiyor. 


BOYALI SAÇLAR İÇİN BAKIM 


Boyalı saçın en zor yanı rengin korunması, çünkü saç zamanla matlaşıyor, kuruyor ve nemini kaybediyor. Amonyaksız ve sülfatsız 
bakım ürünleri ve durulanmayan kremler saç renginin daha uzun süre kalıcı olmasına yardımcı oluyor. 


» UOreal 
Elseve'in yeni 
köpüksüz 
şampuanı, saç 
bakımında yeni 
bir dönem 
başlatarak saçı 
temizlerken saç 
derisini kurutan 
formüllere karşı 
çıkıyor. Saçınızı 
yıpranmaya 
karşı korurken 
keten tohumu 
yağının saç 
rengini koruyucu 
özelliğini de 
kullanıyor. 


LOREAL ELSEVE 3'Ü | ARADA 
KREM ŞAMPUAN, 124.90 
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* Saç uçlarındaki 
kırılmaların kontrol 
altına alınmasını 
destekliyor. 
Kenevir ve argan 
yağı özü içeren 
formülüyle doğal, 
boyalı, gölgeli, 
permalı ve röfleli 
saçlar için uygun. 
Saçı onarıyor, 
parlatıyor 

ayrıca saçları 
yumuşattığı için 
kolay taranmasına 
yardımcı oluyor. 


MARRAKESH 
HYDRATE ARGAN 
VE KENEVİR ÖZLÜ 
SAÇ BAKIM KREMİ, 
183.90 


* Güneş koruyucu 
filtresi ve içerdiği 
amino asitler 


SACHAJUAN 
COLOUR rengini bozmadan 
PROTECT saçı temizlemeyi 
BOYALI ve saç derisini 
SAÇLAR İÇİN korumayı 
ŞAMPUAN hedefliyor. Kırmızı 
(Zshop.com.tr), O meyveler ve paçuli 
175.90 kokusuyla da 

ferahlık veriyor. 


sayesinde saç 


SACHAJUAN 


COLOUR PROTECT 
SHAMPOO 


MOLTON BROWN 
CLOUDBERRY 
BOYALI SAÇLAR 
İÇİN ŞAMPUAN, 


* Ocean Silk Teknolojisi ile v8 


yapılandırılmış formülü sayesinde 
boyalı saçların rengini koruyor ve 
saça parlaklık kazandırıyor. 


www.elele.com.tr 


YAĞLI SAÇLAR İÇİN BAKIM 


Önceliğiniz saç derisinin bakımı olmalı. 
Saç derisinin aşırı sebum üretmesini 
engelleyen bir bakım uygulamalısınız. 
Saçı çok sık yıkamak ya da krem ve 
maske gibi ürünleri saç köklerine kadar 
sürmek saçın daha çabuk yağlanmasına 


neden oluyor. 


* Saçın parlaklığını ve hacmini 
artırarak saçı canlandırıyor. 
Kolay şekil alan, yumuşak saçlar 
yaratıyor. Ayrıca saç ucuna bakım 
yapan içeriği sayesinde saç kolayca 
şekilleniyor ve karışmıyor. — | 
SHISELIDO EXTRA GENTLE YAĞLI 
SAÇLAR İÇİN ŞAMPUAN, $ 159 


MATYRALTECM 
REBALANCING SHAMPOO 


inne 


DAVINES 
REBALANCING 

SAÇ YAĞINI 
DENGELEYEN 
ŞAMPUAN, 168.90 


* Aşırı sebum üretimi tıpkı 
cildimiz gibi saç derimiz 
için de sorun olabilir. 

Bu şampuan limon, 
papatya, sedir ağacı ve 
yeşil çay yağlarından elde 
edilen içeriği sayesinde 
saçı derinlemesine 
temizlerken sebum 
üretimini azaltıyor. 


* Yağlı saçı 
derinlemesine 
temizliyor. 

Çabuk yağlanan 
saçlar için günlük 
kullanıma uygun. 
İçeriğindeki buğday 
proteinleri saçı 
kuvvetlendiriyor. 


MARLEŞ 


Ayrıca, silikon daily 
i Ni mild 
içermiyor. #empoo 
MARLIES MÖLLER BP “© 
DAILY MILD Meni €46.8FL OZ. 
ARINDIRICI > 


ŞAMPUAN, 185.90 


* Yağlanmaya eğilimli 
saçları arındırıyor 
ve yağ dengesinin 
düzenlenmesine 
yardımcı oluyor. 
Saçları temizlerken 
saç derisinin 
yağlanmasını da 
geciktiriyor. 


BIÖDERMA 
Hi 


BIODERMA 
NODE G YAĞLI 
SAÇLAR İÇİN 
ŞAMPUAN, 
t61.65 


Saçlarımız yağlı ise 
yağ dengesini koruyan bir 
bakım önceliğiniz olmalı. 


www.elele.com.tr 


İNCE TELLİ SAÇLAR İÇİN BAKIM 


» Vichy'nin saç grubu ailesi Dercos, 
yeni Densi-Solutions serisiyle ince 
telli saçlara yepyeni bir çözüm 
getiriyor. Serideki her ürün saç 
teli, saç kökü ve saç uçlarında üç 
boyutlu bir yenilenme sunuyor. 
İçeriğinde bulunan Stemoxydine ile 
cilt bakımından aşina olduğumuz 
güçlü bir içerik olan resveratrol 

ilk defa bir saç bakım serisinde 
kullanılıyor. 


* Bu ekstra hassas 
şampuan aloe 

vera, organik saf 
lavanta, bitkisel 
gliserin ve balın 
sinerjik karışımından 
oluşuyor. 


SOLUTIONS Saç tellerinin çe 
SAÇ BAKIM kalınlaşmasını E 
SERUMU, $90 ve güçlenmesini " 


Tl edil 


sağlıyor. 


LE CHATEAU DU BOUJS EXTRA 
GENTLE SAÇ GÜÇLENDİRİCİ 


KLORANE KETEN LİFİ EKSTRELİ HACİM 


VEREN SAÇ BAKIM SPREYİ, 549 


İnce telli saçların güçsüz olmasının 
nedeni protein bakımından zayıf 
olması. Protein, hacimli ve verilen 
şekli uzun süre koruyabilen güçlü 
saçlara sahip olmak için büyük 
önem taşıyor. Saçlara hacim verirken 
yağlandırmayan ve ağırlaştırmayan 
bakım ürünlerini tercih edin. 


* İnce telli saçların beslenmesi için kökten uca 
koruyucu bakım yaparken hacim kazanmasına 
yardımcı oluyor. Güçlü saç gelişimini destekliyor. 
Islak ya da kuru saça uygulayabilirsiniz. Ayrıca 
durulamaya gerek yok. 


ŞAMPUAN, 1.120 


*John Frieda, 

yeni hacim serisi 
Luxurious Volume 
Core Restore ile 
ince telli saçlarda 
kalıcı bir dönüşüm 
vadediyor. Bu 

seri, saçın güçlü, 
dolgun ve yumuşak 
olmasına yardımcı 
oluyor. 


JOHN FRIEDA LUXURIOUS 
VOLUME CORE RESTORE 
PROTEİN ŞAMPUANI, 142.50 


KURU VE YIPRANMIŞ SAÇLAR İÇİN BAKIM 


Yıpranmış ve kırılgan saçlara bakım yapmanın yolu saç yapısını 
eski haline döndüren etkili bir bakımdan geçiyor. Protein ve 
keratin bakımından zengin bir bakım, mevsim geçişlerinin 


TONI&GUY RECONSTRUCTION 
YENİDEN YAPILANDIRICI 
MASKE, 145 


(GÖ YVES ROCHER 


etkisiyle yıpranan saçınızı yeniden hayata bağlayabilir. mi 
vE ii Y y gayi REPARATION 
REPAİR 
YVES 
ROCHER 
YIPRANMIŞ 
ASHLEY JOY RA İŞİN 
ONARICI 
ARGAN& 
i ği GECE BAKIM 
ZEYTİNYAĞLI KREMİ, $ 2990 
ŞAMPUAN, ” : 


* Nemlendirici formülü saç tellerini 
dipten uca kadar onarıyor. Daha 
yumuşak ve parlak saçlar için yoğun 
onarım ve yenileme sağlıyor. Temiz, 
ıslak saça kökten uca doğru eşit 
olarak uyguladıktan sonra 5 dakika 


124.90 
» Organik jojoba yağı sayesinde saçlarınızı 
derinlemesine beslerken, dış etkenlere 
karşı koruyor. Formülünün yüzde 96'dan 
fazlası doğal. Saçları yağlandırmadan 

sekiz saat boyunca onarıyor. Silikon, 
renklendirici ve paraben içermiyor. 
Kullanım sonrasında saçın sabah 
durulanmasına ya da yıkanmasına da 
gerek olmuyor. 


* Keratin yapının 
zayıflamasıyla birlikte daha 
kolay kırılan saçlar, argan 
yağının nemlendirici etkisi 
ve zeytinyağının kırıkları 
onarma gücüyle yeniden 


bekleyin ve iyice durulayın. şekilleniyor. 
—— 
* Aşırı kuru ve kalın telli saçlar için geliştirilen bu bakım kremi KERASTASE 
durulanmıyor. Son derece hafif, saçı ağırlaştırmayan bir formülü var. Saç 
teline yumuşaklık ve parlaklık veriyor, ayrıca ısıya karşı saçı koruyor. ve ça mara 


KERASTASE NUTRITIVE CREME MAGISTRALE BAKIM KREMİ, $ 120 
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PHYSICIANS FORMULA 


EYE BOOSTER LASH 
0 ERESİN LE EKSTRA CONTORTIONIST, $ 65 


aş —— ——— — HACİM ill 


SENİN MASKARAN 
HANGİSİ? 


İhtişamlı kirpiklere sahip olmanın pek çok yolu var ama farklı 
kirpik şekli maskara seçiminde belirleyici bir faktör. Dolgun ve 
ekstra hacimli ya da uzun kirpikler... Tercihiniz hangisi? 


FLORMAR OMLASHES 
FAN EFFECT, 
139.99 


SMASHBOX INDICENT 
EXPOSURE, 199 


UZUN 
KİRPİKLER / & 
İÇİN 


YSL VINYL 5 
COUTURE, 1140 
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DİKKAT! 


» Gözleriniz hassas 


ise maskaranızın 
hipoalerjenik olmasına 
dikkat edin. Gluten, 
paraben ve yağ 
içermemesi de önemli 
bir nokta. 

Uzun ama seyrek 
kirpiklere sahipseniz 
hacim veren 
dolgunlaştırıcı 
maskaraları tercih 
edin. Yoğun kıllı 
fırçalar kirpikleri 
dolgunlaştırmak için 
ideal. 

Kirpikleriniz kısa 

ise uzunluk veren 

ya da kirpik katkılı 
maskaraları tercih 
edin ve maskara 
kullanmadan 

önce kirpiklerinizi 
kıvırıcı yardımıyla 
dolgunlaştırın. 

Aynı anda hem uzunluk 
hem de dolgunluk 
veren maskaralar ise 
hepimizin tercihi ama 
kirpiklerinizin göz 
kapağına değmemesine 
dikkat edin, aksi 
takdirde kolayca 
bozulur ve maskaranın 


gözünüze kaçmasına 
neden olur. 


Başka Dünyalar Mümkün... ge 


Yayınları 


Dünyaca vk, GS 
.. lü i | 7 # 1 4 
ünlü yazarımız / ZA 7 
ğ ' 7” 7 777 l 


ECE 
TEMELKÜRAN an 


büyülü bir gerçeklik, 
yepyeni bir eser! 


/ 


(ij karakarga.com (2 karakargayayin o (©) karakargayayinlari o ğ karakargayayinlari 
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Yağlı ciltler için fondöten 
seçimi Özen iSLİYOT. 
Parlamayı önleyen, 
yağlanmayı kontrol 

altına alan, gözenekleri 

kapatmayan ve mal 


bir bitiş sağlayan 
fondötenleri tercih edin. 


FOREVER 
YER HAUTE PEZEECTON 
MJE EKTR 
BURUMATEUR DE PAL 


Dior 


Me 


BURBERRY 
NARS 
ALL DAY BURBERRY DIOR 
©“ LUMINOUS FLUID DIORSKIN 
WELGHTLESS FONDÖTEN, FOREVER FLUID 
BİLİYOR MUSUNUZ? © “FONDÖTEN, e 
ik li Da 5205 1235 
* Yağlı ciltler için üretilen bazı 
RE fondötenler pudralı yapısı ve 
kapatıcı özellikleri nedeniyle 
$mashbox li maske gibi duran biz a 
camera 4 5 görüntüye sebebiyet verebilir. > Di iz 
ready > Fondöten seçerken hafif yapısı ii ZE SE 8 2 
v olanları tercih edin. Aksi halde ( <T SE 25 
yüzünüzdeki çizgilere dolma 74 : Di Gir 
ve sizi olduğunuzdan daha yaşlı EE G EŞ 
gösterme riski var. lı 
» Aşırı parlama, akne, iri 
gözenekler... Yağlı cildin 
sorunlu olduğuna inanabilirsiniz. GUERLAIN SPF 20 AOUA NUDE 
ama sebum üretimini dengeleyen FONDÖTEN, 5 259 
doğru fondöteni seçerseniz 
yağlanmayı kontrol altına alarak, 
parlamayı ve lekelenmeleri 
engelleyebilirsiniz. 
* Su bazlı fondötenler yüzü 
nemlendirirken yağlanmayı da 
kontrol ediyor. Hem kapatıcılığı 
SMASHBOX SPF 35 O CLARINSPOR UOREALINFALLIBLE Y. ei veee v0 
CAMERA READY PERFECTİNG Oo PRO-MATTE24HOUR (o VO9“MSE ii Double Wear 
BB KREM,139 MATIFYING FONDÖTEN, 130.99 — e 
FONDÖTEN, CLINIGUE 
1183 di 
acne solutions şet 
liguid makeup 
) AĞNE TREMMENE 
BOBBİ BROWN SKIN CLINIÇUE ACNE ESTEE LAUDER SPF 30 
blm lale dee SOLUTLONS DOUBLE WEAR NUDE 
FONDÖTEN, $ 190 FONDÖTEN, $ 129 FONDÖTEN, $ 230 
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erkin 


NX B El 


THALLA 


SHAMPOO, 
ŞAMPUAN. 


300 mL ©/10,1110z 


THALLA 


BODY LOTLON 
VÜCUT LOSYONU 


mL©OM/MO1f oz 


f facebook.com/ThaliaNatural 
FI twitter.com/ThaliaNatural 


instagram.com/ T haliaNatural 


GÜZELLİK 


ONLARIN YILI 


Aydınlatıcı serumlar, maskeler, makyaj bazları, peelingler, 
rujlar, BB kremler ve fondötenler... Güzellik dünyası hz 
kesmiyor ama içlerinden bazıları daha şimdiden bir adım 
öne çıklı bile. Işte 2018'e damgasını vurmaya hazırlananlar... 


DIOR 


C vitamini söz konusu olunca portakalın pabucunu 
dama atan bir içerikle karşı karşıyayız; Murunga 
eriği. Portakala kıyasla C vitamini içeriği 100 kat 
daha yüksek olan Murunga eriği ile birlikte AHAI, 
teni aydınlatıyor ve cilt yüzeyindeki düzensizlikleri 
gidererek gözle görülür ve hissedilir bir dönüşüm dg“ 
başlatıyor. Mat, oksijensiz kalmış tenler için AV 
yorgunluk karşıtı bir silahımız var artık. A Vİ 
Ayrıca stres, yorgunluk ve jet-lag dönemleri CAPTUR! 

için de önemli bir enerji kaynağı. Şubat YOUTH 
sonunda piyasada olacak ama şimdiden 
dikkatimizi çekmeyi başardı. 

CAPTURE YOUTH GLOW BOOSTER 


AYDINLATICI SERUM, 
FİYATI HENÜZ BELLİ DEĞİL. 


BENEFİT 


Benefit'in cilt bakım ailesinin en yenisi. 
Bu köpüksü yapıdaki peeling, ince 
taneciklerle gözenekleri temizlerken, 
cildi ölü hücrelerden arındırmaya 
yardımcı oluyor. Jojoba tanecikleri 
içeren formülü cildi kurutmadan 
temizlemek için geliştirilmiş. 
SMOOTH IT OFF! PEELİNG, 1 129 


ESTEE LMUDER 


Doygun renk duygusu, 
kremsi yapısı ve kalıcılığıyla 
bu yıl adından söz ettirecek 

rujların başında geliyor. 
12 rengiyle mat, parlak 
ve metalik olarak üç 
serisi var. Tek bir 
dokunuşla taze ve ipeksi 
bir görünüm vadediyor. 
Ayrıca hylaluronik asit 
içeriyor. Ürün nisan 
ayında Türkiye'ye geliyor. 
PURE COLOR ENVY 


PAINT-ON LIOUID LIPCOLOR 
RU), $ 165 


NARS 


Markanın en yeni fondöteni. 
Cildinize güçlü bir ışıltı veriyor 
ve 16 saat boyunca etkisini 
koruyor. Hafifliğine rağmen son 
derece örtücü ve cildi ikinci bir 
ten gibi sarmakta çok başarılı. 
Üstelik 33 rengi var. 

RADIANT LONGWEAR FONDÖTEN, 1205 


7 
YVES ROCHER DARPHIN 


Pirinç özü, genel hücre metabolizmasını | V zel İ cröme Geçen sene büyük ilgi gören 
hızlandırarak cilde canlı bir görünüm E elime Lumiere Essentielle ailesine yeni 
kazandırdığı için kozmetik dünyasının eklenen bu maske, birinci adımda 
son yıllardaki favori içeriklerinden. Bu cildi toksinlerden ve mat görünüme 
güçlü içeriği sayesinde cildi aydınlatırken (| #iswöümüsisieni neden olan kalıntılardan arındırıyor. 


makyajın dağılmasını önlüyor. Silikon, w— 5 İkinci adımda ise cildi derinlemesine 
alkol ve paraben içermiyor. 004 ee besleyerek aydınlatıyor. E vitamini, 
PRIMER BASE MAKYAJ BAZI, 162.90 6051 Göle Bİ ere yosun karışımı ve hyalüronik asit 
i ç sayesinde de nemlendiriyor. 

LUMIERE ESSENTİELLE ARINDIRICI VE 

BOBBI BROWN i N AYDINLATICI MASKE, $ 285 


A0AD SPECTRUM SPF 
Bobbi Brown fondötenlerinin en yenisi. | SUNSCREEN 
“ z M.N ” hi 


Kusurları tam anlamıyla kapatıyor. Hafif 
ve yağsız. Doğal ve mat bir bitiş sunuyor. 
Üstelik 30 farklı tonu var. 


SKIN LONGWEAR WEİGHTLESS FONDÖTEN, $ 175 


DOCCITANE 

Yüzümüzde hiç makyaj yokmuş gibi 
duran, cildi pürüzsüzleştiren ve UV 
ışınlarından koruyan BB kremlerin 
en yenilerinden. L'Occitane'ın ölmez 
otu serisinin aynı formülüne sahip 
olan bu krem, cildi pürüzsüz kılarak 
cilt tonunu eşitlerken yaşlanma 
işaretlerinden de korumaya yardımcı 
oluyor ve üç farklı renk seçeneği ile 
sunuluyor. 

IMMORTELLE PRECIOUS BB KREM, 


KIEHL'S 


Bu güçlü serum, çizgi, kırışıklık ve cilt parlaklığı üzerinde 
etkisi kanıtlanan hyaluronik asit ve C vitamini içeriklerinin 
yenilenmesiyle bir adım öne çıkıyor. Yüzde 12.5 saf C vitamini 
ile derin kırışıklıkların görünümünü azaltıyor. Cilt yüzeyinin 
kalitesini ve cilt ışıltısını fark edilir ölçüde artırıyor. 


POWERFUL-STRENGTH LINE-REDUCING CONCENTRE SERUM, mma b 194 
Powerful-Sirengih 
1360 İG emmirie” 


4 Hpaharemiz Ard 


170. oz. - 50 ml 


116 elele ŞUBAT 2018 


www.elele.com.tr 


j A dn 


——. 


v0 
e 
A 


... 


' 


en özelini 
istemek 


KET. doğal 


ı İ 
hakkiniz. 


> 


m a 


270'İ AŞKIN MAĞAZA / RESTORAN VE KAFELER 
EĞLENCE MERKEZİ / 11 SİNEMA SALONU / ALIŞVERİŞ CADDESİ 
ŞOV HAVUZU / MUHTEŞEM BİR DOĞA VE ÇOK DAHA FAZLASI - BB 


VADİSTANBUL 
AVM 


VADİSTANBUL ALIŞVERİŞ MERKEZİ'NDE... 


Ayazağa Mah. Cendere Cad. No: 109/C 02123303838 vadistanbulavm.com 


INGLOT 
EYELİNER, 
165 


Toueku NANE 
DIVAGE , 


DIVAGE OJE, $28 


MAYBELLİNE 
AR, 117.99 


SHISEIDO 
EYELİNER, 


—— enne öm —— 
chubby stick 

pa, shadow tint for 
baume.â L d li 

CLINIOUE FAR, $ 65 


Biraz gizem, biraz lüks, 
1. DİOR RUJ, $ 137 çokça cazibe. Renk 

2. TOM FORD RUJ, 8 140 paletinin en iddialı 

3. NARS RUJ, 1140 1 d 

4. FLORMAR RU), 127.99 OYUNCUlLATINdaANn MOTUN 
5. DOLCE&GABBANA RUJ, 5174 cazibesine kayıtsız 


e kalmak mümkün mü? 


All 


YSL BEŞLİ FAR, 1235 


ESTEE LAUDER 


THIERRY 


MUGLER ALİEN 
90 ML PARFÜM, | 
1614 


» © 
Tahmin edilemez ve değişken öz 


Pantone Renk Enstitüsü tarafından 2018 yılının renkleri olarak seçilen ultraviyole iri 

ş e N ğ ÇODE © | NYXFAR, 11795 
yani morötesi yaratıcılığı, farkındalığı, uyumsuzlukları, geleneksel olmayanı, karşı CASHMERE w* : z 
kültürü ve sanatsal parlaklığı işaret ediyor. Bu renk, evrenin gizemlerinden, geniş ve 50 ML 
sınırsız geceden, kendi dünyamızın ötesine geçme arzusundan etkilenerek seçilmiş. PARFÜM, 8315 
Morötesi aynı zamanda David Bowie, Jimi Hendrix ve Prince gibi müzik dünyasının kült 
isimleri tarafından da sıkça kullanıldı ve geleneksel anlayışların yıkılmaya başlandığı 
günlerde bireysel duruşun güçlü bir yansıması olarak pop kültürünü etkisini altına aldı. 


J 
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Beslenmenin 


IRENDİ 
OLURMU? 


Günümüzde sağlığa giden yolun 
trend” ve 'moda' kelimesiyle bir 
ilgisi mi var, bize mi öyle geliyor? 
Alkali diyet, glütensiz diyet, ketojenik 
beslenme, çiğ beslenme, temiz 
beslenme, detoks programlan... 
Günümüzde bazı beslenme 
yöntemleri ve bazı kişilerin beslenme 
ile ilgli yönlendirmeleri oldukça 
popüler ve hatta moda oldu! Gel 
gelelim, sağlıklı beslenmenin ve 
diyetin modası olur mu acaba? 
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er şeyin değerini 

korumakta 

zorlandığı, atom 
hızıyla tüketildiği ve daha biz gerçekte 
ne olduğunu bile özümseyememişken 
yerini başka bir şeye bıraktığı 
günümüzde beslenme alışkanlıklarımız 
da 'trend”lerle şekillenir hale geldi. 

Proteinlerin rağbet gördüğü, 

karbonhidratların sınırlandırıldığı, 
yağların azaltıldığı ya da tersine 
artırıldığı beslenme şekilleri, vejetaryen 
adı altında et ve hayvansal proteinler 
yerine balık, kümes hayvanları, süt, süt 
ürünleri ve yumurtanın tercihe bağlı 
tüketildiği beslenme programları, 
meyve ve sebze sularıyla gerçekleştirilen 
sıvı beslenmeye yönelik detoks 
programları... Peki, her geçen gün bir 
başkasının popüler olduğu, bir moda 
akımı gibi ortaya çıkan yeni diyetleri 
takip etmek doğru mu, yanlış mı? 
Ne de olsa bugünün doğrusu yarının 
yanlışı olabiliyor. Bu noktada en dikkat 
edilmesi gereken konu, kişinin kendi 
vücudunu dinlemesi oluyor. 


www.elele.com.tr 


“Herhangi bir 
beslenme modelini 
uygularken kendinizi 
önemseyin. Araştırın, 
alışkanlıklarınıza. 
en uygun, kısa bir 
süre uygulayıp 
bırakacağımız değil 
de sürdürebileceğiniz 
beslenme ve diyet 
modelini benimseyin. 
Çünkü siz özelsiniz, 
beslenmeniz de özel, 
en önemlisi size 
uygun olmalı.” 
BANU KAZANÇ 


MODANIN KURBANI 
OLMAYIN! 


Beslenme ve Diyet Uzmanı Banu Kazanç, 
trendler ne olursa olsun diyet programlarının 
kişinin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulması 
gerektiğini vurguluyor ve ekliyor: “Yaş, 
cinsiyet, boy, kilo, yaşam şekli, yaşam aktivitesi 
ve diğer sağlık problemlerinin değerlendirilmesi 
sonucu kişiye en uygun ve sürdürebileceği 
diyet programının seçilmesi gerekiyor. Çok 
çeşitli besinlerin yer aldığı dengeli bir diyetle 
vücudunuz için gerekli tüm besin maddelerini 
alırsınız. Bu, beslenme yetersizliklerini 
azaltmakla kalmaz, aynı zamanda size sağlıklı 
olmanız ve kalıcı kilo kayıplarına ulaşmanız 

gibi pek çok konuda sayısız yarar sunar.” 
Diyetisyen Didem Kanca Üstay ise işin farklı 
bir boyutuna değiniyor: 

“Her 3-5 senede bir yeni bir diyet moda oluyor 
ve zamanla bakıyorlar artık bu diyet ismi prim 
yapmıyor, bu sefer isim değiştiriyorlar. Mesela 
Atkins diyeti sonra Dukan diyeti oldu, ardından 
ülkemizde Karatay diyeti diye geçti, en son 
ketojenik diyet dediler. Alkali diyet bir süre 
sonra çiğ beslenme diyetine kaydı, adı daha 
sonra detoksa dönüştü... Ama her ne kadar 
popüler diyetler de çıkarsalar, sonuçta tüm 
bilimsel çalışmalar aralarında en sağlıklı ve kalıcı 
olarak yapabilecek beslenme tarzının Akdeniz 
diyeti olduğunu vurguluyor. Çok fazla dışarıda 
çözümü aramanın bir anlamı yok esasında.” 


www.elele.com.tr 


GLÜTENSİZ BESLENME, 
KİLO ALMAYA NEDEN 
OLABILIR MI? 

Glütensiz diyet kilo verdirir mi 
ya da tam tersi kilo almaya neden 
olabilir mi? Bilmeden yanlış bir 
yol izliyor olabilir miyiz? Çölyak 
hastalığından etkilenenler haricinde 
glütensiz diyetleri destekleyecek 
bir araştırma olmamasına karşın 
buğday ve glüten sıklıkla medyanın 
gündeminde. Bazı kişilerin glüteni 
sindirememesi glüten hassasiyeti ya 
da intoleransı olarak adlandırılıyor ve 
çölyak hastalarının glüten tüketmeleri 
ciddi riskler taşıyor. Banu Kazanç'a 
göre kilo vermek, enerjiyi artırmak, 
otizmi tedavi etmek ve sağlıklı olmak 
için önerilen glütensiz diyetler, kişide 
çölyak hastalığı veya glüten duyarlılığı 
yok ise çok doğru değil. Kinoa, darı ve 
karabuğday gibi glütensiz tahılların pek 
çoğunun glisemik indeksi yüksek, yani 
kan şekerini aniden yükseltiyorlar. Kan 
şekerinin ani yükselişi hem kısa süre 
sonra acıkmamıza neden oluyor hem 
de kandaki şeker seviyelerini düşürmek 
için salgılanan insülin hormonunun 
yükselmesi kilo almaya neden oluyor. 
“Madalyonun diğer yüzü, glütensiz 
ürünlerin genellikle yağ ve şekeri 
daha fazla içermesi. Daha az lifli olan 
glütensiz ürünler kalori düzeyleri de 
yüksekse aksine kişinin kilo alımına 
neden oluyor” diyor Kazanç ve ekliyor: 
“Beslenme alışkanlıklarından glüten 
içeren gıdaları gereksiz yere çıkarmak 
metabolizma ve sağlığa yarardan çok 
zarar verebilir. Glüten içeren bütün 
tahıllar B vitaminleri, antioksidanlar, 
demir, selenyum ve magnezyum da 
dahil olmak üzere çok sayıda önemli 
mineralleri içerir. İyi bir sindirim 
için önemli olan lifleri de almanızı 
sağlar. Bu sebeple sağlığınız için 
ihtiyacınız kadarını almalısınız. Glüteni 
hayatımızdan tamamen çıkarmak yerine 
kısıtlamanın daha doğru olacağını 
düşünüyorum.” 

“Son moda diyetlerin çıkış noktası 
“kilo verdirir? mantığı, çünkü en 
fazla buradan prim yapılıyor” diyen 
Diyetisyen Üstay ise glütenle ilgili 
yapılan bir araştırmayı referans 
gösteriyor. “2013 yılında İngiltere'de 
yapılan bir çalışmada normal kilosunun 


altında olan çölyak hastalarından yüzde 
69'unun çölyak teşhisi konulduktan 
sonra kilo aldıkları görülmüş. Aynı 
zamanda yüzde 18'i kilolu ve yüzde 
42'si obez olan çölyak hastalarının 
teşhisten sonra kilo verdikleri tespit 
edilmiş. Bunun gibi daha birçok 
birbirini tutmayan çalışma var. Bundan 
dolayı net bir şey söylemek çok yanlış 
ama çalışmalar şunu gösteriyor ki 
glütensiz diyet yüzde 100 kilo verdirir 
diye bir gerçek yok. Verdirebilir de, 
aynı da tutabilir, aldırabilir de. Eğer 
çölyak hastası değilseniz ve glüten 
hassasiyetiniz yoksa kilo vermek 

için sakın glütensiz diyet ya da gıda 
intolerans testi sevdasına kapılmayın.” 


DETOKS BİR ZAYIFLAMA 
PROGRAMI DEĞİLDİR! 

Sebze ve meyvelerin sıvı şeklinde 
tüketilmesi de son zamanların gözde 
trendleri arasında. Banu Kazanç 
ise, bunun bir alışkanlık haline 
getirilmemesi gerektiğini söylüyor. 
Sıvılarla aldığımız kalori, katı beslenme 
ile alınan kalori ile aynı etkiyi 
göstermiyor. Öncelikle tok tutmuyor, 
çünkü çok çabuk sindiriliyor. Katı 
gıdalar ise mideyi daha geç terk ediyor 
ve daha uzun süre tok kalmamızı 
sağlıyor. Ayrıca, çiğneme ile fizyolojik 
doyma tepkileri artıyor. “Yiyeceklerin 
bu şekliyle püre haline gelmesi glisemik 
indeksi artırır. Detoks programları gibi 
yoğun olarak sıvı beslenmeye ağırlık 
veren, vücuttan toksinleri temizlediği 
için başvurulan programları pek 
çok kişinin genel sağlık durumunu 
bilmemesi sebebiyle uygulamasının 
sakıncalı olduğunu düşünüyor ve 
önermiyorum. Çünkü kişilerin kilolu 
olmasına çeşitli sağlık sorunları da 
eşlik ediyor. Bu durumda bilinçsizce 
uygulanan bu tür programlar sağlığa 
zarar veriyor. Bu yöntemi özellikle 
kalp ve şeker hastalığı olanların 
kullanmaması gerektiği dile getiriliyor 
ama bu uyarılar önemsenmiyor.” 


KETOJENİK DİYETİN 
SONUCU KALICI MI 
DEGİL MI? 

Son günlerde adına sıkça 
rastladığımız trendlerden biri de 
ketojenik beslenme. Banu Kazanç, 
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SAĞLIK 


ketojenik diyetleri önermediğini 
söylüyor ve ekliyor; “Karbonhidratları 
azaltıp, bol proteinli yiyeceklere 
yönelerek belki hızlı kilo verebilirsiniz 
ama hatalı davranmış olursunuz. 
Yüksek proteinli yiyecekleri tercih 
etmek uzun dönemde kalp-damar 
hastalıkları ve kanser riskini artırır. 
Proteinler et ağırlıklı olarak 
karşılandığında ise kanda toksik 
maddeler artar, bunlardan kurtulmak 
için karaciğer ve böbreklere daha 
fazla yük biner. Yüksek yağ içeriği 

olan ketojenik diyetler doymuş 

yağ ve kolesterol bakımından 

zengin oldukları için kalp ve damar 
hastalıkları riskini artırır.” Didem 
Kanca Üstay ise ketojenik beslenmenin 
100 yıldan beri ilaçla tedavi 
edilemeyen epilepsi hastalarında 
özellikle çocuklarda kullanılan bir 
diyet olduğunu söylüyor ve ekliyor: 
“Ketojenik diyet yapanların diğer diyet 
yapanlara göre daha hızlı kilo verdiği 
yapılan çalışmalarda ortaya çıkmış 
ama sorun şu: Bu ne kadar kalıcı? 
Diyet süreci bittikten sonra insanlar 
hızla kilo almaya başlıyor, çünkü hiçbir 
kalıcılığı yok.” 


VEGAN OLMAYA 
HAZIR MISINIZ? 

Alkali diyetin amacı kandaki pH 
yani asit seviyesini düşürmek. Diyet 
sırasında böbrek taşının oluşmayacağı, 
kasların ve kemiklerin kuvvetleneceği, 
kalp sağlığının gelişeceği, Tip 2 
şeker hastalığı riskini azaltacağı da 
savunduğu tezler arasında fakat 
bununla ilgili sonuçlanmış hiçbir 
bilimsel çalışmanın bulunmadığını 
söylüyor Didem Kanca Üstay. 
“Dünyada birçok bilimsel çalışma 
Akdeniz diyetinin ne kadar sağlıklı 
olduğunu kanıtlamışken böyle 
bir diyet prim getirmeyeceğinden 
kimse dengeli bir şekilde her türlü 
gıdayı tüketin demiyor. Alkali diyet 
tüm hayvansal gıdaları diyetinizden 
çıkarmanızı istiyor. Vegan olmaya 
hazır mısınız? Kaldı ki bugün İsviçre 
hükümeti vegan ailelere çocuklarını 
vegan beslemelerini yasakladı? 

Neden mi? Çünkü çocuklarda ciddi 
şekilde zihinsel ve fiziksel sıkıntılar 
görüldü. Bugün dünyanın en sağlıklı 
insanlarının yaşadığı Japonya'da alkali 
ya da glutensiz diyetlere yer yok.” 
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ÇAYLAR, BİTKİLER, 
DAHA NELER NELER... 

Bir zamanlar altın çilek furyası 
vardı, şimdi onun yerini bir başkası 
aldı; Moringa çayı. Didem Kanca 
Üstay bu konuda çok net: “En çok da 
buna gülüyorum. Bir çay nasıl insanı 
incecik yapsın, yağları eritsin. Dünün 
altın çileği, bugünün moringa çayı, 
yarının bilmem ne yaprağı. Bana sürekli 
farklı isimler altındaki ürünleri ya da 
diyetleri soruyorlar. Hiçbiri işe yaramaz. 
Mucize bir çözüm yüzyıllardır olmadığı 
gibi şimdi de yok. Bunların hepsi 
hurafe olduğu gibi bu tarz ürünlerin 
reklamlarını yapan medyatik doktor, 
diyetisten ve sağlıkçıları da kınıyorum. 
Sağlık Bakanlığı'nın bu konuyla ilgili 
yaptırımları olması gerekir. Halkımız bu 
kişilere güveniyor. Oysa bu insanlar para 
karşılığında her şeyi önerecek insanlar. 
İşin bu kısmı daha da vahim.” 


“Doğru beslenmenin 
trendlerle hiçbir 
alakası yok. Zaten 
düşünürseniz bu 
tarz diyetler hep üst 
tabakaya hitap ediyor. 
Kaç kişi asgari ücretin 
1600 lira olduğu bu 
ülkede protein ağırlıklı 
beslenebilir? Kaç kişi 
kilo kilo sebze alıp 
sularımı sıkıp içebilir? 
Ne zaman bütüne hitap 
edebiliriz o zaman 
daha sağlıklı bir 
toplum elde edebiliriz.” 


DİDEM KANCA ÜSTAY 


UNUTMAYIN! 


* Sağlıklı, yeterli ve dengeli bir diyet kişinin ihtiyacı olan kaloriyi sağlamalı. Kişisel verilere 
göre değişen kalori ihtiyacı, her besin grubunun, meyve ve sebzelerin, tahılların, yüksek 
kaliteli proteinlerin, yeterli süt veya diğer kalsiyum kaynaklarının ve sağlıklı yağlarının yer 
aldığı diyet programları ile karşılanmalı. 

* Sağlıklı bir diyetle amaçlanan; bütün besin gruplarından aynı özellikte olanların 
çeşitlendirilmesi yani aynı gruptan alternatif besinler seçilerek besin çeşitliliği tercih 
edilmeli. Sağlıklı bir diyet karbonhidratların, yağların ve proteinlerin doğru oranlarından 
oluşmalı. Kalorilerin yaklaşık yüzde 50'sini karbonhidratlardan, yüzde 30'unu yağlardan ve 
yüzde 20'sini proteinden elde etmemiz sağlıklı kabul ediliyor. 

* Detoks bir zayıflama programı değil. Sonrasında metabolizma hızlanacağından kilo 
vermeyi kolaylaştırır gibi gözüküyorsa da, gün boyu taze sebze ve meyveleri tüketmeyi ve 
tek besin grubuna dayalı beslenmeyi uzunca bir zaman sürdürürseniz vücuda fayda yerine 
zarar verirsiniz. Uzmanlar bu nedenle sağlıklı bireylerin bile detoks süresini hafta sonu ile 
sınırlamaları gerektiğini vurguluyor. 

* Sağlıklı olmak ve ideal kiloya sahip olabilmek için yeteri kadar dengeli yemek ve hareket 
etmek gerekiyor. 
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Bone Selection Yemek Takımı 
Bone Porcelain * 60 Parça 


YAZAR ŞEYDA COŞKUN'UN tüm yazıları için elele.com.tr/blog 


AŞKINIZ DA BEDENİNİZ 
KADAR HARIF OLMALI! 


Çünkü aşk ilişkinin ağırlığı ile ezilmek değil, beraber kanatlanıp uçmaktlır: 


YABAN 
MERSİNİ DEYİP 


GEÇMEYİN 


* Hücre yenilenmesini destekler ve yaşlanma 
belirtilerinin gecikmesine yardımcı olur. 

* Cildi besler ve cilt hücrelerinin 
yenilenmesine yardımcı olur. 

* Yaban mersini çok iyi bir C vitamini 
kaynağıdır. 

* Sakinleştirici özelliği vardır. 

Taze olarak yenildiğinde kanı temizler. 


Ne güzel bir histir aşık olmak, karnında uçan kele- 
beklerle başlar belirtiler... Yüzlerde hep bir tebessüm, 
adrenalin yükselir, elin ayağın birbirine dolaşır, hep heye- 
canlısındır, yere göğe sığdıramazsın kalbini aynı zaman- 
da iştahın kesilir, hiçbir şey yemek istemezsin çünkü ru- 
hunu besler aşk... 

Acısıyla tatlısıyla aşk hissedebi- 
leceğiniz en güzel duygulardan bi- 
ridir. İki insanı birleştiren bazen bir 
tesadüftür, bazen tek bir bakış, gü- 
lümseyiş... Ayıran ne olursa olsun 
ne ruhunuza ne de bedeninize za- 
rar vermesine izin vermeyin. 

Hayatımızın bazı dönemlerinde 


AŞK ÇAYI 


üzerimizde taşıdığımız, bizi yoran N MALZEMELER 
yükler olabiliyor. Bunlar bazen bir maaşa li 
ğ a : Zi * 10 gr hibiskus * | yeşil elma 

arkadaşımız bazen sevgilimiz, eşi- 2 *3 gr karanfil 
miz olabiliyor. Artık eskisi gibi his- | İL HAZIRLANIŞI 
setmediğimiz bir ilişkide sadece bir 8 | litre ag ve Seli 

: ... . y > atın ve akika aynamaya bırakın. 
şeyleri bitirebilecek cesarette olma- 


z N Sun Kaynadıktan sonra yeşil elma ekleyin 
dığımız veya hayır diyemediğimiz y ! ve beş dakika daha kaynatın. En son 


için vücudumuza istemeden de olsa 4 » v hibiskus ve limon çiçeğini atarak, 
“bili. elite açlığımı- /f kapağını kapatıp demlenmeye bırakın. 
zmn nedenini bulmamız lazım. Aç- 
lığımız acaba mideden mi yoksa 
ruhumuzdan mı kaynaklıyor? 
Bazen çok yemek yemiş olma- 
mıza rağmen kendimizi aç his- 
sedebiliriz. İşte bu açlık ruhsal 
açlığımız. Bizi bu açlığa sü- 
rükleyen kişiyi veya duygu- 
yu bulup, bununla yüzleşip, 
hayatımızdan çıkarmalıyız. Bu 
duyguyu ertelemek veya bundan 
korkmak ruhumuza olduğu kadar 
bedenimize de zarar verir. Ruhunu- 
ii v gelmeyen Biçir duğu Del hazırlayabileceğiniz bir yemek, yeni 
ninize de ya gelmeyecektir. 5 NT yerler keşfedebileceğiniz keyifli bir 
Bedeniniz ne kadar hafiflerse SEYDANIN tatil, birbirinizin gözlerinin içine 
kendinizi o kadar özgüvenli ve dinamik hissedersiniz, iŞ d elası ein il e 
kimseye ağırlık vermezsiniz. Bütün komplekslerinizden — nden yeni biE0ü eh iiçed ebilec eğiniz bir a ile 
bütün kaygılarınızdan uzaklaşırsınız ve o zaman daha ya- Biten aşkın üzer 
ln bir ilişki yaşarsınız, siz olursunuz. ge 


ine inanıp K -ndini doğaya nude tonlarda doğal bir makyaj tercih 
ıne > 
spora ve 


yürüyüşe vermek! edebilirsiniz. 
açlıınızla 
baş etmek 


ıçın... 


AYNA AYNA 
SOYLE BANA 


Şubat ayı eminim ki hepimize Sevgililer 
Günü'nü hatırlatıyor. Nereye gitsek, ne 
giysem, ne hediye alsam? 

Kırmızı güller serpiştirilmiş masalar, 
kalpli balonlarla, mumlarla dekore 
edilmiş mekanlar, abartılı kıyafetler, 
makyajlar, hediyeler bana hep 
beklentilerin ve stresin yüksek 

olduğu, sanki mutlu olma garantisiyle 
telkin edilmiş kutlamalar gibi geliyor. 
Bence sevgiliye verilebilecek en güzel 
hediye o anı en yalın, en huzurlu, aşk 
e i li 
e. kendini yemeğe Ve mek! dolu haliyle paylaşabilmek... Birlikte 


* Bedeninizi sevin. 

* Aynaile arkadaş ve tartı ile barışık olun. 

* Güzel gıdalarla bedeninizi ve ruhunuzu onurlandırın. Bedeniniz sağlıklı, besleyici, çiğ sebzeleri, 
renkli meyveleri, taze gıdaları, organik ürünleri, yağsız, hormonsuz etleri hak ediyor! 

* Kendinizi sevgi ile besleyin. 

* Duygusal yemek yeme isteğinden kaçının. Duygunuzu hissetmek için kendinize izin verin. 
Mutfağa girmek yerine, vücudunuzu hareket ettirin ve 20 dakika yürüyün. 

* Hadi hep beraber ruhsal bir detoks yapalım ve hayatımızda olmasını istemediğimiz duyguyu 
veya insanı hayatımızdan çıkartıp ruhumuzu da bedenimizle birlikte arındıralım. 
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KÖK HÜCRE NEDİR 


LÖSANTE Hastanesi Pediatrik Kemik İliği 
Nakıl Merkezi Bilgilendiriyor 


Kendine benzer hücreler oluşturmak üzere yüksek 
derecede özelleşmiş sınırsız sayıda bölünme ve 
çoğalma yeteneğine sahip ana hücredir. 


Kemik iliğimizde kan üreten az sayıda kök 
hücre bulunmaktadır. 


Ayrıca damarlarımızda dolaşan kan ile göbek 
kordonu kanından da kök hücre elde edilmektedir. 


HASTANE VA 
ZLOSANTE Lösev (0312666 7 666 
0, KURULUŞUDUR İncek - ANKARA 


Hastanemizdeki tüm bölümlerden elde edilen gelir ve sizlerin bağışları ile LÖSEMİLİ ve ONKO Çocuklarımızın tedavileri tamamen ücretsiz yapılmaktadır. 


ROPORTAJ 


ARTİK 
en; 
VARIM 


“Bu yaşımda tüketen değil üreten olmak 
gurur verici. Birinin eşi, birinin annesi 
diye adlandırılmıyorum” diyor Elele 
Avon Kadın Odülleri 2017'de Yılın Avon 
Kadımı seçilen Hülya Vardar: Gurur ve 
ayakları üzerinde dimdik durmanın ona 
yaşattığı mutluluğa şahit olmak paha 
biçilmez. 


Röportaj GÜLRU İNCU 
Fotoğraf NURDAN USTA 


ayata karşı eğilmez duruşuyla ve başarılı 

çalışmalarıyla ses getiren kadınların öne 

çıkarıldığı Elele Avon Kadın Ödülleri 

2017, bu yıl dördüncü kez gerçekleşti. 

Törende yıl boyunca gösterdiği 
performanslarıyla kadınlara ilham kaynağı olan Avon 
temsilcileri de ödüllendirilirken yıl boyunca gösterdiği 
üstün başarılarından dolayı Hülya Vardar, Yılın Avon Kadını 
seçildi. Onu yakından tanımak istedik, anlattı. 

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? 

Almanya'da ilkokul birinci sınıftan lise sona kadar ve 
devamında da büro yönetimi okudum. Kısa dönem süren 
bir iş hayatından sonra Türkiye'ye döndüm. Sonrasında 
evlendim. Bir kız, bir erkek evladım var. 

Avon'la yollarınız nasıl kesişti? 

Avon hayatıma 41 yıl önce girdi, 1976 yılıydı. Almanya'da 
temsilci oldum. Türkiye'ye döndüğüm zaman Avon'u 
gördüğümde çok heyecanlandım ve hemen bu aileye 
katılmak istedim. Kullanıcı, temsilci ve satış lideri olarak 
hayatıma damgasını vurdu. Yüzlerce insan tanıdım, ben 
onların hayatına dokunurken onlar da bende anılar bıraktı. 
İlk kaydını yaptığım temsilcinin çocuğunun çocuğu oldu. 

Avon Bağımsız Satış Lideri olmak için nasıl bir aşamadan 
geçmek gerekiyor, prosedür nasıl ilerliyor? 

18 yaşına basmış ve Türkiye vatandaşı olmak yeterli. 
Yabancıların oturma izinleri varsa onlar da olabilir, herkes 
temsilci olabilir. Yüz yüze, form doldurarak ya da akıllı 
telefonlarla online kayıt yapıyoruz. 

25 yıldır Avon temsilciliği yapıyorsunuz. Temsilciliğe 
nasıl başladınız? Bugünlere gelene kadar neler yaptınız? 

Güvendiğim markanın ürünlerini kullanmak ve onlara 
kolay erişmek için temsilci oldum. Arkadaşlarım benden 
ürün istemeye başlayınca ben de para kazanmaya başladım. 
Görüştüğüm herkese kataloğumuzu gösterince siparişlerim 
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“Kendi işimi yapmanın 
bana en büyük 
kazanımı kendimi 
geliştirmem oldu. Dört 
duvar arasından çıkıp, 
her kesimden insan 
tanıdım.” 


de büyümeye başladı. “En İyi Satış Yapan? ödülleri 
aldım hatta çocuklar bana “Avoncu Teyze? diyordu. İlk 
kazandığım parayla oğluma ortopedik bir bot satın 
almıştım. Şimdi yönettiğim bir ekibim var. Bilgilerimi 
onlarla paylaşıyorum, onların da kazanmaları için teşvik 
ediyor ve destek sağlıyorum. 

Eşiniz, çocuklarınız çalışma hayatına atılmanızı nasıl 
karşıladı? Geçmişte nasıldı, şimdi nasıl değerlendiriyorlar? 

Eşim önceleri çok karşı çıktı, kendi konumu ve çevresi 
nedeniyle ama başarılarımı gördükçe beni desteklemeye 
başladı. Çocuklarımı ise çok etkilemedi. İş saatleri bana 
kalmış, onlar okuldayken ben dışarıda, evdelerken 
ben evde işimi yönetebiliyorum. İşimi yürütmemi 
destekliyorlar. 

25 yıllık temsilciliğiniz boyunca unutamadığınız bir 
anıyı bizimle paylaşır mısınız? 

Bunca zamanın en değerli anısı Yılın Avon Kadını 
olmaktı diyebilirim. Bu yıl dördüncü kez düzenlenen 
gecede değerli şahsiyetlerle ödülümü sahnede almak tüm 
anıların önüne geçti. 

Kendi işinizi yapmanın size en büyük kazanımı 
ne oldu? Ailenizle, yakın çevrenizle, dostlarınızla 
ilişkilerinizde, hayata bakış açınızda size ne gibi olumlu 
özellikler kattı? 

Kendimi geliştirdim. Dört duvar arasından çıkıp her 
kesimden insan tanıdım. Açık fikirli, anlayışlı, konuşkan, 
dert dinleyip motive edebilen bir insan haline geldim. Bir 
ekipten sorumluyum, bu beni genç ve sağlıklı kılıyor. 

Çalışan, üreten bir kadın olmanın maddi yönü dışında 
en önemli yanı ne sizin için? 

Bu yaşımda tüketen değil üreten olmak gurur verici. 
Birinin eşi, birinin annesi diye adlandırılmıyorum. Ben 
varım. 

19 yaşında evlenmiş, kısa süre sonra da anne 
olmuşsunuz. Genç bir anne olarak hayata tutunmanın 
zorlukları olmadı mı? 

Zorluk yaşamadım, durumumuz iyiydi. Çocukları 
büyütürken eşim çok yardımcı oldu. 

Boş zamanlarınızı nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Hobileriniz neler? 

Raporları incelemenin dışında yemek ve tatlı yapmayı 
çok severim. Örgü, nakış, dikiş yapmak, çiçek yetiştirmek, 
kişisel gelişim kitapları okumak, internette araştırma 
yapmak, dışarıda yemek yemek, eşimle yurt içi ve yurt 
dışında tatile gitmek... Bu liste böyle uzar gider. 
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“Bunca zamanın en 
değerli anısı Yılın 
Avon Kadını olmaktı 
diyebilirim. Değerli 
şahsiyetlerle ödülümü 
sahnede almak tüm 
anıların önüne geçli.” 


Mekan için Big Chefs 
Suadiye'ye teşekkür 
ederiz. 
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SİUKS 


Simay Engür 


OYUNCAK 
HİKAYESİ 


letişim kuramcısı Marshall McLuhan 
yıllar önce, teknolojinin “insanların 
uzuvları" haline dönüşeceğini söylerken 
hiç de yanılmadı. Akıllı telefonları 
bir düşünün... Gerçekten de elimiz, 
kulağımız olmuş durumdalar; ancak 
bununla da kalmadı. Yüksek teknoloji 
bu kez de yatak odamızın duvarlarını 
yıkıyor. G noktasının zevk kontrolü, arık 
parmaklarımızın ucunda! Nasıl mı? 
Gelin birlikte keşfedelim. 


eks oyuncakları, birçok kadın tarafından tercih edilmesine rağmen 

genellikle 'partnerinizin ulaşamadığı yerde saklayınız” tavrıyla 

gizleniyor. Yalnız olduğunuz günlerde, tercihiniz ne aradığını iyi 
bilen bir vibratörden yana olabilir. Ancak bir partneriniz varsa, unutmayın ki 
bu bir takım oyunu! Seks oyuncakları, yatak odanızın yeni ve sadık üçüncüsü 
olma yolunda ilerliyor. Teknolojinin her alanda ivme kazanmasıyla, cinsel 
alışkanlıklarımızın da değiştiğini söyleyebiliriz. Bizi cezbeden bu gelişmelerin 
sonucunda, birçok kadının başucundaki komodininde başrol vibratörlere 
verildi. Bu alışkanlığımız değişmedi belki ancak sadece yalnızken değil; 
partnerinizle birlikte çıktığınız zevk avlarında da seks oyuncakları, puzzle'ın 
son parçası görevini görebilir! İster vibratör ya da vajina toplarıyla beraber uzun 
bir geçmişiniz olsun, isterseniz bu konuya çekimser yaklaşın Sevgililer Günü, 
partnerinizle birlikte bir oyuncak hikayesi yazmak için harika bir fırsat! 
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PARMAĞININ UCUNDA 
Alice'i Harikalar Diyarı'na 
sürükleyen beyaz tavşan misali, pek 
çok kadın da hala tavşan vibratörlerin 
peşinde; ancak yeni nesil vibratörlerin 
bu ikonik tavşanlardan bir artısı 
var: Dünyanın her yerinden kontrol 
ımkanı. Partneriniz, vibratörünüzü 
akıllı telefonlara indirilen aplikasyon 
aracılığıyla dünyanın öteki ucundan bile 
kontrol edebiliyor. Seks teknolojisinin 
bu yeni bebekleri, uzak mesafeli 
ilişkilerde mıknatıs etkisi yaratıyor 
diyebiliriz. Uzaktan kumandalısı, akıllı 
telefona uyumlusu, parmak ucuna 
takılanı derken vibratörler, hem kadının 
kendi vücudunu keşfinde hem de 
partneriyle olan ilişkisinde parmak 
ısırtan bir girmen sağlıyor. 


EVET! 

Sevgililer Günü'nde partnerinize, 
yüzük hediye etmeye ne dersiniz? Penis 
halkaları, uzun süre sertlik sağlaması 
yönüyle her iki tarafın da orgazmını 
zirveye taşıyabiliyor. Oy birliğiyle 
sevgililerin vazgeçilmez oyun arkadaşı 
olan penis halkaları, seks oyuncaklarına 
bir şans vermek isteyenler için doğru 
bir başlangıç olabilir. Konumuz yüzükse 
*tek taşımı kendim aldım' diyen 
kadınları da unutmamak gerekiyor. 
Tatmin noktalarınızı kendinizle baş 
başa doyuma ulaştırmak istiyorsanız, 

» elmas şeklinde bir vibratörü tercih 
edebilirsiniz. 
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YASAK ELMALAR 

Pelvik kaslarını güçlendirmek ve 
cinsellikten daha fazla zevk almak için 
yapılan Kegel egzersizleri sırasında, 
vajinal toplardan yararlanmak 
mümkün. Son yıllarda revaçta 
olan bu egzersiz, vajinal kasların 
güçlendirilmesi amacıyla yapılıyor. 
Hal böyle olunca seks oyuncaklarını, 
yalnızca yatak odanızın fantezi kaynağı 
olarak düşünmemekte yarar var. Bu 
pinpon topu büyüklüğündeki elmalar, 
rahim kaslarınızı çalıştırmanıza 
olanak sağlayan, son derece sağlıklı 
bir oyuncak. Böylece rahim ağzı 
sarkmalarının önüne geçmenin yanı 
sıra, cinsellik sırasında yüksek tatmine 
ulaşmayı da şansa bırakmayabilirsiniz. 


> 


# 


ÖNÜM ARKAM SOBE! 
Sevişmek söz konusu olduğunda, 
hayal gücümüz filmlerde 


izlediklerimizle ya da teknolojin 
 bayruğundaki oyuncaklarla sınırlı 


kalmamalı. Bu gerçekten de bir takım 
oyunu! Maskeler, acı ve zevk sınırlarında 
süzülen kırbaçlar, kelepçeler Grinin 

Elli Tonu'nun distopyası değil elbette. 
Sevgilinizle birlikte, arzularının 
doğrultusunda farklı rollere girmekten 
veya kendi yazdığınız bir kurgunun 
içinde gerçeklik algınızla oynamaktan 
çekinmeyin. Neden derseniz; sürprizler, 
sonu belli olmayan fanteziler ve belki 

de minicik bir zar her daim cinsel 
hayatınıza yepyeni orgazm kapıları 
açabilir. Sevgililer Günü, her gün kadar 
sıradan belki de fakat yatak odanıza 
yeni üyeler eklemek veya teknolojinin 
tütreşimleriyle bedeninizi şımartmak için 
eğlenceli bir bahane olabilir! 


DOĞRULUK MU, 
CESARET Mİ? 


Fantezi dünyanızın kapılarını bir miktar aralamanızın 
zamanının geldiğini düşünüyorsanız, sizin için yaratıcı 
alternatifler sunan web sitelerine göz atın. 


TWENTY 
ONE ELMAS 
VİBRATÖR, 
1224 


7 


WE VIBE 4 PLUS APP 
ONLY, 1395 


H&M SİMLİ BALO 
MASKESİ, 1529.99 
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ROPORTAJ 


Ekstrem, 
'POZİTİR 


oerçekçi 


Her zaman kendine has bir duruşu vardı; hala da öyle! Pamela beşinci stüdyo 
albümü Yara ile yaralarına rağmen ayakta durabilen insanları anlatıyor 
o güçlü vokaliyle. Arabesk ve Pamela kelimelerini bir araya getirmekte 
zorlananlardansamız, “Müziğin adı, tarzı ne olursa olsun beslendiği nokta 
insanın ve hayatın ta kendisi” diyen Pamela'nın açısından dinleyin bu kez 
şarkıları... Onun açısı hayatının da yansıması! 

Röportaj GÜLRU İNCU 
Fotoğraf NURDAN USTA 
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ROPORTAJ 


“20 yaşındaki benle 

şimdiki ben arasında çok 

da fark yok aslında, hala 

aynı fikirleri ve düşünceleri 
savunuyorum” diyen biriyle 
karşılaşmak insanı en basit 
tanımıyla mutlu ediyor, 
çünkü insanların büyüdükçe 
akıllandığı(!), akıllandıkça(!) 
hırslandığı ve hırslandıkça 
saflığını tamamen yitirip 
ruhsuz vitrin mankenlerine 
dönüştüğü bir dünyada 
yaşıyoruz, 

hem de her anlamda. 
Bilimkurgu filmleri çok da 
kurgu değilmiş meğerse, 
diyeceği geliyor insanın. 

Hal böyleyken Pamela'yla 
sohbet etmek insanda her 
şeyden önce yaşadığınız 

anın gerçek olduğunu 
hissettiriyor size. Sahnedeyken 
izlediğinizde kapıldığınız, 
şarkılarını dinlerken neden 
olduğunu anlayamadığınız 
halde içinizi kaplayan his 

bu. Yalın gerçeğe dair o salt, 
tarif edilmez kesinlik yani. 
Pozitif, samimi, net bir kadın. 
Gerçek, kesinlikle sahte değil. 
Bir de bu kadar kolay ve 
profesyonelce poz verebilen 
birine ancak profesyonel 

bir tiyatro sahnesinde 
rastlayabilirsiniz herhalde. 
Değinmeden geçemedim. 
Seveceğiniz, hayranlıkla 
izleyeceğiniz, coşkulu ve çok 
gerçek bir kadın duruyor 
önünüzde. Birini yakından 
tanıyacak olmanın keyfine 
varmanın tam zamanı öyleyse. 
30 soruda Pamela'yı çözmeye 
çalıştık. 


132 elele ŞUBAT 2018 


Arabesk şarkıları türün o kendine özgü hüznünden uzaklaşmadan ama 
modern bir sound'la seslendirmişsiniz. Bunun zor yanları nelerdi sizin için? 
Şimdiye kadar seslendirdiğim tüm cover şarkılarda aynı hissiyat ve sound 

var aslında. Bir şarkıyı seçerken ona nasıl bir farklılık, nasıl bir değişik lezzet 
katabilirim diye düşünüyorum. Nasıl ki bir yemeğin farklı pişirme yöntemleri 
varsa aynı şarkının değişik seslendirilmesi ve ona yeni bir tat katmak 
gerektiğine inanıyorum. Albümdeki şarkıları seçerken uzun bir süreçten 
geçtik. İlk dinlediğimde zaten bana uygun olup olmadığını anlayabiliyorum. 
Bana hızlı bir şekilde geçiyorsa, yorumlayabileceğim bir şarkı olduğunu 
anlıyorum. Kimini seslendirmek zor oldu, kimi ise kolayca aktı gitti. Bir de 
çok büyük isimlerin şarkılarını yorumlamak büyük bir risk. Bir yandan acaba 
dinleyici bu yorumu sevecek mi, nefret mi edecek endişeleri olmadı değil 
ama albümü dinleyenler hep olumlu şeyler söylediği için içime sinen bir 
albüm oldu. 

Albüme nasıl hazırlandınız yani her şarkının ruhunu yansıtmak için zihinsel 
bir hazırlık süreci geçirdiniz mi? 

Şarkıları seçmek oldukça uzun bir süreçti, çünkü içine girdikçe binlerce şarkı 
olduğunu anlıyorsunuz. En içimize sinenleri stüdyoda önce tek gitar, bazen 
de tek piyano eşliğinde demo olarak kaydediyorduk. Sonra da uygun ton 
belirleyip aranje süreci başlıyordu. O süreçte şarkının bana hissettirdiklerini 
sindirip, nasıl bir ruh haliyle yazıldığını anlıyordum az çok. Gerçekten çoğu 
büyük kederler taşıyan, büyük aşkların unutulmaz hikayeleri olduğuna emin 
olduğunuz eserler ve bu durum büyük sorumluluk hissettiriyor. Duyguyu en 
doğru şekilde dinleyiciye geçirmek için sözlerini ve bestelerini özümsedim. 
Şarkılardaki inişleri-çıkışları, sesinizle yaptığınız oynamaları çok sevdim. 
İnsan, sesini nerede nasıl kullanacağını, bunun dinleyiciye ulaşacağı en 
kusursuz anı ve bu iniş-çıkışların şarkıya neler katacağını öğrenebilir mi 
zamanla yoksa bu tamamen içten gelen bir tepki mi? 

Genç yaşta şarkı söylemeye başlamış olmam bir etken olabilir, tabii ki 

tiyatro mezunu olmamın da etkisi var. Şarkının duygusunu genel olarak 
kavrayıp ne anlattığının ve bunu başka bir şekilde nasıl anlatabileceğimin 
derdindeyim. Bir özlem mi var yoksa sevinç mi? Ayrılık mı yoksa nefret 

mi? Bunu o hissin hakkını vererek söylemek gerektiğini biliyorum sadece. 
Tabii ki şarkının neresinde haykırmak gerektiğini, neresinde sesinizi 
düşürmek gerektiğini düşünerek söylüyorum. Günlük hayatımızda nasıl ki 
kızdığımızda sesimiz yükseliyor ve sertleşiyorsa ya da üzüldüğümüz veya hayal 
kırıklığına uğradığımızda sesimiz küçülüyorsa ben de bu oyunları şarkılarıma 
katıyorum. 

Arabesk şarkılara rock sound'uyla yorum yapılması birkaç denemeden sonra 
benimsendi ve geçmişte başarılı örnekleri de oldu. Farklıymış gibi durmasına 
rağmen bu ikisini aynı potada buluşturan en güçlü duygular neler? İsyan mı, 
bir alt kültür olması mı yoksa bir yaşam felsefesi mi? 

Elbette ki yeni bir şey icat etmiyoruz, müziğin her zaman başka akımlarla 
beslenip şekillenmesi gerektiğini düşünüyorum. Rock ve arabesk de 
temelinde benzer duygulardan beslenip farklı biçimlerde kendini ifade 
ediyor ama temelinde insanlara geçirdikleri hisler benzer oluyor. İsyanla 
birlikte pek çok insani duygu var. Sadece isyan beslemez müziği, onunla 
birlikte aşk, sevgi, ayrılık, alınan yaralar, verilen ama tutulamayan sözler, 
kopuşlar da aynı potada buluşmasını sağlıyor. Blues ve caz müzik de benzer 
kanallardan dinleyiciye ulaşıyor sonuçta. Müziğin adı, tarzı ne olursa olsun 
beslendiği nokta insanın ve hayatın ta kendisi. Arabesk ve rock da en insani 
ve en gerçekçi hayatı anlatıyor. 

En çok hangi şarkı diğerlerinin arasında bir adım öne çıkıyor? 

Bu gerçekten çok zor bir soru. Beşinci stüdyo albümüm ve kayıt süresi en 
uzun olan içlerinde. Her dinlediğim bir öncekinin önüne geçip, seçmemi 
zorluyor. Hepsini çok ama çok severek seslendirdim. Dokuz şarkıdan dokuzu 
da kalbimde eşit değerde. 
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ROPORTAJ 


“Ekstrem şeyleri 
severim. Bir gece yoldan 
geçerken sırf bir yalıdan 
parti sesleri geliyor diye 

kapıyı çalıp davetsiz 
olarak o zaman için 
tanımadığım ama şu 
am çok iyi arkadaşım 
olan birinin partisine 
katıldım.” 
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6 Çocukluğunuza dönme gücünüz olsaydı hangi anınızı yenden yaşamak 
isterdiniz? 
Dayım farklı şehirde yaşadığı için bize çat kapı ziyarete geldiği zamanlara 
dönmek isterdim. Mutluluktan uçardım hep, onu kapıda görünce. Çocukluk 
fotolarımda hep dayımın omuzlarında gezerken görebilirsiniz beni. Onunla 
gezmek, alışverişlere gitmek, oyun oynamak, arabasında yolculuğa çıkıp 
müzik dinlemek, tatillere çıkmak... Sırf kahvaltımı edeyim diye salamlardan 
resimler yapar, ismimi yazardı. O da olmazsa, oyalanayım diye tırnaklarıma 
oje sürerdi yani dayımla geçirdiğim tüm o çocukluk zamanı çok eğlenceliydi 
benim için. 

7 Yaşamakla var olmak arasındaki fark nedir sizce? 
Yeni bir yere gittiğinizde o anın tadını çıkarmak varken sürekli kamerayla 
fotoğraf çekip, onu bir yerlerde paylaşmak ımı yoksa o anı vizörün ardından 
değil kendi gözlerinle izleyip beynine kazımak mı? Doğdun, var oldun ve 
hayat devam ediyor ama nasıl yaşıyorsun? Bu sorunun cevabına şunu yaptım, 
yarın bunu yapmayı istiyorum, bunu yapacağım diyorsan yaşıyorsundur. 

8 Kendinizle ilgili asla çiğnemediğiniz kural nedir? 
Prensipli biriyim, dürüstüm, açık sözlüyüm, yalan söyleyemem. Kendimden 
ödün vermemek diyebilirim. 

9 Bugüne kadar gördüğünüz en ironik şey nedir? 

Türkiye'de her gün haberlere bakmak yeterli... Hangi birini sayayım? 

Pozitif, karamsar ya da gerçekçi... Bu üç kelimeden hangisi size daha çok 

uyuyor ve neden? 

Kesinlikle pozitif. İkinci sırada gerçekçi yer alır ama asla karamsar bana 

uymaz. Ne düşünürsen osundur çünkü. Bunu bildiğim için pozitif kelimesi 

bana bumerang gibi döndüğü, hayatımı olumlu yönde geliştirdiği için ve hep 

olumlu yani pozitif geri döneceği için bana en uyan kelime. 

İnsanoğlunun en büyük trajedisi nedir sizce? 

Kendini bu dünyanın hatta evrenin sahibi sanması ve dünyayı mahvetmesi. 

Günümüze bakınca açıkça bunu anlıyoruz. Kirlenmiş doğa, hava, su, hepsini 

insanoğlu kendi elleriyle yapmıyor mu? Bencilce bir hayattan kurtulup hep 

almaktan vazgeçmek gerekiyor. Bu dünyayı ödünç aldığımızı unutmadan 

elimizden gelenin en iyisinin canlılara iyi davranmak, doğayı olduğu gibi 

muhafaza etmek, en yüce duygunun sevmek olduğunu anladığımız zaman 

bu trajediden sıyrılmış olabiliriz. 

Zor yoldan öğrendiğiniz en önemli hayat dersi nedir? 

Her aşktan sonra öğrendiğim en önemli ders, hayatının en üstüne o kişiyi 

yerleştirmemem gerektiği ama bu dersten hep sınıfta kalıyorum, çünkü aşk 

kadınıyım ben. 

Kimsenin sizi yargılamayacağı bir dünyada neyi yapma özgürlüğünüzün 

olmasını isterdiniz? 

O kadar çok şey var ki ama bunları yazarsam bana deli diyebilirler. Daha az 

deli olabilecekler ise dışarı pijamayla çıkıp rahatça alışveriş yapmak, trafikte 

kaldığın zaman arabadan çıkıp herkesle birlikte dans etmek, saçma sapan 

makyajlar ve kıyafetler giymek. Liste uzar gider valla sayarsam. 

En derinlerde yatan korkularınız neler? 

Yalnız kalmak, çok sevdiğim birilerinin ölümüne şahit olmak, birinin acısına 

çare bulamamak. 

En son ne zaman yeni bir şey denediniz? 

En son Iğdır'a gittim konser için. Benim için yeni bir şehir, yeni bir 

kültür demek. Çok misafirperver bir halkı var. Türkiye'nin doğusunu 

çok seviyorum, hala her seferinde aşık oluyorum. Geçen yıl Antakya'ya 

aşık olmuştum mesela, Oradaki yemekler dünyanın en lezzetli yemekleri 

diyebilirim. Bir de kasımda İspanya'ya gitmiştim, birkaç gün Barcelona'da 

tatil yaptım ama geçen sene gittiğim Kenya ve Kuzey Kutbu benim için 

gerçekten unutulmaz. 

Bugüne kadar birinden en son duyduğunuz en acımasız eleştiri neydi? 

“Arabesk mi söyleyeceksin yaaaa. Neden, senin tarzına hiç yakışmaz. Ne 4 

gerek var öyle şeyler yapmaya şimdi?” demişti biri. 1 
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“Çok büyük isimlerin 
şarkılarımı yorumlamak 
büyük bir risk. Bir 
yandan acaba dinleyici 
bu yorumu sevecek 
mi, nefrel mi edecek 
endişeleri olmadı değil 
ama albümü dinleyenler 
hep olumlu şeyler 
söylediği için içime 
sinen bir albüm oldu.” 
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“Her aşktan sonra 
öğrendiğim en önemli 
ders, hayatının 
en üstüne o Kişiyi 
yerleştirmemem 
gerektiğidir ama bu 
dersten hep sınıfta 
kalıyorum, çünkü aşk 
kadınıyım ben.” 
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Bir stadyum dolusu insana sadece tek bir şarkı söyleyeceksiniz, hangi şarkıyı 
seçerdiniz? 

Madonna'dan “Music Makes the People Come Together. 

Bir tarihsel karakterle, bilim adamıyla ya da sanatçıyla kahve içip sohbet 
edecek olsanız karşınızda kimin olmasını isterdiniz? 

Tarihsel karakter Mevlana ya da William Shakespeare olabilir. Bilim adamı 
ise kesinlikle Albert Einstein. Sanatçı olarak da Jeff Buckley karşımda olsun 
isterdim. 

Bugüne kadar yaşadığınız en travmatik deneyim neydi? 

Dört yaşında henüz yüzme bilmiyorken deniz yatağından suya düşüp, 
boğulma tehlikesi yaşamıştım. Bir de 2002 civarı evimde yangın çıkmıştı. 
Dostlarınız en çok hangi özelliğinizi sever? 

Arkadaş canlısı olmamı, eğlenceli ve parti insanı olmamı. Bunun yanında 
sevdiklerime çok düşkünümdür vefalı olmamı da severler. 

En çok hangi özelliğinizle gurur duyarsınız? 

Hislerim kuwvetlidir. Bu yüzden insanları ya da olayları çabuk kavrıyorum. 
Bana zarar gelebilecek durumlardan elimden gelen en kısa sürede uzak 
durmaya çalışıyorum. Bunun yanında dürüst olmam bana gurur verir. Bunun 
artık pek bulunmayan vasıflardan olduğunu düşünüyorum. 

Kırmızı çizgileriniz neler? Nelere asla tahammül edemezsiniz? 

Yapmak istemediğim bir şey için ısrar edilmesi, mutsuz olacağıma emin 
olduğum bir ortama katılmak zorunda olmak, emrivaki yapılması, üstümde 
baskı kurulması, özgürlüğümün elimden alınmaya çalışılması, özel hayatıma 
aşırı derecede müdahale edildiğini hissetmek. Bir de yalan. Gözümün 

içine bakarak yalan söylenmesi yani aptal yerine konmak. Buna tahammül 
edemem. 

En sevdiğiniz üç müzik grubunu söyler misiniz? 

Peyk, Flört ve Rolling Stones. 

O an hiç düşünmeden yaptığınız ama sonra düşününce çok utandığınız bir 
şey hatırlıyor musunuz? 

Bir gün baktım; ojelerim bozulmuş. Dur şurada, çantamda vardı deyip 
düşünmeden bir restoranda ojeyi çantamdan çıkarıp tam düzeltecektim ki, 
kardeşim “Abla, Allah aşkına ne yapıyorsun!” dedi. Ben de bir an hakikaten 
ne yapıyorum?” dedim. 

Bugüne kadar size yapılan en güzel jest neydi? 

Kuyruklu beyaz piyano ve pembe bir scooter'ı çok isterken, ikisiyle de ayrı 
zamanlarda evden girer girmez salonda karşılaşmam. 

Eğer geçmişe dönebilseydiniz 20 yaşındaki Pamela'ya neler söylemek 
isterdiniz? 

Aklını başına al fıstık... 20 yaşındaki benle şimdiki ben arasında çok da 

fark yok aslında, hala aynı fikirleri ve düşünceleri savunuyorum. Ben değil 
de Andre Gide'in bir cümlesini söylemek isterdim: “Olduğun kişi olarak 
sevilmemek, olmadığın biri gibi davranarak sevilmekten daha iyidir.” 

Eğer bir Disney karakteri olsaydınız, hangisi olurdunuz? 

Tinkerbell olmak tatlı olabilirdi. Uçuyorsun, perisin, iyilik yapıyorsun. 
Bugüne kadar yaptığınız en büyük çılgınlık nedir? 

Çok var aslında. Liste bitmez. Ekstrem şeyleri severim. Bir gece yoldan 
geçerken sırf bir yalıdan parti sesleri geliyor diye kapıyı çalıp davetsiz olarak 
o zaman için tanımadığım ama şu an çok iyi arkadaşım olan birinin partisine 
katıldım. Neyse ki tanıdı beni ve kovulmadım. Yıllardır da dostluğumuz 
devam ediyor. Artık özel olarak çağrılıyorum o yalıdaki partilere. 

Sizin için mükemmel bir günü nasıl tarif edersiniz? 

Evde müzik dinleyerek, güzel bir film izleyerek, harika bir kitap okuyarak ve 
spor yaparak geçirilen bir gün. Ne kadar fantastik değil mi? 

Yapmak isteyip de bir türlü zaman bulamadığınız bir şey var mı? 

Çok uzun bir liste olur bu. Görmek istediğim çok ülke, çok şehir var. Japonya, 
Brezilya, Vietnam, Kamboçya, Yeni Zelanda, daha çok sayabilirim. Uzun 
süren bir alışveriş yapıp gardırop yenilemek, elden çıkarılacakları ayıklamak, 
yerine yenilerini asmak. 
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YEMEK 


HİBİSKUSLU KIŞ 
İÇECEĞİ 


Hazırlama süresi: 25 dakika 
4-6 kişilik 


MALZEMELER 

250 gr (1 su bardağı) hibiskus 
| It su 

4 portakal suyu 

4 mandalina suyu 

2 greyfurt suyu 


DAVKIL İ > Yeşil limon dilimi 
Bergamot dilimi 
HAZIRLANIŞI 
Malzemeleri şarap rengi alana kadar 


kaynatın. Arzu ederseniz hardaliye, 


7 i üzüm şırası, elma suyu ya da esmer 

Hayat paylaşınca güzel... Dostlarınız | şekerle tatlandırabilirsiniz. Tarçın, yıldız 
için hazırlayacağımız şık bir sofrada anason, karanfil, kakule, karabiber, 
yenilen yemeğin tadı hiçbir şeyde yok! pembe biber gibi farklı baharatlarla 


lezzetini artırabilirsiniz. Soğuk ve sıcak 
olarak servis edebilirsiniz. 


Şerife Aksoy'un reçeteleri ile 
unutulmaz bir akşam davetine 
imzamızı alın. 


Prodüksiyon SELEN TANYERİ 
Fotoğraf NURDAN USTA 
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YER ELMASI 
ÇORBASI 


Hazırlama süresi: 40 dakika 
4-6 kişilik 


MALZEMELER 

* 12 adet kabuklu yer elması 

* 12 adet arpacık soğan 

* 250 ml tam yağlı manda sütü 
* 250 ml tavuk suyu 

* 50gr tereyağı 

* 2-3 çorba kaşığı zeytinyağı 

* Tuz, karabiber 


PUF NOKTASI 

Yer elması ile yapılan çorbalarda tuz miktarı 
normalden daha fazla kullanılmalı. Tercihen 
deniz tuzu yada maldon tuz kullanabilirsiniz. 


HAZIRLANIŞI 

Arpacık soğanları ve kabukları ile 
beraber yer elmalarını ikiye bölün. 
Fırında 200 derecede, üzerine 
zeytinyağı koyarak yarım saat 
pişirin. Tereyağı ekleyip biraz daha 
kavurduktan sonra manda sütünü 
de ekleyin. Kısık ateşte kestaneler 
yumuşayıncaya kadar pişirin. Piştikten 
sonra blender'dan geçirip, tavuk 
suyunu, tuz ve karabiberi ekleyip 
lezzetlendirin. Dilerseniz badem, 
pastırma, kıvırcık maydanozu yağda 
soteleyip, incecik kıyın. Servisten 
önce çorbanın üzerine koyun. 
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HARDALİYELİ 
ARMUTTATLISI 
VE KARANFILLI 
DONDURMA 


Hazırlama süresi: 35 dakika 
4-6 kişilik 


MALZEMELER 

»* 250 ml hardaliye 
* 3 kakule 

* 3 karanfil 

* 3 tarçın 

»* 3-4armut 

* Bal 


HAZIRLANIŞI 

Armutları kabuklarını soyduktan 
sonra, hardaliyenin içinde yumuşayana 
kadar kısık ateşte pişirin. Pişirdikten 
sonra kalan sosa biraz bal ekleyerek 
kısık ateşte çektirin. Akışkan bir sos 
kıvamına gelmeli. Altına brownie 
kıtırlarını yenilebilir simle birleştirip, 
taban yapabilirsiniz. Karanfilli 
dondurma ve çektirdiğiniz sos ile 
servis edebilirsiniz. 


KARANFİLLİ DONDURMA İÇİN 


MALZEMELER 

* 500 ml tam yağlı süt 

* 500 mlkrema 

* 250 ml elma suyu konsantresi 
* 6 karanfil 


HAZIRLANIŞI 
Süt, krema, elma suyu konsantresi 

ve dövülmüş karanfili kaynatıp, 
soğutun. Ardından bir gece soğutup 
dondurma karışımını süzüp, dondurma 
makinesine koyabilirsiniz. 
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HİNDİ BOHÇA 


Hazırlama süresi: 2 saat 
4-6 kişilik 


BOHÇA HAMURU İÇİN 
MALZEMELER 

* 50Ögrsiyezunu 

* 8 yumurta sarısı 

»* 80mlsu 

* 40 ml zeytinyağı 

* Tuz ve karabiber 


İÇ HARÇ İÇİN 

* Sadet kestane 

* 250gr tiftiklenmiş hindi göğüs 
* S5 adet adaçayı 

* 3 adet taze sarımsak 

* Bal 

»* Zerdeçal 

* Biberiye 


HAZIRLANIŞI 

Hamur malzemelerini karıştırıp, 
dolapta en az bir saat dinlenmeye 
bırakın. Zeytinyağı, bal, hardal ve 
biberiye ile hindi butunu marine edin. 
Üzerine tuz koyarak yüksek ısıda 
mühürleyin. (Tuz karamelizasyon 

ve kabuk oluşumunu artırır.) Bu 

işlemi ister ocağın üzerinde döküm 
tencerede, isterseniz de fırında 250 
derecede yapabilirsiniz. Mühürlemeden 
sonra pişme işlemi için tencereye, 
hindinin üçte birini kaplayacak şekilde 
su koyup, üzerini folyo ile kapatın. 

175 derecede 2 saat pişirin. Çıktıktan 
sonra kalın kalın olacak şekilde eti 
tiftikleyin. Zeytinyağı koyduğunuz 
tavada adaçayı yapraklarını ve sarımsağı 
soteleyin. Tiftik edilmiş hindi eti ile 
karıştırıp içine kestaneyi ekleyin. 
Karışımı bir kenara aldıktan sonra 
mantı hamurunu makarna aparatı ya da 
oklava ile açıp şekil verin. Ardından da 
iç harcı bohçanın içine koyup kapatın. 


PÜF NOKTASI 


Bohçaları kaynamış içine tuz atılmış, 
kabarcıklar çıkmayan suda 3 dakika 
pişirin. Tereyağına kırımızı toz biber 
atın. Tabağın altına çırpılmış yoğurdu 
koyup üstüne didiklenmiş hindi but, 
onun üstüne bohça koyup, kırmızı 
toz biberli karışımı döktükten sonra 
en üstte adaçayı yaprağı ile servis 
edebilirsiniz. 
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YEMEK 


KESTANELİ 
BAŞLANGIÇ 


Hazırlama süresi: 30 dakika 
4-6 kişilik 


MALZEMELER 

* Sadet kestane 

* | avuç yabani mantar 

2 adet pırasa 

1/2 adet armut 

50 gr tereyağı 

| avuç nar 

100 gr keçi peyniri 

I demet Latin çiçeği 

(ya da ıspanak, roka, tere) 


. 
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SALATA SOSU İÇİN 

* | tatlı kaşığı bal 

* | yemek kaşığı taneli aromalı hardal 
* Tuz ve karabiber 

* 3 yemek kaşığı zeytinyağı 


— 
7 
.. 


HAZIRLANIŞI 

Pırasanın halka halka doğranmış yeşil 
bölümünü zeytinyağında hafifçe soteleyin. 
Ardından mantarları ilave edin ve 
sotelemeye devam edin. Karışıma kestaneyi 
de ekleyip ocağın üstünden alın. Ilıkken 
armut, nar ve keçi peyniri eklenmiş salataya 
sosu ile birlikte ılık karışımı ekleyip servis 
edebilirsiniz. 


di 


god 
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BASKA BİR DÜNY. 


Katmand 


Nepal'in başkenti Katmandu'yu sevmek için 
onu olduğu gibi kabul etmek gerekiyor. Sırlarını 
nazlanarak veriyor... Keşmekeşini bir kenara 
bırakırsak, dua bayrakları asılmış sokakları, 
tapınakların kapısında bekleyen Narasimha 
aslan-insanları, vengarenk kıyafetleri, sefalete 
meydan okuyan dünyaları... Sonunda iyi ki 
gilmişim, görmüşüm diyorsunuz. 
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o ki elinizi kalp hizasında birleştirip 
başınızı hafifçe eğin ve 'namaste' 
deyin. Bu jestiniz Nepal'de 
aynı şekilde gülümsemeyle 
karşılanacak. Hayat şartları 
ne kadar zor da olsa, iki devin 

yani Hindistan ve Çin'in arasında 
sıkışmış bu küçük ülkede insanların 
gülümsemesinin ve gönüllerinin ne 
kadar geniş olduğuna şahit olacaksınız. 
Namaste! “Merhaba, hoş geldiniz, 
tanıştığımıza memnun oldum, hoşça 
kalın, görüşmek üzere” olmak üzere 
pek çok farklı durumda kullanılıyor; 
ortak yönüyse hepsinde iyi niyet olması. 
Klişe gibi görünebilir ancak Nepal 
halkı şimdiye kadar karşılaşacağınız en 
güler yüzlü insanlar olabilir. Yabancıya 
olan merakı ve saygıyı hemen ilk 
dakikada hissediyorsunuz. Yapacağınız 
alışverişlerde her daim pazarlık etmeyi 
unutmaz ve güvenebildiğiniz bir yerel 
rehber ya da turizm acentesi bulursanız 
ülkeyi huzurla keşfe çıkabilirsiniz. 


YÜKSEK İRTİFALARA ÇIKIN 
Huzur derken yükseklere çıkmanız, 
Himalayalar'ın eteklerinde yürümeniz, 
dağ köylerine gitmeniz lazım, lakin 
başkent Katmandu'da huzur bulmak, 
pokerdeki en iyi el olan royal flush 
çıkması kadar nadir. Yine de kaotik 
Katmandu 'yu sevebilmek için onu 
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olduğu gibi yani keşmekeşiyle kabul 
etmek gerekiyor. Sırlarını nazlanarak 
veriyor. Çoğunlukla şehirde 

yürüyüş yapmayıp taksiye binmeniz 
gerekiyor, çünkü 2 km'lik yol, trafik 
sıkışıklığında yarım saat sürebiliyor. 
Ama siz farklı yerler görüp Nepal 
halkıyla iletişim kurunca -ki 

büyük çoğunluk İngilizce'ye vakıf- 
Katmandu 'yu sevmeye başlıyorsunuz. 


KURAK MEVSİMDE 
MASKE ŞART 

Kent, Türkiye'de zırt pırt korna 
çalan minibüslü caddelerden daha 
gürültülü, kurak mevsimde merkezi 
yoğun egzoz ve toz bulutu kaplıyor. 
Tozzoz (toztegzoz) maskesi takmanız 
da şart oluyor. Muson zamanı 
giderseniz daha temiz ama daha sıcak 
oluyor. Katmandu ve yakın çevreyi 3-4 
günde gezebilir, en önemli turistik 
duraklara uğrayabilirsiniz. 

Katmandu, 1350 metre 
yükseklikte, iki nehrin birleştiği 
yerde duruyor. Şehirde gezerken 
Bagmati ve Bishnumati'yle yollarınız 
kesişiyor. Nehir kıyısından gitmenizi 
harfiyat ve kirlilik yüzünden pek 
önermiyorum ancak ölü yakma 
törenine şahit olmak isterseniz, 
çevrenizde mini bir araştırma 
yaparak denk gelebilirsiniz. 


ÜÇ BİN METRELİK DAĞ 
TACI 

Şehir Himalayalar'ın eteklerinde 
3 bin metre yükseklikteki bir dağ 
tacıyla çevrili. Buradaki köyler örneğin 
Nagarkot, amatör yürüyüşçüler için 
ideal. Himalaya manzaraları nefes 
kesici. Doğu ve güneydeki iki ziyaret 
edilmesi gereken kasabayı yani Patan 
ve Baktapur'u da eklersek 1.5 milyona 
ev sahipliği yapıyor yorgun Katmandu 
Vadisi. Bu iki kasabayı mutlaka 
görülecekler listesi'ne almalısınız. 


BÜYÜLEYİCİ BAKTAPUR 
Baktapur'da konaklamak iyi bir 
fikir olabilir. 2015 yılının nisan ayında 
yaşanan 7.9 büyüklüğündeki depremde 
başkente nispeten daha az zarar 
görmüş. Kasaba sadece yayalara açık, 
ki bu da kornasız alan demek. Hayvan 
heykelleriyle donanmış tapınağın 
yanında bir '“om' deyip bir kafeye 
çökebilir, yeşil çay yudumlayıp Nepal 
rehber kitabınızı okuyabilirsiniz. 10 
numara, 5 yıldız! Burada Hinduizm ve 
Budizm'in en güzel tapınak örneklerine 
şahit olursunuz. Hikayesi boldur bu 
hayvan reenkarnasyonlu tanrıların. 
Aileler görürsünüz, torun tombalak 
gelmiş, adaklar adarlar, mumlar 
yakarlar. Yaşayan gerçek bir müzedir 
Baktapur, içiniz açılır. Patan kasabası da 


www.elele.com.tr 


Katmandu gibi dinamik, yarım günlük 
bir turla görülmeye değer. 


KATMANDU'NUN KALBİ: 
DURBAR 


Katmandu 'ya dönersek; şehrin 
kalbi Durbar Meydanı'nda atıyor. 
Depremde çok hasar görse de ve 
2.5 yıldır restorasyon çalışmaları 
sanki kaplumbağalar tarafından 
ağır ağır yapılıyor gibi görünse de 
halen çekiciliğini kaybetmemiş. 
Meydan Ortaçağ'dan kalan tapınaklar 
ve kraliyete ait çok katmanlı 
süslü yapılarla dolu. Burayı yerel 
rehberle gezebilirsiniz. Sizin hangi 
memleketten geldiğinizi sorup, eski 
Türk müşterilerinden aldıkları imzalı 
referans notlarını gösteriyorlar. Çok 
tanrılı ve onların reenkarnasyonlarına 
ait hikayeler anlatıyorlar. Aileleriyle ilgili 
sorular sorarsanız, hoşlarına gidiyor ve 
çoğunlukla ekstra bilgi vermeye hazırlar. 
Tabii pazarlık etmeyi unutmayın. 


YAŞAYAN TANRIÇA 

Burada anlatılan hikayelerin başında 
Kumari Devi yani Yaşayan Tanrıça 
geleneği geliyor. Buradaki amaç; ilahi 
kadın enerjisinin kutsanması. Kumari 
üç yaşındaki kız çocuklarının arasından 
seçiliyor. 40 kriter var; yuvarlak kafaya, 
siyah gözlere, düz ve uçları sağa doğru 
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i yakılıyor, tıpkı ölen insanlar gibi. 


Dua yazılı bayraklar barış, 
merhamet, güç ve bilgeliği teşvik 
etmek için asılıyor Nepal'de. 
Rüzgarla iyi niyetler her yere 
dağılıyor. Bayraklar eskiyince 


Yeni bayraklar asılıyor, yeni 
insanlar doğuyor. 

Kökeni Şamanizm'den gelen beş 
renkte sıralanıyor: Mavi gök, 
beyaz hava ve rüzgar, kırmızı 
ateş, yeşil su ve sarı dünyayı 
simgeliyor. Şehirde de sefaleti, 
keşmekeşi örtüyor. 


kıvrılmış saçlara, inek gibi uzun kirpiklere 
sahip olma gibi. Binlerce çocuk arasından 
büyük bir titizlikle seçilen Kumari dini 
törenlerde yerini alıyor. Bu, ailesi için 

çok prestijli bir durum, hayatta insanın 
başına bir kez gelebilecek bir şans, ailesini 
az görme pahasına. Kumari genç kızlığa 
adım atınca görev değişikliğine gidiliyor. 
Meydana yakın Freak Sokağı, 60'lı yıllarda 
Nepal'e akın eden hippilerin yeri, bugün 
uyuşturucu madde satan dükkanlar 
kapanmış da olsa halen turistlerin uğrak 
noktası. 


MALA TESPİHLERİYLE 
YA SABIR 


Nepal, hayvan dostları için biraz 
karmaşık duygular uyandırabilir. Tantrik 
gelenekte hayvanlar kurban ediliyor. 
Beş tür hayvan ve her daim erkek 
olanlar adak için uygun. Asya mandası, 
keçi, koyun, tavuk ve ördekler. İnekler 
kutsal hayvanlar ve asla adak olamazlar. 
Köylerde de bazen başıboş, öyle 
ortalıkta gezinen çöp karıştıran ineklere 
rastlayabilirsiniz. Eğer yolda önünüze 
çıkarlarsa, genelde Budist rahiplerin 
taşıdığı ama hippi hareketiyle pek moda 
olan bodhi ağacının (Ficus religiosa) 
meyvesinin çekirdeğinden yapılan 
tespihlerinden bir tane edinin ve tespih 
elinizde ineklerin kenara geçmelerini 
sabırla bekleyin. 


Swayambuna, Katmandu'da 
Budistler için çok önemli bir 
hac yeri. Girişte sizi minik 
suratlı, boz tüylü, kırmızı 
tenli makaklar karşılıyor. İlgi 
çekmek için çığlıklar, taklalar 
atıyorlar. Buda 2500 yıl önce 
insandaki maymun aklından 
söz ediyor. Maymun aklı bize 


“Ya cüzdanı çaldırırsam, ya 
biz buradayken eve hırsız 


vs..” Neyse ki Buda maymun 
aklına karşı tedaviyi de 
söylüyor: Meditasyon. 


Bhaktupur'daki Taleju Hindu Tapınağı. Pasni töreni için 
ailesi süslemiş, püslemiş. Pasni töreni katı yiyeceklere 
başlangıç töreni ve tarihini Hindu astrolog seçiyor. 
Kızlar 5, erkekler 6 aylıkken yapılıyor. Bir nevi 

bizdeki Diş Buğdayı. Her kastın bebekler için benzer 
kutlamaları var. Gözlere sürme çekiliyor, alnına tikalar 
sürülüyor. Tika üçüncü gözü temsil ediyor. En önemli 
enerji noktası alna konuluyor. 


MOMO TATMADAN DÖNMEYİN 
Momo tatmadan dönmeyin. Hint ve Tibet 
mutfaklarından etkilenen Nepal mutfağının 
vazgeçilmezidir Momo; aslında bir çeşit iri bir 
mantıdır. İçine sebze kıyılır, mantarlı yahut etli 
çeşitleri de vardır. Japonlar'ın gyoza'sına da 
benzer. Ya buharda pişirilir ya da yağda kızartılır. 
Sokağa taşmış mini büfelerde tadabilirsiniz, yahut 
Katmandu'da en turistik restoran ve dükkanların 
olduğu Thamel'de yiyebilirsiniz. Nepal'de ana yemek 
mercimek, pirinç, haşlanmış ıspanak ve diğer sebze 
ve baharatlarla hazırlanan Dal Bat'tır. 
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sürekli korku, endişe veriyor: 


girerse, ya bileğimi burkarsam 


BİR 'OM' ÇEKİN YETER! 

Nepal, başta dağ sporcuları ve doğa meraklıları 
arasında popüler bir ülke. Turizm önemli bir gelir 
kaynağı. Bir de gurbetçilerin yolladığı dövizler 
önemli bir kaynak. 30 milyonluk ülkede yaşayan 
insanların yüzde 65'i tarım sektöründe, geriye kalan 
kısım hizmet sektörü ve diğer küçük ticari alanlarda. 
Ülkede endüstriyel bir alt yapı yok, başkentte yeraltı 
kanalizasyon şebekesi de mevcut değil. Sıkça yaşanan 
elektrik ve su kesintileri turistleri paniğe sürüklese 
de 'om' deyip geçin, hayat sürprizlerle güzel! Hem 
Buddha ne demiş; “Sonunda hayatta sadece önemli 
üç şey vardır; ne kadar sevdiğiniz, ne kadar nazikçe 
yaşadığınız ve sizin için bir anlamı olmayan şeylerden 
şükranla vazgeçtiğiniz.” 


me İm 


123 DİL, 60 KAST 


Nepal çoklu din, ırk, aşiret ve 
kültürlere ev sahipliği yapıyor. 123 
değişik yerel dil mevcut. Nüfusun 
yüzde 45'i ana dili olarak Nepali 
konuşuyor. 60 küsur kast var. 
Farklı kastlar arasında evlilikler 
nadir olarak gerçekleşiyor. Bir 
nevi kader; iş, eş kastın içinden 
aile büyükleri tarafından seçiliyor. 


ETİMOLOJİK AÇIDAN NEPAL 
Nepal kelimesinin türetilmesi, birtakım farklı 
teorilerin konusu. Sanskritçe nepalaya 'dağların 
eteklerinde” veya “ayağa kalk” anlamına geliyor. 
Tibetçe niyampal “kutsal topraklar” anlamında. 
Katmandu Vadisi'nde yaşayan Newar halkının dilinde 
ise 'orta bölgenin ülkesi” anlamına geliyor. Kışın 
yüksek rakımlarda kar yağsa da düşük irtifalarda 
rahatlıkla yürüyüş yapabilirsiniz. Sabah-akşam sıcaklık 
4 derece civarına düşse de öğlen güneşli havada 
sıcaklık 20 dereceye çıkabilir ki bu kışın Nepal'i 
tercih etmeniz için bir neden olabilir. 
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KARMA DİN 


Nüfusun yüzde 81'i Hindu, yüzde | |'i Budist. 

Ancak biri din, biri felsefe olan bu iki ayrı yol iç içe 
yaşanıyor, gelenek görenekler harfiyen uygulanıyor. 
Yerli Kırant dininin oranı yüzde 3.6. Müslüman 
nüfusun oranı yüzde 3.2. Hıristiyanlık oranı yüzde 
0.5. Geri kalmış ülkeler listesinde olan Nepal'de 
“Halk yoksul değil, devlet fakir” derler. Bu bir açıdan 
doğru. İnsanların büyük aileleri, sıkı bir sosyal ağı 
var, kimse açlıktan ölmüyor, sokakları Hindistan'daki 
gibi evsizler doldurmuyor her ne kadar istatistikler 
halkın yüzde 25'i açlık sınırının altında dese de. 
Ancak kız çocuklarının okula gitme oranı düşük, 
çocuk yaşta evlendiriliyorlar. Kadına şiddet acı bir 
gerçek, ülkeye tek başlarına gelen kadın turistlerin 
dikkatli olmaları şart. 
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NE ALINIR? 


Kaşmirden atkılar, şallar, battaniyeler, 
paşminalar. Dekorasyon ve meditasyon için 
mandalalar. Yün örme şapkalar, eldivenler, 
atkılar. Keçeden rengarenk patikler, 
dekorasyon eşyaları. Tişörtler. Kaplan 
desenli ipek veya yün el dokuması Tibet 
halısı ve kilimler. Pirinçten el yapımı Buda, 
diğer tanrıların heykelleri. Tahta oyma 
kutular, kuklalar. Everest fotoğraflı hatıra 
posta pulları. El yapımı kağıttan defterler, 
fotoğraf albümleri, takvimler. Tütsüler ve 
baharatlar. 
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MUTLAKA 
GÖRÜLMELİ 


: Chitwan Doğal Parkı: 
Nepal'in güneyinde yer alıyor. 
Bengal kaplanı, gergedan, fil 
gibi türlerin yaşadığı parkı 
görmeden dönmeyin! 


* Maymun Tapınağı: 
Başkentin 2 km batısındaki 
Swayambu Stupa'sını 
(mabedini) mutlaka görülmesi 
gerekenler listesine alın. 
Çevresinde makaklar yaşadığı 
için Maymun Tapınağı da 
denilen bu yapı 1500 yıllık. 
Budistler için çok önemli bir 
hac alanı. 2015 depreminde 
zarar görse de hala ayakta. 
Şehrin panoramik görüntüsü 
için günbatımında ziyaret 
etmek çok hoş oluyor. 


* Katmandu Vadisi, Patan ve 
Baktapur kasabaları: Doğu ve 
güneydeki iki ziyaret edilmesi 
gereken kasabayı yani Patan 
ve Baktapur'u da eklersek 1.5 
milyona ev sahipliği yapıyor 
yorgun Katmandu Vadisi. 

Bu iki kasabayı “mutlaka 
görülecekler listesi'ne 
almalısınız. 


li UNUTMAYIN! 


Mutlaka şişelenmiş, kapağını ilk sizin 
açacağınız su için. 

e Tifo, kuduz gibi salgın hastalıklar 
Nepal'in bir gerçeği. Gideceğiniz bölgeye, 
kalacağınız süreye göre aşı olmalısınız. 
Detaylı seyahat planı yaptıktan sonra, 
ülkeye girmeden 1-2 ay önce gerekli aşılar 
için bir seyahat hekimine başvurun. 

* o Nepal'deiklim, yüksekliğe bağlı olarak 
değişiyor. Güneyde tropikal iklim kuzeyde 
ise Himalayalar'ın zirvelerinde kutup iklimi 
görülüyor. Katmandu Vadisi'nde ilkbahar 
mart-mayıs arasında ve bahar demek çiçek 
demek. 

» Nepal'in milli çiçeği Rhododendron. 
Türkçe'de komar, ormangülü adlarıyla 
biliniyor. Balkonda baktığımız güzelim 
açelyalara akraba. Karadeniz Bölgesi'nde 
doğal olarak yetişiyor. Hatta meşhur Anzer 
Balı'nın ve Deli Bal'ın üstün özelliğinin bu 
çiçekten kaynaklandığı söylenir. 

* o Haziran-ağustos arası muson zamanı. Bu 
dönemde Katmandu'nun havası bile sanki 
daha temiz. Sonbahar yani eylül-kasım 
arası dağ yürüyüşü, dağ tırmanışı için en 
uygun zaman. Turistik açıdan yüksek sezon 
olduğu için erken rezervasyon gerekiyor. 

» o Nepal'e gelirken iyi bir fotoğraf makinesi, 
hafif ve dayanıklı sırt çantası, rahat yürüyüş 
botları getirirseniz pişman olmazsanız. 

e oEkim-kasım arasında yeni ayla başlayan 
Dashain Bayramı'nda halen yaşatılan 
Hindu geleneklerini öğrenebilirsiniz. 
Dashain hilal, ilk dördün, şişkin ay, 
dolunaya kadar 15 gün sürüyor. Tanrıların 
şefkati ve bereketi gelsin diye evler 
temizleniyor. Başka ülkelerde çalışan 
gurbetçiler ailelerinin yanına dönüyor. 
Bayramın en popüler aktiviteleri olan 


uçurtmalar uçuruluyor, ailece kart oyunları 
oynanıyor. 

Istanbul'dan Katmandu'ya düzenlenen 
direkt uçuş 6.5 saat sürüyor. Havalimanında 
kolayca alınan vize (yanınızda birkaç vesikalık 
fotoğraf bulundurun. 15 günlük vize 25 ABD 
doları) ile bu küçük ülkenin sırlarına vakıf 
olabilirsiniz. 

Nepal için en az iki hafta ayırmak şart. Eğer 
Everest Ana Kampı'na çıkmayı hedefliyorsanız 
bir ay ideal. Ancak kültürel turlar, alışveriş 

ve birkaç günlük kısa mesafeli yürüyüş için 
gelmek isterseniz havaalanından itibaren sizi 
taşıyacak şoförlü bir araba tutmanız gerekiyor. 
Nepal'de araba kiralamayı düşünmeyin bile. 
Trafik ışıklarının, işaretlerin olmadığını, 
yolların köstebek yuvaları gibi delik deşik 
olduğunu, sokak isimlerinin yazılmadığını, 
üstelik direksiyonun sağda olduğunu 
aklınızdan çıkarmayın. 

Eğer tur şirketiyle seyahat etmiyorsanız, 
oteliniz vasıtasıyla havaalanı transferi 
yapabilirsiniz. Tribhuvan Havaalanı şehir 
merkezindeki en turistik cadde Thamel'e 12 
km mesafede. Taksi ücreti 700 Nepal Rupisi 
(aşağı yukarı 7 ABD doları). Bu mesafe trafiğe 
bağlı olarak 30 dakikayla | saat arasında 
katediliyor. 

Nepal kültürü size sabrı yeniden 
tanımlayacak. Geç mi kaldınız? Uçağınızı 

mı kaçırmak üzeresiniz? Sakın bağırıp 
çağırmayın. Sakın! Gözlerinizi kapatın. 

Derin nefes alın ve sakın telaş yapıp zaten 
değiştiremeyeceğiniz şeyler üzerine 
üzülmeyin. Her şeyde bir hayır, güzellik 
vardır. Om! Buddha ne demiş; su kabı 
damlaya damlaya dolar. Akıllı insan da 
içindeki iyiliği yavaş yavaş doldurur. Siz akıllı 
tarafta kalın. 
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OTOMOBİL 


Arzu Sözeri 


EE 


pi 


GENÇLİK AŞISI 


Şık, genç ve sevimli, adeta yaramaz bir çocuk havasında. Dış ve iç 
tasarımında renklerin kullanımıyla ilk görüşte kalbinizi fetheden yeni 
gençlik aşımz Citroen C3 Aircross, çok çeşitli kişiselleştirme imkanı 
sunarken, hafta sonu gezileri için de ideal bir dost. 


ruk otomobillerde segmentler ve modeller kadar renkler 

As konuşuluyor. C3 Aircross kapıda beni beklerken 

ıruldum ben. En sevdiğim iki renk ile orada sempatik 
sempatik duruyor. Kasım ayında Türkiye'ye giriş yapan Citroen 
G3 Aircross, 85 gövde kombinasyonu ve 5 kabin tasarım 
seçeneği ile çok çeşitli kişiselleştirme imkanı sunuyor. Dış ve 
iç tasarımda renkler o kadar güzel detaylarda kullanılmış ki 
otomobile binerken keyfiniz yerine geliyor resmen. Tabii konu 
sadece renkler değil, sürüşü de çok zevkli. Günlük yaşamdaki 
yolculuklar veya hafta sonu kaçamakları için ideal bir yol arkadaşı 
olan G3 Aircross, benzinli PureTech ya da dizel BlueHDi motor 
seçeneklerine sahip. 


FOTOĞRAF: ERSEN ÇÖREKCİ 
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FERAH TASARIM 

Citroen C3 Aircross güçlü, özgün ve canlı duruşu ile dikkat 
çeken, 4.15 m uzunluğunda geniş hacimli ve çok yönlü kullanımı 
olan bir SUV. Yerden yüksek tasarım, yüksek sürüş pozisyonu, 
büyük jantlar, ön ve arka tamponlardaki koruyucu panelleriyle 
gerçek bir SUV tasarımına sahip. Yatay çizgilerle genişlik algısına 
katkıda bulunulan kabinde ferahlık ve güven hisleri büyük bir 
uyum içerisinde. Panaromik tavan ise aracın içine ayrı bir ferahlık 
katıyor. İç mekanda dokunmatik ekranlı bilgi-eğlence sistemi, 
çok da kafa karıştırmayan düğmeler... Sadece vites pozisyonu 
göstergesini bulmanız zaman alıyor. Alt kısımda ve küçücük, hani 
biraz göz bozukluğunuz varsa göremeyebilirsiniz de. 


YOKUŞ KORKUSU MU,ODA NE? 

Grip Control ile birlikte sunulan Hill Assist Descent (Yokuş 
İniş Desteği) sayesinde çok eğimli yokuşlardan inerken aracın 
hızı otomatik olarak ayarlanıyor. Bu teknoloji sayesinde yokuş 
aşağı inerken otomobil, sürücünün gaza veya frene basmasına 
gerek kalmadan hem düz bir şekilde ilerliyor hem de kayma 
riskini sınırlıyor. Sürücü inişe hangi hızla girdiyse sistem inişi o 
hızla tamamlıyor. Sistem, sürüşün normalde stresli olabileceği 
durumlarda kontrol ve güvenliği artırmak için aracı çok düşük 
bir hızda (3 km/s kadar indirebiliyor) tutabiliyor yani kötü yol 
koşullarında riski oldukça azaltıyor. C3 Aircross ile dağ, tepe, bayır 
gezemedik ancak şehirde favorilerim arasında. 


DİKKAT ÇEKEN 
DETAYLAR 


e 2.60 metrelik 
dingil mesafesiyle 
segmentinin en 
geniş iç mekan 
özelliklerine sahip. 
Arkadaki geniş diz 
mesafesi de dikkat 
çekiyor. 


9 Segmentinin 
en yüksek 
tavanlarından birini 
sunuyor. Ön ve 
arkada en yüksek 
baş mesafesiyle çok 
rahat. 


se 150mmöne 
ve arkaya 
kaydırılabilen 
arka koltukları ve 
60/40 yatırılabilen 
sırtlıkları var. 


e 128cm'likgöz 


hizası ile yüksek 
sürüş konumuna 
Dışarıdan çok büyük görünmemesine sahip. 


vağmen şaşırtacak derecede ferah bir iç 
mekan sunuyor. Geniş cam üsl tavanın 
bunda etkisi büyük. 


e 410 litrelik bagaj, 
koltuk sırtlıklarının 
yatırılmasıyla 520 
litreye çıkıyor. 
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PSİKOLO 


Simay Engür 


büyülü ana herkes tamık olsun diye, tek taşımızı 
#shesaidyes kararlılığıyla sosyal medyada paylaştımız, 
fazla kilolarımzadan arındımz, fotoğrafçının hatrına 
bembeyaz gelinliğinizle çimlerde yuvarlandınız. Yetmedi; 
bdlayı için rotamızı Karayipler'e de çevirdiniz. Her şey 
tamam! Tamam mı gerçekten? Küçük bir detayı atlamış 
olabilir misiniz? Siz gerçekten evliliğe hazır mısınız? 


Ibette ki evlilik 
kurumunun, kadınları 
geri planda tutmak 
için inşa edildiğini 
düşünenler de yok 
değil. Hatta kimilerine 
göre evlenmemek, Betül Mardin'in 
de dediği gibi: One problem less (bir 
problem eksik)! anlamına geliyor. 
Kimilerine göreyse evlilik, ister mantığı 
cezbeden yönleri ağır bassın; isterse 
ruhun romantik tarafını doyursun 
yüzde yüz gerekli. Evlilik kurumu, 
yüzyıllardır kadınların fantezisi ve her 
genç kızın rüyası olarak beynimize 
kazındı. Üstelik bu gerekliliği bizlere 
aşılayan, yalnızca kültür ve normlar da 
değil. Karşınızda tüm şatafatıyla sizi 
bekleyen bir evlilik endüstrisi var! Eğer 
çevrenizde sihirli “evet” haykırışından 
sonra, minik bir Ikea katoloğuna 
dönüşmüş olan bir arkadaşınız varsa 
kendisine sakince sorun: Sen tam 
olarak ne için “evet” demiştin? Sex and 
the City dizisinin devam filmini bir 
düşünün... Filmin cool karakteri Carry 
Bradshaw bile düğündü, gelinlikti, 
evdi, mobilyaydı derken; sevgilisiyle 
arasındaki ilişkiyi kati suretle geri 
plana itmiş ve sonunda terk edilmişti. 
Kusursuz düğün sendromu, tüketim 
toplumunun yeni kalesi ve bu evcilik 
oyununa kapılıp aşkı ikinci plana 
atmaya devam ettiğimiz sürece, varlığını 
sürdürecek gibi görünüyor. 


AŞKIN PAZAR PAYI 


Eğlence endüstrisinin parıltılı 
çekiciliği, toplumun tüketim 
alışkanlığını fazlasıyla körüklüyor. 
Şunu söylemek gerekiyor ki: Hem 
moda hem teknoloji sahte ihtiyaçlar 
yaratıyor ve bayıldığımız o tüketim 
meselesi gün geçtikçe hayatımızı daha 
fazla ele alıyor. Aşk da payına düşeni 
alıyor tabii... Kusursuz düğün sendromu 
son yılların, bize göre, en tehlikeli 
rahatsızlıklarından. Evet rahatsızlık! 
Kime ve neye göre kusursuzu arıyoruz 
bilen var mı? Aşk bunun neresinde 
peki? Kusursuz gelin ve beyaz atlı prens 
hayaliyle yetiştirilmemizin yanı sıra; 
yaratılan büyük evlilik endüstrisinin de 
bunda payı büyük tabii ki. 'Senin tek 
taşın kaç karat?” sorusu normalleşmiş, 
sosyal medyada canlı canlı evlenme 
teklifleri seyrediyorken konuyu sadece 
kültüre bağlamak yanlış olur bizce. 
Globale yayılmış kusursuz düğün 
algısı, toplumun beklentilerine göre 


www.elele.com.tr 


şekilleniyor. Ancak bu kusursuzluk 
ölçütü popüler olana, çevreye ve 
ünlülerin düğünlerine göre kalıba 
girdiğinde, ortaya ironik bir düğün 
tablosu çıkıyor. Gelin çiçeği, gelin 
makyajı, en iyi düğün fotoğrafçısı, 
popüler bir filmin düğün konsepti 
derken tek tipleşmiş merasimlerde 
kendimizi ayakta mutlu çifti alkışlarken 
buluveriyoruz. Oysa yaşadığımız aşkın 
seremonisinde her detayın biricik ve 
kendi ilişkimizden yansımalarla dolu 
olması gerekmez mi? Üstünden yıllar 
geçmesine rağmen, Aşk-ı Memnu 
dizisindeki Behlül maskeleri ve aynı 
sahnede çalan Ring Ring Ringa müziği 
eşliğinde gerçekleştirilen bekarlığa 
veda partisi hala gündemimizde. 
Romantizm dolu bir teklifle başlayan, 
aşkı taçlandırma motivasyonuyla devam 
eden bu ritüeller, hangi arada devasa 
bir pazar payına dönüştü bilinmez; 
ancak sosyal medyanın rüzgarını 
arkasına alan evlilik endüstrisi, birbirine 
benzeyen gelin kolonileri üretme 
konusunda oldukça kararlı. Kadınlar 
da onaylanmak uğruna, düğün 
organizasyonlarına servet harcamaktan 
geri durmayacak gibi görünüyor. Hal 
böyle olunca toplumun “ideal düğün” 
anlayışına ters düşmekten çekinenler, 
evliliğin aşkla olan bağını görmezden 
gelip, paket halinde sunulmuş 
organizasyonları tercih ediyor. Aynı 

ilk dans şarkıları, benzer gelinlikler, 
ünlülerin tercih ettiği balayı rotaları, 
çevrenin beğenisini kazanmak için 
yapılan gülünç fotoğraf çekimleri 
derken, aslında tam olarak ne için 
“Evet!” dediğimizi unutabiliyoruz. 


Elbette ki evlilik seremonisinin büyülü 
atmosferine kapılmakta haklı olabilirsiniz; 
ancak kendi zevklerinize ve yaşadığınız 
ilişkiye özgü bir düğün organize etmek, 
kusursuz ama herkes gibi bir gelin 
olmaktan daha iyi değil mi? 


BENİM ONDAN 
NE EKSİGİM VAR? 

Podyum dünyasından Miranda 
Kerr ve Kate Upton, tenisin kraliçesi 
Serena Williams, Shameless dizisinin 
başrolü Emmy Rossum geçtiğimiz yıl 
evlenen ve giydiklerinden, balayına 
nereye gittiklerine kadar çok konuşulan 
ünlülerden. Fahriye Evcen ve elbette ki 
Şeyma Subaşı'yı da unutmamak gerekiyor. 
Tanınan insanların dünya evine giriş 
yolculukları şirketler tarafından göz 
hapsine alınıyor ve daha sonra arzu 
nesnelerine dönüştürülüyor. Özgün bir 
tören planlayan çiftler dahil, herkese 
yeni moda olmuş bir kot pantolon misali 
pazarlanmaya çalışılıyor. Bu noktada 
sosyal medyanın da etkisi büyük, yalnızca 
#shesaidyes etiketiyle bile günde kaç 
çift gözlerimizin önünde birbirlerini 
seviyor belli değil! Sosyal medyanın 
alametifarikaları sayesinde çevremizde 
olup biten tüm düğünleri gözetleyip, 
belki de en özel günümüzü yarış pistine 
çevirmek gerçekten anlamsız. “Benim 
ondan ne eksiğim var?” yaklaşımından 
ziyade evliliğe ne kadar hazır olduğunuzu 
ve partnerinizle gelecekten neler 
beklediğinizi tekrar sorgulamak daha 
yerinde bir karar olabilir. Bir nevi aşkı 
kutlama törenine hazırlanırken, hırslara, 
tüketim çılgınlığına ve popülist bir tavra 
geçit vermemeli. 


ASIL KONUMUZ BU! 


EVLİLİĞE GİDEN YOLDA “EVET” SEVİNÇ ÇIĞLIĞINI ATMADAN ÖNCE 
KENDİNİZE TEKRAR SORMANIZ GEREKEN SORULAR OLABİLİR. KONUYLA 
İLGİLİ PSİKOLOG SENA SİVRİ ŞÖYLE SÖYLÜYOR: 


“Evlilik denildiğinde neredeyse herkesin zihninde ilk 
önce filmlerdeki gibi bir aşk, gösterişli bir evlenme 
teklifi, en güzel düğün ve en imrenilen çift olmak 
canlanır. Özellikle günümüzde düğün fotoğrafının 
sosyal medyada yarattığı etki, başlı başına evliliği 
tanımlayacak kriter haline geldi. Ama evliliğe dair 
asıl mesele, sosyal medya like'larının, gelinliğin 
güzelliğinin, damadın evlilik sürprizinin arkasında 
olanlar. Bu yüzden de çoğu zaman asıl sorulması 
gerekenleri sormadan, kültürün, sosyal medyanın, 
çevrenin bize öğrettiği bu hayaller doğrultusunda; 
hiç düşünmeden kendimizi “evet demiş olarak 
buluyoruz. En temel, en basit haliyle baktığımızda 
evlilik için aşk ve ten uyumunun varlığı birçok insan 


için yeterli.” Sağlıklı evlilik adımları atmak için, 

kendimize sormamız gereken soruları şu şekilde 

sıralıyor: 

* Partnerinizle, kendinizi filtreleme ihtiyacı 

duymadan her türlü konuda konuşabiliyor musunuz? 

* Sevgiliniz aynı zamanda en yakın arkadaşınız mı? 

* İş, para, gelecek planları, çocuklar gibi konularda 
fikirleriniz ne kadar örtüşüyor? 

* Değişime açık ve hazır mısınız? Evlilik, 
beraberinde yaşam dinamiğinde birçok farklılığı, 
sorumluluğu ve adaptasyonu beraberinde 
getirecek. Bunlara hazır olup olmadığınıza karar 
vermeden evliliğe atılmak, adaptasyon sürecini 
zorlaştırabilir. 
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ETKİNLİK 


ii BARIŞ EKİNCİ, 
# GAMZE BAŞ. 


RUZGARI ESTİ 


Ankara cemiyet hayatının önde gelen 
isimleri soğuk kış günlerinde özlenen Ege'nin 
güzelliklerini hatırlamak ve ilk kez yayımlanan 
HELLO! Ankara özel sayısını kutlamak üzere bir 
araya geldi. HELLO! Dergisi ve Sinpaş GYO ev 
sahipliğinde düzenlenen davete ilgi büyüktü. 


ELLO! Dergisi ve Sinpaş 
GYO, hayalleri süsleyen Ege 
yaşamını Ankara'ya taşıdığı 


projesi Ege Vadisi'nin satış ofisinde 
gerçekleşen brunch davetinde Ankara 
cemiyet hayatının önemli isimlerini ve 
ailelerini ağırladı. Enigma Fumniture'ın 
kişiye özel tasarımlarının da sergilendiği 
davette, Tüzün Mirza, Canip Karakuş, 
Candan İrengün, Lerzan-Ali Mete, 
GRANİ Aysel Akçay, Ebru-Deniz Demiryürek, 
İRENGÜN gibi isimlerin aralarında bulunduğu 
davetliler HELLO! Dergisi'nin Ankara 
özel sayısını kutladı. Davette Ege 
rüzgarları esti. Ege'ye özgü lezzetlerin 
Divan tarafından ikram edildiği bu özel 
güne Allen Hulsey'in keyifli şarkıları 
eşlik etti. 

Gayrimenkul sektöründe yenilikçi 
projelerin öncülüğünü yapan Sinpaş 
GYO, Ege Vadisi ile Ege yaşamını 
Ankara'da 365 gün boyunca yaşatıyor. 
Eşsiz Ankara manzarasının yanında 
Ege'ye özgü güzelliklerin keyfini çıkaran çi 
KYN YENE İYİYİ davcililer, toprağı, kokusu vedokusuyla | ge Yİ keteli 
Ege'yi yeniden keşfetti. 
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EBRU- DENİZ 
DEMİRYÜREK 
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KORAY-GÜLBİKE 
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154 elele ŞUBAT 2018 www.elele.com.tr 


DEN GÜZEL TARTLAR 


DUMANI ÜSTÜNDE 
& TURTALAR 


6 HARİKA CORBA 


SAYI 255 ŞUBAT 2018 F 7.508 İn 


HEDİYE KİTABINIZ 


> Ğ ezzetdergisi C) alezzet Dergisi ©) ezzet dergisi www.lezzet.com.tr 


1596 elele ŞUBAT 2018 


Jem lezzet 


DURAĞIMIZ 


Geçen yaz Alaçatı'ya damgasını vuran Limon 
Köyiçi artık Istanbullu oldu. 2017'nin son 
iki haftasını Nişantaşı'ndaki yeni yerinde 
karşılayan mekan, kısa sürede müdavimi 

olacağım lezzet duraklarından. 


o 
stanbul'un yeme-içme hayatı kış 
” aylarında daha bir hareketleniyor. 


Son birkaç yıldır Boğaz hattıyla 
yarışır şekilde pek çok mekanın 
favorisi haline gelen Nişantaşı, hem 
kolay ulaşılır konumu hem de tarihi 
ruhunu yansıtan mahalle kültürü ile 
gençlerin gözdesi olmayı sürdürüyor. 
“Haydi iş çıkışı şöyle güzel bir 
mekanda güzel bir yemek yiyelim” 
dediğinizde merkeze yakın, ulaşımı 
kolay pek çok alternatif var. İşte bu 
mekanların en yenilerinden biri de 
Limon Köyiçi Nişantaşı. Kendisi yeni 
lezzet durağınız olmaya aday. Hayli 
de gözde, öyle ki yer bulmak için 
önceden rezervasyon yaptırmanız 
gerekebilir. Geçen yaz Alaçatı'nın 
adından söz ettiren mekanlarındandı 


ve bu yıl da hem dekorasyonu hem 
de yemek ve kokteyl sunumlarındaki 
özenli tavrıyla müdavimlerini 
oluşturmakta gecikmedi. Fancy 
Group ortaklığında Serkan Koca'nın 
işletmeciliğini üstlendiği mekanın 
lezzetleri, Şef Eyüp Gül'ün imzasını 
taşıyor. Mekanın mimarlığını Murat 
Özalp üstlenmiş. Emre Yusufi'nin 
Hercules Bathtub tablosu da 
şimdiden Limon Köyiçi Nişantaşı'nın 
ilginç detayları arasında. Menüde 
neler mi var? Trüflü çıtır baklava, 

etli pazı dolması, kokoreç bruchetta, 
ördek roll, ev yapımı makarnalar, 
steak'ler ve limonlu merengi 
denemeden çıkmayın. DJ kabininde 
zaman zaman ünlü isimleri de 
görmeniz mümkün. 
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Türkiye moda, 

. - 5 dekorasyon, stil, güzellik 
" ve düğün sektörlerine 
öncülük etmek için 
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kurgulanan, ELLE ve 
ELLE Decoralion imzasını 
taşıyan yepyeni moda Her bir 
elkinlik anlayışı ELLE iyilik kolyesi 
Edil Art of Shopping'in 01'a" lira 


ikincisi düzenlendi. bağışa dönüşüyor 
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CEMİL DİNÇMEN, , * 
ECE ŞİRİN E j 
O'i aşkın markanın katıldığı, ELLE 
ve ELLE Decoration birlikteliğiyle, 
Hilton Convention Center'da 
gerçekleşen ELLE Edit; moda sektörünü 
harekete geçirerek, cemiyet ve televizyon 
dünyasından ünlüleri ve tasarımcıları 
buluşturdu. 

Türkiye'nin önemli tasarımcıları 
ile seçilmiş markalarını akıllı pop-up 
mağaza anlayışıyla bir araya getiren, 
iki günlük stil danışmanlığı ve keyifli 
network fırsatını da beraberinde sunan, 
trendlerin ve modaya dair etkinliklerin 
öncüsü ELLE Edit organizasyonu; 
sonbahar/kış sezonu trendlerinin yanı 
sıra, yılbaşı gecesi ve yeni yıl hediyesi için 
de eşsiz fırsatlar sundu. 

Moda ve alışveriş sektörüne yepyeni 
bir bakış açısı getiren tasarımcılarla 
markaları, dünya standartlarındaki 
salon ortamında ağırlayan etkinlikte, 
davetlilere Türkiye'deki ve dünyadaki 
birçok önemli ismi giydiren ELLE 
editörleri stil danışmanlığı hizmeti verdi. 
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ELLE VE ELLE DECORATION 
İMZASINI TAŞIYAN; 
ANADOLU EFES, 
COCA-COLA, DOĞADAN, 
FIAT, PHILIPS VE VESPA'NIN 
DESTEKLERİYLE İKİNCİSİ 
GERÇEKLEŞEN ELLE EDİT 
VOL Y'YE 70'İ AŞKIN MARKA 
KATILDI. 
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ARZU 
SABANCI, 
SUZAN 
TOPLUSOY 


BLOKNOT 


MUTLU 
ÇANTALAR 


BloominBag bizi mutlu, şık 
ve doğayla dost çantalarla 
buluşturan bir Türk markası. 
SPOR VE ŞIK Çiçeklerin canlılığını hayatımıza 
katmak, sıradanlıktan 
uzaklaşarak farklılaşmak ve 
her anımızı bir kutlamaya 
dönüştürmek üzere yola çıkmış. 
Laptop, sırt çantası, omuz 
çantası, seyahat çantası, makyaj 
çantaları ve tablet kılıfı gibi 
birçok farklı ürün seçeneği var. 
Kumaşlar da mevsime göre 
kaşmir-yün karışımlı ya da yüzde 
100 pamuklu. 


Braez, günün her anına uyum sağlayan, doğanın huzur veren 
tonlarından oluşan hem spor hem de şık kadın ve erkek koleksiyonlarıyla 
vazgeçilmezimiz olmaya aday. İpek, yün, pamuk, keten gibi doğal elyafların 
bir arada kullanıldığı tasarımlar çok rahat. 


ARINMA ZAMANI 


Tıpkı cildin gözeneklerden arınmaya ihtiyacı olduğu gibi 
zamanla saç kökleri de dışsal etkenlerle tıkanıyor ve 
arınmaya ihtiyaç duyuyor. Urban Care'in deniz tuzu içeren 
saç peelingleri doğal tuz kristalleri, limon özü ve çay ağacı 
yağı ile düzenli kullanımda maksimum sonuç sunuyor. 
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Muhteşem Ekvator gülleri, , 
Afyon mermeri ve üfleme VIYANA HAVASI 
cam ile yapılan kişiye özel 

tasarımlar, Secret of Flowers 
imzasıyla Sevgililer Günü 


Sevgililer Günü'nde büyülü bir Viyana 
gecesine ne dersiniz? Avusturya mutfağına 
özgü şinitzel, bratwurst ya da Macar gulaş 


ODAĞINDA KADINLAR VAR için özel bir hediye olabilir. si vE i 
ABC Deterjan, ABC İle Yerli Yerinde adlı projesiyle büyük bir Bu güller tazeliklerini eşliğinde çok çeşitli ithal biralar ve seçkin 
kırsal kalkınma modeli yaratıyor. Her yıl farklı yerel değerlerin m erli sarap çeşitleri Nişantaşı Reasürans'ın 
geliştirilmesine destek alacak projenin orabında kdar var. korudukları üç yıl boyunca b i ai Chi vi vi izi bekli 
Projenin ilk yılında kırmızı altın olarak da adlandırılan safran bitkisi hiçbir bakıma ihtiyaç Içinde Olunansale yilen de Sizi VeRİYOL. 
kadınların elinde hayat buluyor. ABC Deterjan, üretim tesislerinin duymuyor. Uzun süre Sachertorte ve Apfelstrudel gibi tatlıları, 
bulunduğu Osmaniye Bahçe bölgesindeki kadınlara safran soğanı Ag elk Wiener Melanse, Mozart, Einspanner gibi 
tedarik ederek ve safran çiçeği ekiminin eğitimini vererek safran durması için direkt guneş ge, , p & 
yetiştirilmesini sağlıyor. ışığında kalmaması yeterli. kahvelerle denemeyi unutmayın. 
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ÖZEL 
OLSUN! 


Soho House İstanbul'un 

19'uncu yüzyıla ait Palazzo 

Corpi binasının arka bahçesinde 
bulunan Cecconi's İstanbul; 
modern, klasik bir İtalyan 
restoranı. Londra Mayfair, Miami, 
Hollywood, Brooklyn, Berlin, 
Barcelona ve The Ned London'da 
bulunan Cecconi's, İstanbul'da 
2015 yılında açıldı. En iyi İtalyan 
yemeklerini keyifli bir atmosferde 
sunan restoran, pazartesi günleri 
hariç akşam yemeği için çok hoş 
bir seçenek. 14 Şubat Sevgililer 
Günü için özel olarak hazırlanan 
menüye paylaşımlık başlangıçlar, 
ton balığı crudo, involtini 
bresaola, seçmeli ana yemek; 
ravioli, branzino, dana bonfile ve 
tatlı olarak çikolatalı mus dahil. 
20.00-23.00 saatleri arasında servis 
edilecek menünün tek kişilik 
fiyatı 200 lira. 

Tel: (0212) 377 71 80 


ROMANTİK 
DOKUNUŞ 


Forever New, Sevgililer Günü için 
romantik bir stil öneriyor. Mavi ve toz 
pembe tonlarının hakim olduğu çiçekli 


dokular, ekru tonlarda dantelli elbiseler, 


tüvit ceketler, Victorian bluzlar, lüks 
trikolar ve ışıltılı takılar göz kamaştırıcı 
bir silüet yaratacak. 


www.elele.com.tr 


SADE VE ŞIK 


Çiçekseverleri jungle. 
ist adresinde karşılayan 
Jungle sade, şık 
tasarımlarıyla dikkat 
çekiyor. Aranjmanlarda 
kullanılan vazo ve 
saksılar ile buketlerin 
sarıldığı kumaş ve 
kağıtların kalitesi Jungle”: 
sıradan çiçekçilerden 


ayıran bir diğer özellik. 
DİN 


m. 


BEBEK'TE GİZLİ BİR ADRES 


Mis kokulu kahveler, özel çaylar, organik ve lezzetli 
atıştırmalıklar... Bebek'te kısa süre önce kapılarını açan Hidden 
House misafirlerine özenle hazırlanmış kahvenin, çayın ve 
atıştırmalıkların en doğal halini sunuyor. Mekanın en önemli 
özelliklerinden biri de sahiplerinin hayvan dostu olmaları ve 
gelirlerinin bir kısmını sokak hayvanları ile paylaşmaları. 


kurulan iaoü, minimalist 
< ve fonksiyonelliğin 
ön planda tutulduğu 


çanta çeşitlerini moda 
tutkunlarıyla buluşturuyor. 
Gizem Demirci'nin kendi 
tasarımlardan olüşan 
koleksiyonda, kadife, siyah 
ve parlak renkler ağırlıkta. 
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ASTROLOJİ 


KOVA 21 Ocal-19 Şubat 


Bu ay sizin ayınız! Geçmişte kaybettiğiniz konulara yönelik mücadele içine 
girebilirsiniz; özellikle parasal konularda. 16 Şubat'taki Güneş tutulması sizin 
burcunuzda gerçekleşecek; bunun size avantajları olacak, yeni kararlar alarak 
yolunuza devam etmek isteyeceksiniz. Kadersel bir süreçten geçiyorsunuz, alacağınız 
karar tüm hayatınızı değiştirebilir. Aşk konusunda ikilemden çıkmanız şart. 
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DOLUNAY KARACA 


KOÇ 
21 Mart-20 Nisan 
Bu ay çok sosyalsiniz; 
yanınızda çalışanlar, astlar, 
üstler, kiracılar, evcil 
hayvanlarınız, yeni tanışacağınız kişiler derken 
yoğun bir ay sizi bekliyor. Borç alırken veya 
borç verirken dikkat edin. Gereksiz para 
çıkışlarınız olabilir. 16 Şubat'ta Kova burcunda 
gerçekleşecek Güneş tutulması sizi yeni bir aşka 
davet edecek! 


BOGA 

21 Nisan-20 Mayıs 

Bu ayı iş konusunda kesinlikle 
değerlendirmelisiniz; terfi söz 
konusu olabilir, yeni kazanç 
kapıları açılabilir, daha önceden yapmadığınız 
bir iş teklifi gelebilir. 16 Şubat'taki Güneş 
tutulmasının etkisiyle başlangıç yapma 
enerjiniz bir hayli yükselecek, yeni şeyler 
deneyeceksiniz. 


IKIZLER 

21 Mayıs-21 Haziran 

Her yere yetişmekten, 
herkesin problemiyle 
uğraşmaktan, aşırı sosyallikten, 
elinizdeki işleri düzenlemek 
durumunda kalmaktan yorgun düşmüşsünüz. Bu 
ay biraz kendinize çekidüzen vermelisiniz, belki 
meditasyon tarzı şeylere yönelebilirsiniz. 16 
Şubat'taki Güneş tutulmasıyla beraber yeni bir 
eğitim programına başlayabilirsiniz. 


> YENGEÇ 

© 22 Haziran-22 Temmuz 
ç Çok çalışıp, çok yorulup, 
karşılığını az aldığınızı 
düşünmüşsünüz; haklısınız 
da! Etrafınızda olup bitenler, özellikle uzak 
akrabalar, onların sağlık problemleri sizi 
üzmüş. Fakat bu ay bunlar yavaş yavaş 
önemini, değerini kaybedecek çünkü eşinizin 
veya sevdiğiniz kişinin desteğini, ilgisini, 
fedakarlığını sizin yerinize verdiği kararların 
doğruluğunu anlayıp huzurlu ve mutlu 
olacaksınız. 
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ASLAN 

23 Temmuz-22 Ağustos 
Uzun süreli bir birlikteliğiniz 
varsa gelecek evlilik teklifi 
gündeminizi değiştirebilir. 
Evliyseniz, yine güzel bir dönem sizi bekliyor. 
Genel anlamda olumlu ve huzurlu bir ay 
olacak. Sadece çocuklarla olan ilişkilerinizde 
sert tavırlardan uzak durmanız, sabır ve sebat 
göstermeniz, onların sorumluluğunu alırken 
dikkatli olmanızda fayda var. 


BAŞAK 

23 Ağustos-22 Eylül 

55 Buay yanınızda çalışanlar, 
LA astlar, üstler, kiracılar, evcil 


yepyeni başlangıçlar ve düzenlemelerle 
uğraşabilirsiniz. Hayatınızda bir tartışma ve bitiş 
yaşamanız muhtemel. Gerginlikten, ağzınızdan 
çıkacak sözlerden siz sorumlusunuz. 


TERAZI 

23 Eylül-22 Ekim 

Bu ay ev, dekorasyon, estetik 
gibi konular ön planda olacak. 
Ani bir çocuk haberi gelebilir. 
16 Şubat'ta Kova burcundaki 
Güneş tutulması; yeni hobiler, el işleri, örgü, 
seramik, resim gibi konularda size başlangıçlar 
sunuyor, değerlendirmelisiniz. Boş kuruntulara 
takılmayın, iç dünyanıza yolculuk etmeye 
çalışın. 
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AKREP 
» 23 Ekim-22 Kasım 
Babanızdan veya bir aile 
büyüğünüzden bu ay 
destek göreceksiniz. Kendi 
gücünüzün farkında olduğunuz 
bir aydasınız, yeni başlangıçlar yapmak için 
enerjiniz yüksek. |6 Şubat'ta Kova burcundaki 
Güneş tutulması sizi evle ilgili bir başlangıca 
sürükleyebilir veya aile içinde daha çok vakit 
harcamaya yöneltebilir, sabit fikirleriniz 
yüzünden takılı kalmış olduğunuz bir ilişkinizi 
sonlandırmanıza vesile olabilir. 


hayvanlar ve sağlık konularında 


« YAY 
W. 23 Kasım-21 Aralık 


Bu ay yeni bir heyecana yelken 
y açabilirsiniz; ama bu heyecan 
yazmak, yaratıcı fikirlerinizi 
diya koymak, kendinizi tanıtmakla ilgili 
olacak. Özellikle para konularında güzel 
gelişmeler yaşanacak. 16 Şubat'taki Güneş 
tutulması kardeş ve yakın sosyal çevre 
ilişkilerinde size bir başlangıç vadediyor. Bu 
ay iş mi yoksa aile mi ikilemiyle baş başa 
kalabilirsiniz. Ev içi gerginliklere dikkat. 


OĞLAK 

22 Aralık-20 Ocak 

Şubat ayı boyunca fikirlerinizde 
artık bir dönüşüm yaşadığınızı 
fark edeceksiniz. 16 Şubat'ta 
Kova burcunda meydana 
gelecek olan Güneş tutulması sizi parasal 
konularda yeni başlangıçlara davet ediyor. 
Çok çalıştınız ve artık mükafatını alma vakti 
geldi. Bu kişi sizden çok farklı biri olacak, 
zaten sizi cezbeden şey de bu olacak. 


BALIK 

20 Şubat-20 Mart 

Bu ay hiç ummadığınız birinin 
; düşmanlığı ile karşı karşıya 
kalabilirsiniz. Sakin kalmalı, 
olaylara metanetli yaklaşmalı 
ve iç sesinize güvenmelisiniz. |6 Şubat'ta 
Kova burcundaki Güneş tutulması sizi yeni 
bir başlangıca sürüklüyor. Hobiler ve hayattan 
keyif aldığınız şeylere yönelmek size iyi geliyor. 
Sevdiğiniz kişinin desteği tam. 


Kova burcu neden 
sevilir? 


Gerçekten iyi bir arkadaştır! Vurdumduymaz, 
sabit fikirli, sivri dilli olduğu zamanlar vardır ama 
aldırmayın, siz onun artılarına odaklanın. Soğuk 
gibi görünse de sizinle bir yakınlık kurduysa, 
fırsatı değerlendirin. Zekasının bir tık üstte 
olması sayesinde hem hayat hem iş hem de ilişki 
kontrolünü çok iyi sağlarlar. 
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“CİNEMAXİMUM DA HAFTA iç 
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Bu kampanya 25 yaş altı CGV Cinema Club Üyeleri (cinemağjmum  cinemaximum.com.tr | 
için, pazartesi, salı ve perşembe günleri geçerlidir. ? de a 2 
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